
ga mijn deur niet voorbij 

 

ik heb mijn eigen aardigheden 

ik val soms in herhaling 

mijn verhalen zijn van lang geleden 

maar ga mijn deur niet voorbij 

 

buiten speelt het leven zich af 

binnen is stilte vaak mijn metgezel 

wacht ik op het geluid van mijn bel 

dus ga mijn deur niet voorbij 

 

veel is geweest 

die zijn verdwenen 

mis ik het meest 

dus ga mijn deur niet voorbij 

 

jij bent één van mijn laatste lijntjes 

waaraan ik trek voor contact 

fijn dat je voor mij dat uurtje pakt 

dus ga mijn deur niet voorbij 

 

ik weet er zijn interessantere dingen 

een dag is zo gevuld het gaat snel 

maar mijn behoefte aan ontmoeting is er wel 

dus ga mijn deur niet voorbij 

 

het is wel voor niets 

echter onbetaalbaar voor mij 

het maakt een mens zo blij 

dus ga mijn deur niet voorbij want 

 

ik wens je als het bij jou stiller wordt 

dat ook iemand als jij aan jouw deur klopt 

 

 

Willem Smid, Veenendaal, 3 augustus 2021  

 


