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Zijn we machteloos? 

Enige tijd geleden las ik in het Nederlands Dagblad het verhaal van een 

tot het Christendom bekeerde Moslim. Hij woonde in een land waar 

christenen hun geloof alleen in het verborgene kunnen beleven. Toen 

het toch bekend werd dat hij christen was geworden werd  hij zonder 

proces in heel slechte omstandigheden gevangen gezet. Het was heel 

moeilijk voor hem om de moed niet te verliezen. Maar hij bleef bidden 

om standvastig te blijven en zijn keuze niet te verloochenen. 

 

Het was of de hemel open ging toen hij na verloop van tijd hoorde dat de organisaties 

Open Doors en Amnesty International hadden gehoord van zijn situatie en druk gingen 

uitoefenen op de regering van zijn land. Mensen schreven brieven naar de autoriteten en 

bemoedigden hem met kaarten die naar de gevangenis werden gestuurd. En uiteindelijk 

werd hij vrij gelaten en kon hij afgelopen oktober zijn verhaal vertellen op de Open Doors 

Dag. 

 

Wij voelen ons vaak machteloos als we naar groot onrecht in de wereld kijken. Maar weet 

dat wij allemaal twee wapens hebben en dat is ons gebed dat is ook een pen. Daarom 

organiseert Amnesty International in december elk jaar wereldwijd een schrijfactie voor 

10 individuele personen of mensen die een mensenrechtenorganisatie 

vertegenwoordigen. Als er duizenden brieven en kaarten binnen komen verbetert hun 

situatie vaak. 

 

In de Cultuurfabriek van Veenendaal staat van 1 t/m 31 december rechts van de ingang 

een brievenbus. Er liggen ook schrijfpakketjes met voorbeeldbrieven en kaarten om mee 

te nemen. Thuis kan geschreven worden en de brieven en kaarten mogen zonder envelop 

en ongefrankeerd in de brievenbus gedaan worden. De werkgroep van Amnesty zorgt in 

januari voor verzending.  

 

Op vrijdag 8 december is het ook mogelijk om tussen 10.30 uur en 20.30 uur in de 

Cultuurfabriek te komen schrijven. Er wordt u dan namens de Amnestywerkgroep 

Veenendaal een kopje koffie of thee aangeboden. 

 

Machteloos? Ieder van ons kan een verschil maken voor een medemens.  

Doe mee, schrijf een brief, verander een leven. 
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