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Weekinfo De Open Hof 

5e jaargang – nummer 28 - week 52/2025 en deels week 01/2026 

Omdat Kerst midden in de week valt, komt er volgende week geen weekinfo uit. 

Dit is een extra lange editie. Dinsdag 30 december wordt de volgende verstuurd. 

 

Zondag 21 december 2024 – 4e Advent 

 
Kerkdienst  Zondag 21 december – 09.45 uur - 4e Advent 

 Voorganger:  Agatha van Ginkel, seniorenpastor 80+ 

 Organist: Jan Zwart  

 En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden)  

  en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plusgroep 

 

Bij de dienst 

Spreken met daden 

Wat doe je als het leven onverwacht anders loopt dan je had gedacht? Als je hart 

pijn doet en je vragen groter zijn dan je antwoorden? Jozef, de verloofde van Maria, 

kent die weg. Zijn toekomst lijkt onzeker, zijn plannen vallen weg. Maar zijn verhaal 

laat zien: dit is niet het einde (Mattheüs 1: 18-25). 

In de chaos en het drama zien we Jozef twee keer op een bijzondere manier 

reageren: eerst met een ongekend warm hart, daarna door geloof boven begrip te 

plaatsen. De stille Jozef, van wie we geen uitgesproken woorden lezen in de Bijbel, 

spreekt met daden. 

Het zijn heel concrete, praktische daden, waar je zelf 

ook mee aan de slag kunt. Niet omdat het makkelijk 

is, maar juist omdat ze zo nodig zijn wanneer het 

leven op zijn kop staat.  

En juist daar blijkt Immanuel te zijn:  

God met ons, midden in het gewone leven. 

Tot zondag! 

Agatha van Ginkel 
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Van de bloemencommissie  

Thema:  Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 

Advent is een tijd van verwachting en hoop. Het licht verwachten. 

Beginnend in het donker, maar licht is er al, soms in de verte. 

4e Advent 

Van paars naar roze, 

van stilte naar vreugde. 

De verwachting rijpt, 

het kind komt, het licht breekt door. 

Engelen fluisteren, voorzegt, beloofd, 

een goede boodschap voor ons allemaal. 

 

Van de Kindernevendienst 

Deze 4e Advent gaan we verder met ons adventsproject:  

Wees Welkom. We zingen eerst ons Projectlied Wees Welkom 

Vorige week vertelden we over Maria die hoorde dat ze een kind zou krijgen. Deze 

zondag gaat het over Jozef.  

Jozef krijgt ook een boodschap van een engel. 

Matteüs 1:18b-24: Jozef denkt dat hij niet met 

Maria kan trouwen omdat ze zwanger is maar niet 

van hem! Maar in een droom hoort Jozef van een 

engel dat hij rustig met Maria kan trouwen en dat 

hij het kind Jezus moet noemen: God redt.   

Met de jongste kinderen richten we ons op Jozef die met Maria gaat trouwen en 

met de oudere kinderen praten we over Jozef die een mooie boodschap krijgt.  

Natuurlijk doen we er weer iets gezelligs bij. 

Welkom bij Lianne en Marion! 

 

Van de Kinderoppas 

Kerstvakantie van de kinderoppas 

Als u voor de kerkdienst op 1e Kerstdag oppas nodig heeft voor 

uw kind wilt u dat dan vóór maandag 23 december doorgeven? 

Dat kan via: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Zondag 28 december en zondag 4 januari zal er geen kinderoppas aanwezig zijn. 

https://vimeo.com/1129847395
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 21 december 2024:  

 1e collecte: Save the Children - Gaza 

 2e collecte: Kerk 

Zondag 21 december is de diaconale collecte bestemd voor Save the Children 

Help kinderen in Gaza 

Na twee jaar oorlog, bombardementen 

en belegering, biedt een pauze in de 

gevechten een sprankje hoop.  

Maar de uitdagingen blijven enorm. Kinderen die hongerlijden en ziek zijn, 

worstelen om te overleven.  

Doneer en geef onderdak, voedsel, dekens, mentale zorg en medicijnen aan 

gezinnen die alles zijn verloren.  

Onze hulpverlening is opgeschaald. Want meer dan een miljoen kinderen in Gaza 

hebben te maken met honger, ziekte en ontheemding. We staan klaar om onze 

levensreddende hulp uit te breiden, gericht op kinderen die dit het hardst nodig 

hebben. We hebben voorraden gereed in Egypte, die we onmiddellijk kunnen 

inzetten zodra we toegang krijgen, waaronder 10.000 hygiënekits en 

levensreddende medische hulpmiddelen.  

Samen met onze partners bieden we hulp op, denk hierbij aan:  

essentiële goederen voor gezinnen, zoals voedsel, water en hygiëneproducten; 

kindvriendelijke ruimtes en tijdelijke leerplekken, waar kinderen kunnen spelen 

en leren; financiële steun aan gezinnen; gezondheidszorg en voedselhulp voor 

kinderen en hun families.  

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld 

en bestaat sinds 1919. Wie ze ook zijn of waar ze ook geboren worden, ieder kind 

verdient onze steun.   

Doe mee en geef tijdens de collecte of op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie 

Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Save the Children. 

Hartelijk dank voor jullie steun! 
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KERSTVIERINGEN in De Open Hof 

 

Kinderkerstnachtdienst - woensdag 24 december - 18.30 – 20.00 uur 

 Kerst met juffrouw Knoest  

 Leiding: Wilma Wijnen 

 Muziek:  Kerkband JOY  

Juffrouw Knoest zal ons meenemen in het 

Kerstverhaal. Kom je er gezellig bij? 

Kerkband Joy zal de muzikale begeleiding verzorgen. 

Nieuwsgierig geworden? Van harte welkom!  

En neem je vrienden/vriendinnen/familie/buren gezellig mee!  

Na afloop is er een toetjesbuffet. Neem je ook wat lekkers mee?  

Dan delen we dat met elkaar!  

We hopen ook jou te ontmoeten!  Ben je erbij?       

 

Kerstnachtdienst - woensdag 24 december - 22.00 uur  (zingen vanaf 21.45 uur) 

Voorgangers:  Ds. John Boogaard en Bram Rebergen 

Muzikale medewerking: Irma Dee (zang), Wouter Wieldraaijer (orgel) 

   en Jelle Heuveling (trompet) 

De vrede in het nauw 

Naar een goede gewoonte proberen we, juist ook in de Kerstnachtdienst, aan te 

sluiten bij de (vaak toch schrijnende) actualiteit van alledag.  

Het thema van dit jaar luidt dan ook ‘de vrede in het nauw’!  

Vanwege Kerst worden we natuurlijk weer opgeroepen om 

‘te komen’ en ons in deze ‘stille nacht’ te ‘verwonderen’. 

Dat dat niet alleen maar mooi en sfeervol is maar ook best 

confronterend  kan zijn is /wordt duidelijk, zo lang je maar 

écht beseft dat het met Kerst ook over jou gaat!  

We lezen uit Exodus 3:1-10 en uit Lucas 2:1-14, beide lezingen uit de zo geheten 

‘Bijbel in gewone taal’.    
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De voorgangers zijn Bram Rebergen en ds. John Boogaard. Muzikale 

medewerking wordt verleend door de zangeres Irma Dee, de organist 

Wouter Wieldraaijer en door Jelle Heuveling op trompet! 

De dienst begint om 22.00 uur, maar om 21.45 uur beginnen we vast 

met zingen. Kom jij ook? 

Ds. John Boogaard 

 

Kerstviering  - donderdag 25 december – 09.45 uur (zingen vanaf 09.30 uur) 

 Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

 Muziek: Erik Westerhout (orgel) en Jan Huizer (trompet) 

 En er is: Alleen oppasdienst (voor 23 december aanmelden) 

Mag ik even storen? 

Op donderdag 25 december vieren we dat Jezus Christus is 

geboren. Een gebeurtenis van ruim 2000 jaar geleden, met 

betekenis voor alle tijden, zeker ook voor nu.  

Kom op tijd, want vanaf 9:30 uur zingen we enkele bekende 

kerstliederen en om 9:45 uur begint de dienst. Het belooft een 

feestelijke viering te worden met veel bekende liederen.  

We lezen het evangelie volgens Lucas en volgens Johannes. Twee verschillende 

verhalen met in de kern dezelfde boodschap: Jezus, onze Redder, heeft in ons 

midden gewoond.  

De (korte) verkondiging sluit aan op nog een ander verhaal. Een verhaal dat niet in 

de Bijbel staat, maar toch alles met het Kerstevangelie te maken heeft. Welk 

verhaal? Dat hoor je dan wel… 

Op 1e Kerstdag is er geen kindernevendienst, maar aan de kinderen 

is zeker gedacht. Zo zullen we een paar bekende kinderkerstliederen 

zingen. Als de kinderen een triangel of belletjes hebben, mogen ze 

die meenemen om mee te doen met de kinderliederen. 

Ook zorgen we voor kleurplaten. Het is fijn als de kinderen zelf kleurpotloden of 

stiften meenemen en iets stevigs om onder de kleurplaat te leggen.  

Je bent van harte welkom! 

Ds. Rob van de Wetering  
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Van de bloemencommissie  

Thema:  Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 

Advent is een tijd van verwachting en hoop. 

Het licht verwachten. 

  Beginnend in het donker, maar licht is er al, soms in de verte. 

Kerst 

Kerstmis 

Het is feest. 

Zie het wit van de bloemen, 

hun kelken vol belofte. 

Duiven, engelen en aarde ontmoeten elkaar, het kind is geboren. 

 

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zowel de Kerstnachtdienst op 

24 december als de Kerstviering op 25 december: 

 1e collecte:  KiA – Samen tegen armoede 

 2e collecte:  Kerk 

De diaconale kerstcollecte op 24 en 25 december gaat naar Kerk in Actie. 

Samen tegen armoede in Nederland 

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan 

elkaar knopen.  

Kinderen gaan zonder ontbijt naar 

school, de Voedselbank kraakt onder 

de groeiende vraag en 

SchuldHulpMaatje krijgt dagelijks 

nieuwe aanvragen.  

Armoede in Nederland is een keiharde 

realiteit: volgens de laatste cijfers van 

het CBS leven 540.000 mensen onder 

de armoedegrens en 1,2 miljoen net 

daarboven, maar zijn erg kwetsbaar.  

Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot 

structurele oplossingen.   
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Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede 

en organisaties die strijden tegen armoede.  

Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 14 RABO 0395 1389 06 

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. collecte Diaconaat - Samen tegen 

armoede. Lees meer op kerkinactie.nl/samentegenarmoede  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  

 

 
Kerkdienst  Zondag 28 december – 09.45 uur  

 Voorganger:  Ds. John Boogaard  

 Organist: Jan Zwart  

 En er is: Kindernevendienst, maar géén kinderoppas!  

 

Bij de dienst 

In de Angelsaksische wereld heet deze zondag-na-Kerst:  ‘De Blauwe Zondag’.  

Ik persoonlijk heb geen idee waar die naam vandaan komt.  De uitleg echter die ik 

erbij las snap ik des te beter.  Deze zondag wil namelijk ‘een kerstviering (!) zijn voor 

diegenen die eigenlijk helemaal niets kunnen met al die feestelijkheid en 

gezelligheid’. 

Een kerstviering dus waarbij de nadruk niet ligt op 

“uitbundigheid en blije gezichten” , maar waarbij 

ruimte gemaakt wordt voor pijn en verdriet, en 

wellicht ook frustratie.  

Concreet gaan we ons best doen een relatief 

korte, sobere, ingetogen dienst te hebben met 

elkaar (van 45 minuten?).  

We lezen daarbij uit Mattheus 2:13-23, wat het 

verhaal vertelt van de zogeheten kindermoord in 

Bethlehem. We bidden ons gebed om ontferming 

– ook in stilte. 

De kindernevendienst rondt op deze zondag ook haar project af!   

Tot ook de 28e?  

Ds. John Boogaard 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2025-binnenlands-diaconaat-nederland-armoede/
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Van de Kindernevendienst 

Dag jongens en meiden,  

Zondag is de laatste keer van ons adventsproject Wees welkom! 

Vandaag staat Lucas 

2:6-20 centraal: in Betlehem, de stad van 

David, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt 

Hem in een doek en legt Hem in een 

voerbak. Herders in de buurt van Betlehem 

horen van een engel het goede nieuws dat 

Jezus is geboren. Ze gaan meteen naar 

Betlehem toe! 

We gaan luisteren naar dit verhaal, praten 

en knutselen erover.  Komen jullie ook?  

Groetjes van Anita en Mirjam 

 

 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 28 december 2024:  

 1e collecte: Diaconie 

 2e collecte: Kerk 

 

Van de kerkenraad 

UITNODIGING 

Wijkgemeente De Open Hof houdt op vrijdag 16 januari 2026  

van 16.30 tot 18.30 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie  

voor alle vrijwilligers.  

Of je nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad nodigt 

alle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten in  

De Open Hof, onder het genot van een drankje en een hapje.  

Aanmelden is niet nodig.  

We hopen jullie te ontmoeten op 16 januari om 16.30 uur. 

Namens de kerkenraad,   

Johan Slok   
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Kerstviering ouderen in De Open Hof 

Dinsdag 16 december was de jaarlijkse Kerstviering voor de ouderen. 

Met 160 mensen, waaronder vele vrijwilligers, genoten we van een fijne 

en gezellige Kerstviering.  

Met het zingen van 

kerstliederen met Erik 

Westerhout op het orgel 

en een mooie 

overdenking van Rob 

van de Wetering. 

Daarna een gezellig 

borreluurtje, gevolgd 

door een overheerlijke 

Chinese maaltijd waar 

iedereen van genoot. 

We ontmoetten elkaar 

weer op een andere 

manier en het was erg 

fijn om hen, die je uit 

het oog verloren was, 

weer te zien. 

Zo gaan we vol goede moed de Kerstdagen in en het nieuwe jaar tegemoet. 

 

 

Van de CREAclub 

Zondag jl. heeft Emily, tijdens de koffie-na-de-dienst, de lootjes 

getrokken uit de collectezak. Mooie prijzen vonden een nieuwe eigenaar.  

Het doel van de november- & decemberopbrengst van de verkooptafel 

en van deze verloting is ‘The Mall’ o.l.v. Youth for Christ  Veenendaal….  

Zij vangen jongeren op, geven hen richting en zijn een warme omhulling voor 

jongeren (zie filmpje).   

De totale opbrengst moeten we nog heeeeel even 

bewaren. Binnenkort zal aan Wendy van Schelven 

de symbolische cheque overhandigd worden.  

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/YFC-Veenendaal-the%20MALL.mp4
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Nog niet alle prijzen hebben hun 

eigenaar gevonden. De volgende 

nummers staan klaar:  

826 - een quilt  

986 - een lichtsnoer 

857 - een verrassingstas.   

Heeft u een van deze nummers, 

dan kunt u contact opnemen met 

Joke van Dijk. 

(creaclub.openhof@pkn-

veenendaal.nl)   

De CREAclub komt op woensdag 7 januari weer samen.  

Wij wensen u allen hartewarmte in de dagen die komen, omgeven door het 

Christuslicht. 

 

Van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 

Beste gemeenteleden, 

Eerder is gecommuniceerd dat de gemeente 

Veenendaal het beheer van wijkcentrum Aller Erf heeft overgenomen, nadat de 

stichting die dit beheerde zichzelf heeft opgeheven. 

Het kerkgebouw is eigendom van de PGV, evenals een gedeelte van het 

zalencentrum. Maar niet alles wat wij gebruiken, is ook daadwerkelijk van ons. 

Daarom zijn we in gesprek met de gemeente om te verkennen welke 

mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Dit biedt enerzijds kansen, maar u zult 

begrijpen dat nog niet alles duidelijk is. De gemeente onderzoekt op welke manier 

de gymzaal, horeca, de kerk en mogelijk andere faciliteiten (zoals een huisarts, 

apotheek of een andere functie) in dit gebouw kunnen worden ondergebracht. 

Dat kan door nieuwbouw of verbouw. In het voorjaar van 2026 neemt de 

gemeenteraad een voorgenomen besluit over de richting die men op wil gaan. En 

dat is inderdaad nog net zo open als het hier staat. Als PGV zitten we aan tafel om 

te overleggen op welke manier we als kerk, met onze wensen en dromen, hierin 

een goede plek kunnen krijgen. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij 

hierover verder schrijven in Samen Een. 
 

Namens de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters  

mailto:creaclub.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:creaclub.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van het Kerkelijk Bureau   

Jonge bezorger voor Samen Eén gezocht! 

Voor in West, van de Betje Wolfflaan via de Marsmanlaan,  

Staringlaan, Rederijkers, Nijhofflaan en wat adressen eromheen  

zoeken we 1 of 2 jonge bezorgers die een zakcentje willen bijverdienen. 

De totale wijk bestaat uit ongeveer 60 adressen.  

22 adressen mogen bij 2 personen gebracht worden, die het verder verspreiden, 

dus t gaat om ongeveer 40 bezorgadressen. 

Samen Een komt 1 x per 2 weken uit. Als je denkt: Dit lijkt me wel wat, bel dan naar 

het kerkelijk bureau: 0318-595203 , of mail met mij: Lidy@pkn-veenendaal.nl 

 

V.I.S. Zuidwest  

Festival of Lessons and Carols  

Zondag 21 december – 16.00 uur (inloop 15.30 uur) – Petrakerk 

Toegang vrij, collecte na afloop.  

De Ceremony of Lessons and Carols is geen eeuwenoude 

traditie. E.W. Benson, die later aartsbisschop van Canterbury 

zou worden, besloot op kerstavond 1880 een andersoortige 

viering aan te bieden die beter aansloot bij het kerkbezoek. 

Zijn Ceremony of Lessons and Carols werd dertig jaar later, 

in 1918, opgepakt door Eric Milner-White in King’s College in 

Cambridge. Sinds deze viering door de BBC live wordt 

uitgezonden (al sinds 1928 op de radio) heeft deze viering 

een enorme populariteit gekregen als opmaat naar Kerst. 

Ook in de Petrakerk is het inmiddels een traditie geworden. Dit jaar zal het Vocaal 

Ensemble van ZuidWest de koorzang verzorgen. De lezingen worden afgewisseld 

door koormuziek en carols, waarbij er ook volop ruimte is voor samenzang. De 

muzikale leiding is in handen van Guus Fennema met op het orgel Ytsen Wielstra.  

 

En verder….   

… is er zondag 21 december om 11.00 uur in de Oude Kerk op de Markt 

weer een dienst van ‘Samen Geloven’ (kerkdiensten voor mensen met 

een verstandelijke beperking en andere belangstellenden.  

Voorganger is drs. Ramon Pol en hun eigen koor ‘Samen op Zang’ zingt 

in deze dienst. Thema: ‘Een cadeau voor het Kerstkind’.  Welkom!  

Klik hier voor de poster.   

mailto:Lidy@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Poster-21-december-2025.pdf
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Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Za 20 dec 12.00 De allerlaatste Veense Alledagkerk Oude Kerk-Markt 

Zo 21 dec 09.45 Agatha van Ginkel – 4e Advent De Open Hof 

Zo 21 dec 11.15 

Samen Geloven – Drs. Ramon Pol  

Een cadeau voor het Kerstkind  

Met het koor ‘Samen op Zang’ 

Oude Kerk 

Markt 9B 

Zo 21 dec 16.00 (VIS) Festival of Lessons & Carols Petrakerk 

Wo 24 dec 18.30 Kinderkerstfeest met Joy De Open Hof 

Wo 24 dec 

Om 21.45 

zingen! 

22.00 

Ds. John Boogaard en Bram Rebergen  

Kerstnachtdienst   

met zang, orgel en trompet 

De Open Hof 

Do 25 dec 

Om 09.30 

zingen! 

09.45 

Ds. Rob van de Wetering  

Kerstviering  

met orgel en trompet 

De Open Hof 

Zo 28 dec 09.45 Ds. John Boogaard De Open Hof 

Wo 31 dec 19.00 
Ds Rob van de Wetering –  

Oudejaarsavond  (PGV-dienst)  
De Open Hof 

Zo 04 jan 09.45 Ds. Dick Schinkelshoek, Amersfoort De Open Hof 

Zo 04 jan 11.00 Ontmoetingsdienst in Oost Spiesheem 54 

 

 

Kopij voor volgende weekinfo graag uiterlijk MAANDAGAVOND 29 december 

om  19.00 uur sturen naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Poster-21-december-2025.pdf
https://www.de-open-hof.nl/lessons-carols-25?ldate=2025-12-21
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events

