
 1 

Weekinfo De Open Hof 

5e jaargang – nummer 29 – deels week 01/2026 en week 02/2026 

Woensdag 31 december 2025 (Oudejaarsdienst) en zondag 4 januari 2026 

 
Kerkdienst  Woensdag 31 december – 19.00 uur – PGV-Oudejaarsdienst 

 Voorganger:  Ds. Rob van de Wetering 

 Organist: Erik Westerhout  

 

Bij de dienst 

Een veilige schuilplaats 

De overheid en de NAVO waarschuwen ons al geruime tijd tegen naderend onheil. 

Concreet wordt dreiging vanuit Rusland genoemd. Cyberaanvallen, verdachte 

schepen en drones zijn geen fictie meer, ook al is de herkomst van deze drones nog 

niet bekend gemaakt en moeten we oppassen voor voorbarige conclusies. 

Daarnaast brengt ook de klimaatverandering serieus gevaar met zich mee. 

Het werd tastbaar, toen we allemaal een brochure ontvingen met adviezen om ons 

voor te bereiden op calamiteiten. De één vond het overdreven, de ander 

onwerkelijk en weer een ander uiterst zorgvuldig. 

Deze signalen hebben 2025 gestempeld. Wat 2026 gaat brengen, dat weten we 

niet. De bedreigingen en onze bezorgdheid om de 

wereld en om ons persoonlijk welbevinden, zullen 

niet verdwijnen met het omslaan van een 

kalenderblaadje. Wat is dan ons houvast? Een 

onaantastbare schuilplaats biedt de overheid niet. 

Maar God wel: Hij is voor ons een veilige 

schuilplaats (Psalm 46). Dat was Hij in 2025, dat zal 

Hij ook zijn in 2026. 

Op oudjaarsavond brengen we onze dankbaarheid en onze zorgen bij God.  

We staan stil bij wie Hij voor ons wil zijn en we vragen om een zegen over het 

komende jaar.   

Wees welkom op de drempel van het nieuwe jaar! 

Ds. Rob van de Wetering  
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Van de Diaconie  

Collectedoelen voor woensdag 31 december 2025:  

 1e collecte: Rode Kruis 

 2e collecte: Kerk 

Op oudejaarsavond is de 1e collecte bestemd voor het werk 

van Het Rode Kruis. Wereldwijd miljoenen mensen in nood 

Keer op keer worden mensen zwaar getroffen door rampen en conflicten. Zij leven 

dag in, dag uit in angst en onzekerheid. Ze verliezen hun huis, hun toekomst en 

soms zelfs elkaar. Juist dáár zijn wij. Om te helpen waar dat voor anderen 

onmogelijk is. Al deze mensen moeten op ons kunnen blijven rekenen. Het Rode 

Kruis redt levens. We zorgen voor voedsel, water, onderdak en medische zorg.  

Maar dat kunnen we niet alleen. Als jij naast ons komt staan, kunnen we blijven 

helpen. Steun jij mensen in nood met een gift in de collecte of geef op NL 14 RABO 

0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Het Rode Kruis. 

 

Van de Kerkenraad 

Januari is de maand van wijzigingen in de Kerkenraad en de 
Algemene Kerkenraad, zo ook in 2026.   

De Kerkenraad heeft met dankbaarheid ingestemd met hun 
bereidheid zich in te gaan zetten voor onze gemeente. Dat zijn: 

• Ria Beumer als diaken, Jeanette Cornelis als jeugdouderling en  
Corinne Kleter als pastoraal ouderling.  

• Bereid om hun termijn te verlengen zijn: Henny Bokje als ouderling (in de 
functie van scriba), Alie de Leeuw als diaken en Johan Slok als ouderling 
(in de functie van voorzitter). 

Bezwaar tegen procedure, of -bij de nieuwkomers- de personen, kunt u uiterlijk 
9 januari schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van De Open Hof, 
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

**** 

Voor de Algemene Kerkenraad hebben zich twee mensen uit De Open Hof 
beschikbaar gesteld. De Algemene Kerkenraad heeft ingestemd met de 
voordracht van: 

• Peter van Krugten als ouderling (in de functie van scriba AK) en  
Jan Ramaker als ouderling (in de functie van voorzitter AK). 

mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Bezwaar tegen de procedure of de personen kunt u uiterlijk 9 januari schriftelijk 
en ondertekend indienen bij de scriba van de AK, scriba@pkn-veenendaal.nl of 
de scriba van De Open Hof, scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl. 

Bovenstaande gemeenteleden zullen -bij geen bezwaar- op zondag 18 januari 
voorgesteld worden aan de gemeente, geheimhouding beloven, (her)bevestigd 
worden als ambtsdrager en de zegen meekrijgen om de mooie taak, waartoe zij 
zich geroepen voelen, te gaan vervullen. 

Vanuit ZuidWest heeft Arend Flier zich beschikbaar gesteld voor de Algemene 
Kerkenraad om zijn ambtstermijn als voorzitter van het college van 
Kerkrentmeesters te verlengen. Bezwaar tegen de procedure kan ingediend 
worden bij de scriba van de AK, scriba@pkn-veenendaal.nl.  
Zijn herbevestiging zal op 25 januari in de Petrakerk plaatsvinden. 

**** 

• Marga Schoeman en Ada Schuurman zijn bereid gevonden om als 
buitengewoon ambtsdrager de kerkdiensten in De Meent waar De Open 
Hof verantwoordelijk voor is, in te gaan vullen. 

• Woutje van Hardeveld is bereid als buitengewoon ambtsdrager dienst 
gaan doen bij rouw- en trouwdiensten.  

• Jurrien Visser is inmiddels opgeleid tot uitvaartbegeleider en zal - met 
instemming van de kerkenraad- na een inwerkperiode- als voorganger 
rouwdiensten gaan begeleiden. 

Deze mensen zullen op zondag 18 januari voorgesteld worden aan de 
gemeente, geheimhouding beloven en de zegen meekrijgen over hun werk in 
de gemeente. 

**** 

We nemen ook afscheid van een aantal mensen, van wie de termijn, van soms 
vele jaren, verstreken is. Dat zijn:   

• Arie Markerink als diaken, Pieter Mol als pastoraal ouderling, Marga 
Schoeman als diaken en Hélène Spiering als ouderling voor De Meent. 
Deze mensen zullen op een later moment in de vergadering van de 
kerkenraad persoonlijk bedankt worden. 

Henny Bokje  
(scriba)   

mailto:scriba@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba@pkn-veenendaal.nl
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Kerkdienst  Zondag 4 januari – 09.45 uur  

 Voorganger:  Ds. Dick Schinkelshoek, Amersfoort 

 Organist: Erik Westerhout  

 En er is: Kindernevendienst, maar géén kinderoppas! Wel 12-Plus. 

 

Bij de dienst 

Simeon in de tempel (Lukas 2:25-35) 

In onze cultuur is een afkeer ontstaan van alles wat oud is. Jong is het helemaal, 

oud is ouderwets, achterhaald, lelijk. We willen later wel oud worden, maar ouder 

worden en oud zijn? Dat wil niemand. Maar wat een onchristelijke manier om naar 

het leven te kijken! 

Vanuit het christelijk geloof is ouder worden juist groeien: in liefde, karakter, 

navolging van Christus, in mildheid en geduld. Het leven is geen aftakeling waarbij 

alles minder wordt. Het is groeien naar Gods koninkrijk toe. Naarmate je ouder 

wordt, ga je steeds meer op je hemelse Vader lijken (toch?). 

We staan deze zondagmorgen stil bij Simeon in de tempel. Van Simeon kunnen we 

drie dingen leren: 

 - Hij bleef verwachten. Blijven hopen op wat God gaat doen kan het enige  

  zijn dat echt helpt als het leven grauw en donker wordt. 

 - Hij doorzag de dingen. Door de Geest kon hij door de drukte heen kijken en  

  herkennen waar God aan het werk was.  

- Hij leefde dankbaar. ‘Ich habe genug’ zong hij in de woorden van Johann 

 Sebastian Bach. Het is genoeg. Geen angst om controle te verliezen, geen  

 bitterheid, maar vooral: dankbaarheid.  

Ouder worden is niet eng. Het is toeleven naar Gods 

toekomst. Je daarvoor klaarmaken, je daarnaartoe 

ontwikkelen, daar alvast zo veel mogelijk op gaan lijken. 

Want voor wie gelooft, begint de hemel niet straks pas, 

maar nu al, hier op aarde. Het is maar hoe je kijkt. 

Ds. Dick Schinkelshoek  



 5 

Van de Kindernevendienst 

Hallo jongens en meisjes, we gaan goed van start! Wij vieren 

samen met jullie deze 1e zondag van het nieuwe jaar met een 

drankje en nog meer verassingen.  

Het onderwerp komt uit Spreuken 15:13-18.  

Het oude Bijbelboek Spreuken staat vol met 

leerzame, moeilijke woorden. Samen gaan we op 

zoek naar de betekenis van deze woorden.  

Jullie zijn van harte welkom op deze eerste 

zondag van het nieuwe jaar.  

Hartelijke groet,  Marije en Bram 

Van de 12-Plusgroep 

Hallo allemaal! Komende zondag 4 januari starten we weer met 

de 12-Plusgroep.       Zien we jou ook weer? Tot dan!!  

 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 4 januari 2026:  

 1e collecte: Diaconie 

 2e collecte: Kerk 

 

Uitslag stemmen doel 40-dagenproject 2026 

Op 14 december jl. kon er worden gestemd op een doel voor het 40-dagenproject 

2026. Na het tellen van de stemmen (ook de tientallen digitaal ontvangen) kwam 

met een zeer ruime meerderheid als winnaar uit de bus: 

Nieuwbouw Hospice Berkenstein  

Uiteraard zal dit mooie doel nog meer 

worden toegelicht tijdens één van de 

komende kerkdiensten.   

Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal zijn. We laten via de diverse 

sociale mediakanalen weten wanneer dit zal gebeuren.    

Op naar een mooie 40-dagentijd! 

Met vriendelijke groet,  

Diaconie De Open Hof.   

https://hospiceberkenstein.nl/
https://hospiceberkenstein.nl/
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Van de kerkenraad 

UITNODIGING 

Wijkgemeente De Open Hof houdt op vrijdag 16 januari 2026  

van 16.30 tot 18.30 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie  

voor alle vrijwilligers in De Open Hof.  

Of je nu één keer iets doet voor de kerk of vaker actief bent, de kerkenraad nodigt 

alle vrijwilligers van harte uit om elkaar te ontmoeten in De 

Open Hof, onder het genot van een drankje en een hapje.  

Aanmelden is niet nodig.  

We hopen jullie te ontmoeten op vrijdag 16 januari 

om 16.30 uur. 

Namens de kerkenraad,   

Johan Slok 

 

 

Van de Werkgroep Communicatie 

De weekinfo die jullie nu onder ogen hebben is de laatste waar Truus 

Meidam de redactie van heeft.  

Het is gelukt om - zoals Truus hoopte- opvolgers voor haar te vinden 

voor 1 januari 2026. Naast Anneke van de Haar hebben we Marco van 

de  Bovenkamp en Welmoed Klomp bereid gevonden om de redactie van de 

weekinfo op zich te nemen. Daar hebben jullie inmiddels al iets van kunnen zien.  

Dit moment kan niet voorbijgaan zonder Truus heel erg te bedanken voor het 

initiatief dat zij nam om de weekinfo op te zetten en daarna de vele uren die zij 

besteedde (deels samen met Anneke) aan het wekelijks laten verschijnen van deze 

fijne, gezellige, maar vooral informatieve manier van communiceren van al het 

nieuws uit onze wijk. Een verrijking voor de contacten in de wijk. 

Op de achtergrond blijft Truus aanwezig en in geval van nood zal ze misschien nog 

wel eens een weekinfo maken, maar in principe is dit klaar voor jou, Truus.  

Duizendmaal dank voor al jouw liefde, tijd en energie. 

De werkgroep Communicatie, 

Anneke, Arie, Paul en Henny 
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Van de Koffiegroep 

Een ‘zoete’ groet aan allen,  met de wens dat de  verbinding, op 

welke wijze ook, in het komen jaar liefdevol mag zijn. Als 

koffiedrinkers na de dienst worden we 

regelmatig getrakteerd op heerlijke ‘koek-bij-de-koffie.  

Daarnaast komt het ook regelmatig voor, dat de 

koffiegroep een envelopje met inhoud ontvangt. Die 

bewaren we voor speciale gelegenheden als bijv. 

buurtkoffie-kerkproeverij-kerstschaal en zo meer      .  

Wat fijn dat u ons allen -  die na de dienst gezellig blijven 

napraten met soms hele mooie en rijkmakende 

gesprekken - trakteert op iets lekkers. Op de koffietafel 

vindt u altijd een intekenlijst en deze kan met meerdere 

personen per zondag ook ingevuld worden     .  

Juist de verrassing brengt een glimlach op de gezichten: DANK voor uw bijdrage 

 

Van de CREAclub 

Een frisse start in het jaar 2026…. waarin we ieder toewensen dat 

gezondheid gegeven is en omzien naar elkaar hoog in het vaandel staat. 

De CREAclub heeft  even vrij genomen en daardoor geen nieuwe 

creaties gemaakt. Er staat komende zondag, de 1e zondag van de 

maand daarom GEEN verkooptafel. De kaartenmolens staan er natuurlijk wel en er 

zitten weer mooie nieuwe kaarten in.       

 Wel even aandacht voor het volgende: de Kerstverloting had 6 mooie prijzen, 

waarvan er nog 3 niet zijn opgehaald, namelijk de lotnummer  826 – 986 – 857.  

Joke van Dijk heeft de prijzen onder haar hoede.   

 

Van Soos De Open Hof 

In het nieuwe jaar starten we weer op dinsdag 6 januari om 14.00 uur. 

Koffie & thee staan klaar, spelletjes – klaverjassen – sjoelen of gewoon 

even bijpraten… het kan allemaal. Kom eens kijken, het is altijd weer 

gezellig, en drink een kopje thee of koffie mee. Alleen even 

binnenlopen om sfeer te proeven mag ook!  En…. er is geen leeftijdsgrens. Jong of 

oud, iedereen is welkom en men ontmoet elkaar graag!  
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Van de bloemencommissie  

Omdat niet iedereen op zijn of haar gemak bij de tafel met de 

bloemschikking heeft kunnen kijken, hierbij een terugblik op de 

prachtige schikkingen bij Advent en Kerst met de bijbehorende teksten.  

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 

Advent is een tijd van verwachting en hoop. Het licht verwachten. 

We beginnen in het donker, maar licht is er al, 

 

1e Advent – 30 november 

Donker is het. 

Een witte duif 

Fluistering van hoop. 

Bessen, bloemen, schaduw. 

Waar wacht het licht? 

Misschien heel nabij. 

 

2e Advent – 7 december 

Twee duiven, 

boodschappers van de Geest. 

In het donker vindt het licht een 

weg. 

Een straal raakt een bloem, 

een belofte gloeit op, 

hoop ontwaakt. 

 

3e Advent – 14 december 

Boodschappers  
van de Geest.  
Een engel zweeft,  
brengt beweging,  
brengt vreugde.  
‘Zie, ik verkondig U’  
Johannes spreekt,  
het licht breekt door,  
een glimp van wat komt.  
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4e Advent – 21 december 

Van paars naar roze, 

van stilte naar vreugde. 

De verwachting rijpt, 

het kind komt, het licht breekt door. 

Engelen fluisteren, voorzegt, beloofd, 

een goede boodschap voor ons allemaal. 

Kerst – 25 december 

Kerstmis 

Het is feest. 

Zie het wit van de bloemen, 

hun kelken vol belofte. 

Duiven, engelen en aarde  

ontmoeten elkaar,  

het kind is geboren. 

Samen zingen op zondagavond 

Volgende week zondag 11 januari  is er weer ‘Samen zingen op 

zondagavond’ in De Open Hof! Als altijd  is er een gevarieerd 

programma van mooie liederen.  

Voorganger is deze keer ds. Coby de Haan. De zangavond begint 

om 19.30 uur en duurt ca. een uur. Na afloop is er gelegenheid 

voor ontmoeting bij een kop koffie of thee. Weet je van harte welkom!  

Van de PGV Wandelwerkgroep  

PGV Wandeling zaterdag 10 januari 2026, ongeveer 6 km.  

De start is om 09:30 uur op Kwintelooijen (bij de 

fietsenrekken naast de autoparkeerplaats). 

Neem zelf iets te eten / drinken mee voor onderweg.  

Opgeven kan tot vrijdagavond 9 januari 20:00 uur per mail aan: 

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.  of telefonisch bij Geert 

Flobbe 0625577943.  Vermeld s.v.p. je 06 nummer bij de aanmelding.  

N.B. Deze keer geen 9 maar 6 km. Speciaal voor degenen die 9 km te lang vinden.   

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
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PGV – kerkasiel Kampen 

Het kerkasiel van de familie Babayants in Kampen 

duurt inmiddels al meer dan 

een jaar. 

Ze zijn een Oezbeeks gezin met vier kinderen, 

waarvan er twee in Nederland zijn geboren. De 

kinderen zijn hier ‘geworteld’. Zij wonen al 11 jaar in 

Nederland en dreigen te worden uitgezet. Vooral 

voor de kinderen kan uitzetting zeer schadelijk zijn.  

Het gaat bij het kerkasiel niet alleen om de familie Babayants, maar ook om 

gezinnen in een vergelijkbare situatie. Het gaat ons aan het hart dat kinderen door 

uitzetting beschadigd kunnen raken. In het verleden was er sprake van het 

'kinderpardon': kinderen en hun gezinnen die langer dan vijf jaar in Nederland 

verblijven, worden niet uitgezet. De reden hiervan was dat de Nederlandse 

overheid niet vrijuit gaat vanwege de lange asielprocedures. Het kinderpardon 

werd 'opgeheven' onder de toezegging dat procedures verkort zouden worden. 

Helaas is dat nog niet gebeurd. Naar ons idee mogen kinderen hiervan niet de dupe 

worden en dat motiveert ons om het kerkasiel te ondersteunen.    

In de ochtend van 17 januari gaan we met leden van de PGV het kerkasiel in 

Kampen ondersteunen. Er zijn vanuit onze PGV zangers en musici die meegaan en 

mensen die ervaring hebben met vluchtelingenopvang.  

Wil jij hierbij zijn, en dit ook ondersteunen, meld je aan!  Het zou tof zijn als ook 

jongeren meekomen, en ouders met kinderen!  We willen zoveel mogelijk 

carpoolen. We vertrekken wel heel vroeg in de ochtend.       

Als PGV vullen we een programma van 8.00- 12.00 uur.  

Het is een doorlopende viering. Dus als je 8.00 uur te 

vroeg vindt, schuif dan later aan. 

Heb je vragen, neem contact met ons op! 

Je kunt je aanmelden bij ds. Coby de Haan (ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl) 

of ds. Rob van de Wetering (ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl)  

Meer informatie over kerkasiel Kampen: https://kerkasielkampen.nl  

  

mailto:ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
https://kerkasielkampen.nl/
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Van V.I.S. De Open Hof 

Het programma ‘Winter-Voorjaar 2026’ is klaar! 

Er is weer een prachtig, afwisselend programma samengesteld 

door de beide V.I.S. werkgroepen van ZuidWest en  De Open Hof.  

Leuk om de flyer met het programma alvast eens te bekijken om te zien naar welke 

activiteiten je interesse uitgaat. Er staat overal een uitgebreide omschrijving bij.  

En….. zet ze in je agenda       Je kunt het programma hier downloaden.  

Alvast mooie, verdiepende en inspirerende samenkomsten gewenst! 

Hartelijke groet, 

Anke, John en Koos 

 

 

 

 

En verder…….  

 

…. Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden. Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 

 

…. Staat de doos voor het inzamelen van oude mobieltjes en lege 

cartridges op de piano in de gang van De Open Hof. De opbrengst ervan is 

bestemd voor Kerk in Actie.  

 

…. Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos 

waarin u uw oude postzegels en ansichtkaarten kunt doen. 

Opbrengst is eveneens voor KiA. 

 

…. Liggen er bezoekkaarten onder op de tafel in de gang naar de 

kerkzaal. De bus voor de ingevulde kaarten staat ernaast. U kunt 

ook bezoekjes aanvragen via de website  

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/VIS-Flyer-winter-voorjaar-2026.pdf
https://www.de-open-hof.nl/bk-doh
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Agenda: 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Wo 31 dec 19.00 
Ds Rob van de Wetering –  

Oudejaarsavond  (PGV-dienst)  
De Open Hof 

Zo 4 jan 09.45 Ds. Dick Schinkelshoek, Amersfoort De Open Hof 

Di 6 jan 14.00-16.00 Soos De Open Hof De Open Hof 

Wo 7 jan 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 7 jan 09.30-11.30 CREAclub De Open Hof 

Do 8 jan 19.30-21.30 Bijbelkring De Open Hof De Schelf 5 

Vrij 9 jan 09.30-11.00 Vrijdagochtendkring De Open Hof 

Vrij 9 jan 18.00-20.00 Eettafel (inloop vanaf 17.30 uur) De Open Hof 

Za 10 jan 09.30 PGV-Wandeling (6 km) Kwintelooijen 

Zo 11 jan 09.45 uur Eredienst – ds. John Boogaard De Open Hof 

Zo 11 jan 17.00-19.00 16-Plusgroep Rozenbottelstr. 7 

Zo 11 jan 19.30-20.50 Samen Zingen op zondagavond De Open Hof 

 

 

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. 

https://www.de-open-hof.nl/bijbelkring_de_open_hof_8?ldate=2026-01-08
https://www.de-open-hof.nl/vrijdagochtendkring_6?ldate=2026-01-09
https://www.de-open-hof.nl/eettafel_3?ldate=2026-01-09
https://www.de-open-hof.nl/_v_i_s___pgv_wandeling_12?ldate=2026-01-10
https://www.de-open-hof.nl/16-plusgroep_15?ldate=2026-01-11
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/

