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Weekinfo De Open Hof 

5e jaargang – nummer 40 – week 13/2026 

Zondag 22 maart 2026 

 
Kerkdienst  Zondag 22 maart – 09.45 uur 

 Voorganger: John Boogaard 

 Orgel: Erik Westerhout  

 En er is kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) 

 en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus. 

 
Bij de dienst 

Komende zondag, de 5e zondag alweer van de 40-dagen-tijd, lezen we, (opnieuw) 

mét het oecumenisch leesrooster mee, uit Johannes 11 (1-4 + 17-44).  

Dat hoofdstuk waarin dat (over-?)bekende verhaal verteld wordt over Lazarus (die 

broer van Maria en Marta weet je nog?) die stierf. Waarna het gebeurt dat Jezus, 

na Lazarus’ sterven, eindelijk ook komt.  

Onmiskenbaar te laat, naar de mening van i.i.g. Lazarus’ zussen. Jezus koos er 

evenwel voor ‘te laat te komen’. En waarom? In het verdere verhaal van Johannes 

11 wordt dat uitgelegd.  

Ja: een beetje kerkganger kent het verhaal/ weet dus 

‘wat er zoal gebeuren gaat’. Ben jíj zo’n kerkganger? 

Dan hoop ik dat het je desalniettemin tóch lukt om 

écht te luisteren naar het hele verhaal.  

Vanwege alleen die mooie bemoediging die er klinkt, 

daar waar die zussen ter sprake komen. Maar zeker 

óók vanwege de confronterende vragen die er 

klinken door dat (over-?)bekende verhaal heen.  

Daar waar het verhaal van Lazarus je uitnodigt om te 

kijken in de spiegel van, zeg, het lege kruis – zie 

bijgaande afbeelding.  

Daar waar het verhaal van Lazarus je uitnodigt dus: 

om te beseffen wat (hier en nu) ‘dood’ is en dus ook 

wat ‘leven’ is.   

Tot zondag. Ds. John Boogaard 
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Bloemen 

Thema Veertigdagentijd: 
De Geest waaiert breed uit. In deze tijd willen we open staan voor 
de werking van de Heilige Geest in ons leven. 
 

5e zondag, 22 maart. 
Bloemen als tranen 
huilen om het missen van een geliefde, 
geurende bloemen en rode takken 
herinneren aan het samengeleefde leven. 
 
Van de Kindernevendienst  

Dag meisjes en jongens,  

Zondag is alweer de 5e zondag van ons 40dagenproject : 

Locatie Jeruzalem. Op deze zondag staan Lucas 23:1-7 en 

23:13-25 centraal. Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus 

onschuldig is. Maar omdat de mensen 

aandringen, besluit hij toch dat Jezus gedood 

moet worden. 

Een pittig, verdrietig verhaal.... 

We vertellen het verhaal, praten er met 

elkaar over en knutselen erover.  

Komen jullie ook?  

Groeten, Le-Anne en Mirjam 

 
Van de Kinderoppas 

Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór 

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas!         

Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Van de Diaconie  

Collectedoelen: 

1e collecte: KiA Burkina Fasso 

2e collecte: Kerk 

  Geven kan ook via deze link. 

mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknveenendaal
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Zondag 22 maart: Collecte voor het Werelddiaconaat 

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso 

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin 

verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en 

droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te 

eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte 

kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem verbetert 

de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, 

wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en 

boerinnen leren compost maken van gras 

en mest van hun geiten, ezels en koeien, 

die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook 

leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen 

bestrijden en krijgen ze informatie over 

gezonde voeding. Vrouwen vormen 

spaargroepen waarin ze samen geld 

sparen en om beurten kunnen investeren, 

bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door 

extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt.   

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van 

organisaties in Burkina Faso en waar ook ter wereld. Geef via de collecte of maak je 

bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal 

o.v.v. WD Burkina Faso. Bedankt voor je gift.   

Lees meer op: kerkinactie.nl/burkinafaso 

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt! 

 

Van de CREAclub 

Het zonnetje bleef tijdens de VOORJAARSmarkt achter de wolken. 

Gelukkig was dat voor velen geen reden om thuis te blijven en kwam 

men toch  naar het wijkcentrum. Het werd een gezellige 

“binnenshuismarkt”. Vele producten en kopjes koffie gingen van de 

verkoophand naar de ontvangende hand . Evengoed 

zijn er nog producten over en kunt u komende 

zondag nog even een kijkje nemen en wie weet staat 

er nog iets dat van pas komt. 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-werelddiaconaat-burkina-faso/
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40-dagen Activiteiten voor Hospice Berkenstein  

Een aantal activiteiten zijn inmiddels achter de rug en 
waren heel gezellig en er waren veel enthousiaste 
deelnemers.  

Doe je niet mee aan (veel) activiteiten, maar wil je toch graag bijdragen aan het 
goede doel, dan kan dat natuurlijk. Maak u gift over voor Hospice Berkenstein en 
maak gebruik van onderstaande informatie, zodat duidelijk is dat het om het 
project van de Open Hof gaat. 

Naam Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal 

IBAN NL 14 RABO 0395 1389 06 

Onder vermelding van 40-dagenproject 2026 DOH  

 
Een hartelijke groet van de 40-dagen commissie. 
 

Terugblik activiteiten 

Afgelopen maandag was de 40-dagen activiteit 

Happy Stones. Een nieuwe activiteit die werd 

verzorgd en begeleid door Ingrid van Elburg.  

Er waren veel stenen waaruit gekozen kon 

worden, elk met een eigen karakter. Iedereen 

mocht een eigen steen uitkiezen om deze 

vervolgens te gaan beschilderen. Verschillende 

voorbeelden hiervan lagen op tafel, maar ook 

een eigen ontwerp behoorde tot de 

mogelijkheden. Er kon gewerkt worden met 

verf, verfstiften en penselen in verschillende 

diktes. De sfeer was heel ontspannen en iedereen was enthousiast.  

De resultaten waren erg mooi en kleurrijk. Heel 

leuk om te zien hoe een ieder zijn eigen creatie 

maakte. We kijken terug op een zeer geslaagde 

en gezellige middag. Wat ons betreft is deze 

workshop voor herhaling vatbaar! 

 

  



 5 

Afgelopen zaterdag 14 maart was het zover en stond de voorjaarsmarkt op de 

planning. Het was wat regenachtig waardoor de markt binnen plaatsvond maar dat 

mocht de pret zeker niet drukken want binnen was het warm en gezellig.  

De opkomst was enorm en veel mensen bleven gezellig voor een kop koffie en een 

lekkere tosti. Er was van alles te doen en te koop voor het goede doel van het 40-

dagen project: Hospice Berkenstein. 

Je kon het kleurig schouwspel al bij aankomst zien, er waren volop mooie violen 

aanwezig en elk jaar worden er weer meer verkocht!  

Verder kon je onder andere terecht voor prachtig houtsnijwerk, paasdecoraties bij 

de creatafel, boeken, paasbroden, eieren en heerlijk zelfgemaakte baksels (dank 

aan alle bakkers). Maar er was ook een heuse enveloppenloterij met diverse 

(gesponsorde) prijzen en je kon het aantal chocolade eitjes in de pot raden. Dit 

waren er 323 en Mirjam zat hier het dichtst bij met haar 316 eitjes en won daarmee 

de Delifrance bon. 

Ook Hospice Berkenstein was aanwezig met een aantal vrijwilligers om te vertellen 

over hun werkzaamheden en toekomstplannen, waardevol! 

Wij kijken terug op een zeer geslaagde voorjaarsmarkt! 

 

  



 6 

Belijdeniscatechese: denk er eens over na! 

Verlang jij ernaar om te groeien in kennis en geloof?  

Wat denk jij dan van ‘belijdenis doen’ zoals we dat noemen? Als je 

belijdenis doet, zeg je, in het midden van de gemeente: ‘ja’ tegen 

God, wat je in je hart natuurlijk al veel eerder deed!  

Om je voor te bereiden op die mogelijke ‘openbare geloofsbelijdenis’ (met 

Pinksteren) organiseren we ook dit voorjaar een aantal bijeenkomsten.  

We bespreken dan diverse onderwerpen die met geloof en kerk te maken hebben. 

Er is daarbij volop ruimte voor je vragen en je twijfels. Er is al een klein groepje 

mensen die heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn; enkelen déden (ooit) al 

belijdenis.  

Doe jij mee? Je leeftijd doet er niet toe. Ook als je niet gedoopt bent mag je 

meedoen. In dat geval zullen je doop en belijdenis in één dienst plaatsvinden.  

We hebben 4 (donderdag)avonden vastgelegd hiervoor (9 en 23 april – 7 en 21 mei 

– vanaf 19.15 uur). Met wie meedoen zullen we nog twee tot drie extra avonden 

prikken.  

Voor meer informatie kun je terecht bij ds. John Boogaard 

 

Terugblik Kliederkerk zondag 15 maart  

Weet jij wat je ziet? 

Op zondagmiddag 15 maart vond de Kliederkerk 

Veenendaal plaats in de Petrakerk. Tegen 15 uur verzamelden zich 

de eerste gezinnen. Kinderen en (groot)ouders gingen samen aan de 

slag met het thema ‘Weet jij wat je ziet?’. Er is hard gewerkt aan het 

versieren van een speciale stoel, er werd bestek versierd, een code 

gekraakt, een parcours gelopen – 

soms zelfs met de ogen dicht én 

gerend op grote voet.  

Kinderen hebben bellengeblazen, 

optische illusies bestudeerd en 

zelf een optische illusie gemaakt. 

Ondertussen kwamen we steeds 

meer te weten of de 

Emmaüsgangers, waar ds. Coby de 

Haan tijdens de viering meer over vertelde.  
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Tijdens het verhaal liepen de vrienden van Jezus, Kleopas en zijn vriend, verdrietig 

van Jeruzalem naar Emmaüs. In hun verdriet herkenden zij Jezus niet. Pas toen Hij 

het brood brak, werden hun ogen geopend. Wat een blijdschap bracht dit! Na de 

viering mochten we samen aan tafel gaan om ook daar met elkaar het brood te 

breken. Eén stoel bleef leeg, de versierde stoel, de stoel voor Jezus. Op Jezus bord 

kwam geen brood, maar alles wat wij op Zijn bord hebben gelegd. Zagen wij het 

goed? Bleef Zijn stoel leeg of is er toch meer dan we met onze ogen zien? 

 

 

 

 

 

 

En verder…….  
 

…. Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 

 
…. Kom je via deze link op de Facebookpagina van De Open Hof!  

 
…. Heeft De Open Hof een eigen YouTube-kanaal met o.a. het lied  

‘Toekomst vol van Hoop’ en de Kennismakingsfilm van De Open 

Hof, waaraan veel gemeenteleden meewerkten. Klik op deze link. 

 

…. Zijn de leuke, informatieve interviews van de taakgroepen 

op de website terug te vinden. En er zijn er meer in aantocht! 

 

…. Staat er onder op de tafel in de gang naar de kerkzaal een doos 

waarin u uw oude postzegels en ansichtkaarten kunt doen. 

Opbrengst is eveneens voor KiA. 

 

https://www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
https://www.youtube.com/@openhof9379
https://www.de-open-hof.nl/taakgroepen-doh/
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Agenda: 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Vrij 20 mrt 08.30 (VIS) Ontmoeting Dresden-Veenendaal  

Vrij 20 mrt 19.45-22.30 Pub Quiz (40 dagenproject) De Open Hof 

Za 21 mrt 09.00 Natuurwandeling (40-dagenproject) P Ronde Erf 

Zo 22 mrt 09.45 Eredienst – Ds. John Boogaard De Open Hof  

Zo 22 mrt 09.45 CREAverkooptafel De Open Hof 

Zo 22 mrt 11.15 Samen Geloven  Oude Kerk 

Zo 22 mrt 15.00-17.00 (VIS) Meditatief Dansen 3e van 3 data Petrakerk 

Zo 22 mrt 17.00-19.00 16-Plusgroep  Rozenbottelstr 7 

Ma 23 mrt 18.00-20.00 De Dag-Hap (40-dagenproject)  

Wo 25 mrt 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Zo 29 mrt 09.00 Palmpaasontbijt (40-dagenproject) De Open Hof 

Zo 29 mrt 09.45 Eredienst – Ds. John Boogaard De Open Hof  

Zo 29 mrt 16.00 (VIS) Passie- en Paasconcert Jeanboule Petrakerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds. John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. 

https://www.de-open-hof.nl/ontmoeting_dresden_-_veenendaal?ldate=2026-03-21
https://www.de-open-hof.nl/pub-quiz-26?ldate=2026-03-20
https://www.de-open-hof.nl/natuurwandeling-26?ldate=2026-03-21
https://www.de-open-hof.nl/samen_geloven__in_oude_kerk__1?ldate=2026-03-22
https://www.de-open-hof.nl/meditatief-dansen-3?ldate=2026-03-22
https://www.de-open-hof.nl/dag-hap-26?ldate=2026-03-23
https://www.de-open-hof.nl/palmpaasontbijt-26?ldate=2026-03-29
https://www.de-open-hof.nl/vis-jeanboule?ldate=2026-03-29
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/

