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Weekinfo De Open Hof 
5e jaargang – nummer 36 – week 08/2026 

Zondag 22 februari 2026. 

 
Kerkdienst  Zondag 22 februari – 09.45 uur 

 Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

 Orgel: Wouter Wieldraaijer  

 En er is kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) 
 en op iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus. 

 
Bij de dienst 

Een kijkje in de spiegel 

Het kerkelijk jaar kent twee perioden van inkeer: advent en de veertigdagentijd.  

De kerkelijke traditie voorziet erin dat we niet altijd maar doorgaan, maar dat we 

ook perioden hebben van stilte, bezinning en soberheid. 

Sommigen minderen in de veertigdagentijd bewust met 

eten, zoetigheid, alcohol of social media bijvoorbeeld. 

Door deze periode van inkeer leef je toe naar Pasen. Je 

bereidt je voor en maakt ruimte om over 40 dagen de betekenis van Jezus’ 

opstanding extra diep te laten binnenkomen. Straks mag het Paasfeest vol 

enthousiasme weer gevierd worden. 

Ook in de kerkdiensten onderstrepen we de periode van inkeer. De liturgische kleur 

is paars en de liederen zijn wat meer ingetogen. Het glorialied, normaal als 

antwoord op ons kyriegebed, vervalt in de veertigdagentijd (evenals in de 

adventstijd). We beseffen dat het lijden een onderdeel van het leven is én tegelijk 

dat het lijden niet het laatste woord heeft. Dat is de hoop die ook mag gloren. 

Aanstaande zondag lezen we over de heilige Geest die Jezus meevoert naar de 

woestijn. Ook Jezus vast. Tot driemaal toe probeert de duivel Jezus vervolgens te 

verleiden. En tot driemaal toe houdt Jezus stand. 

De veertigdagentijd is een periode om in de spiegel te kijken. 

Zijn wij nog op God gericht? Of worden ook wij verleid om 

andere wegen, verkeerde wegen, te gaan? Levenslang zijn wij 

leerling van Jezus.  
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En daarbij hoort: leren van je fouten, vallen en weer opstaan, verleidingen 

herkennen en afslaan. Zo kunnen ook wij standhouden.    

Tot slot nog een tip: ken je iemand in je omgeving die ook wel (weer) naar de kerk 

wil, maar daarbij toch een drempel ervaart? Nodig hem of haar uit om samen te 

gaan. Dat werkt echt drempelverlagend. 

Graag tot zondag!  

Ds. Rob van de Wetering 

 

Bloemen 

Thema Veertigdagentijd: 

De Geest waaiert breed uit. In deze tijd willen we open staan 

voor de werking van de Heilige Geest in ons leven. 

1e zondag, 22 februari. 

Zand, eindeloze vlakte, 

onbekende verleidingen, 

het blauwe duifkruid als teken van de geest 

helpt ons de weg te vinden. 

 

Van de Kindernevendienst  

Komende zondag is de 1e zondag van het 40-dagenproject. 

Met het project ‘Locatie Jeruzalem’ bereiden we ons voor op 

het feest van Pasen!  

Tijdens de veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem.  

We volgen Hem op zijn weg naar Pasen. 

Komende zondag staat Lucas 19:45-48 

centraal: Jezus gaat naar de tempel in 

Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg. Hij 

is elke dag in de tempel om uitleg te geven 

over God.  

We luisteren naar het verhaal en gaan erover 

knutselen en puzzelen. 

 

Komen jullie ook? 

Groeten van Judith en Mirjam 
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Veranderingen in de Kindernevendienst zomer 2026 

Na de zomervakantie zullen twee leidinggevenden van de kindernevendienst 

stoppen waarmee we overblijven met zes. Ook het aantal kinderen in de kerk wordt 

steeds kleiner. De kinderen worden altijd verdeeld in twee groepen, schoolgroep 1-

4 (lft. 4-8 jaar) en 5-8 (lft. 8-12) en soms is er maar 1 kind van een leeftijdsgroep. 

Toch is het wenselijk om deze verdeling aan te houden omdat het leeftijdsverschil 

erg groot is.  

Met zes leidinggevenden kunnen we drie zondagen per maand kindernevendienst 
blijven geven aan twee leeftijdsgroepen. Elke vierde zondag blijven de kinderen dan 
in de dienst.  
Op die zondag ligt er materiaal klaar op een tafel achterin de kerk waar ze tijdens 
de dienst mee aan de slag kunnen. Ze kunnen daar gaan zitten (evt. samen met een 
ouder) of ze kunnen het meenemen naar hun plekje in de kerkzaal. Het kinderlied 
en het praatje met de dominee blijft gewoon, ook op deze vierde zondag. 

We starten hiermee als experiment vanaf de zomervakantie.  

Dit vraagt zowel van de kinderen als van de gemeente iets. Van de kinderen wordt 

gevraagd om een beetje stil te zijn en tegelijk wordt er een beroep gedaan op de 

gemeente om wat verdraagzaamheid en inlevingsvermogen (want helemaal stil zal 

het niet zijn). Het heeft echter ook wel iets moois om zo een hele dienst met 

verschillende generaties bij elkaar te zijn. 

De leiding van de KND zal een kratje samenstellen met geschikt materiaal zoals 

kleurplaten, puzzels, potloden enz. en dit actueel houden. Van de ouders wordt 

gevraagd ervoor te zorgen dat alles na afloop van de dienst weer netjes op de tafel 

ligt.  

Mocht de vierde zondag op een speciale zondag uitkomen (bijvoorbeeld 

eeuwigheidszondag) zal deze verschoven worden.  

Wij hopen dat dit een succes zal worden en rekenen op ieders begrip en 

medewerking. 

Judith, Lianne, Mirjam, Marije, Nelleke en Siska 

 

Van de Kinderoppas 

Kleintjes tot 4 jaar zijn van harte welkom!! Fijn als jullie hen vóór 

donderdagavond aanmelden, want dan is er zondag oppas!         

Dat kan naar: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van de Diaconie  

Collectedoelen 22 februari: 

1e collecte: Stichting Hart voor Kinderen 

2e collecte: Kerk 

Geven kan ook via deze link. 

Zondag 22 februari is de eerste collecte voor Hart voor Kinderen 
Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal 
Kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Wij willen het 
verschil maken tussen niets en iets. Een betere toekomst 
voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele 
omgeving. Het hart van onze missie en de kern van onze 
activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme 
(wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst 
voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kind sponsoring en 
eenmalige hulpacties. 

Hulp aan gezinnen: Het plaatsen van verlaten kinderen én een pleegmoeder/ouders 
in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen 
we zowel de kinderen als de pleegmoeders, pleegouders. 

Hulp aan kinderen: Daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is, worden kinderen 
op een kostschool geplaatst, waar ze een volledige verzorging ontvangen. 

Eenmalige acties: Naast onze structurele hulp, voeren we ook regelmatig acties 
voor bijvoorbeeld een waterpomp, matraspakketten, wasbaar maandverband voor 
jonge meisjes. 

Zo werken wij: Snelle effectieve hulp, snelle meetbare impact, hulp bij 

zelfredzaamheid, hulpgoederen worden ter plaatse gekocht, samenwerking met 

lokale en gescreende organisaties, geen dure organisatie of dure kantoren.  

Voor meer informatie kijk op www.hartvoorkinderen.nl 

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. 

Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Hart voor kinderen. Van harte aanbevolen! 

 

Buurtkoffie buurt 2  

Voor gemeenteleden uit buurt 2 (Vlinderbuurt, Gelderse Blom, 

Ederveen) is er nu ook gelegenheid elkaar op zaterdagochtend 

bij de buurtkoffie te ontmoeten. U bent op zaterdag 7 maart om 

10.15 uur van harte welkom bij Hanna en Mark Kleter, 

Nieuweweg 80. Aanmelden uiterlijk donderdag 5 maart:  

                                 06-50513979/ hanna.trommel@outlook.com  

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknveenendaal
http://www.hartvoorkinderen.nl/
mailto:hanna.trommel@outlook.com


 5 

40-dagen Activiteiten voor Hospice Berkenstein  

Afgelopen zondag heeft Manon Caron, voorzitter van 

Hospice Berkenstein tijdens de kerkdienst wat verteld 

over het nieuw te 

bouwen hospice. Afgelopen jaar hebben er in 

totaal 51 mensen gebruik van gemaakt. 

Helaas moesten er 26 afgelopen mensen 

worden teleurgesteld omdat op dát moment 

er geen plek was.  

Naast een thuiszorgorganisatie en huisarts 

zijn er ongeveer 70 vrijwilligers betrokken bij het hospice. Mocht u hier meer over 

willen weten, kan dat via de site van hospice Berkenstein, maar ook bij de 

voorjaarsverkoop op zaterdag 14 maart zullen er vrijwilligers van het hospice zijn, 

die daar vragen over kunnen beantwoorden. 

Er zijn momenteel 3 kamers voor gasten en in het nieuwe hospice worden dat er 5. 

Behalve dat de nieuwe kamers groter worden en van meer gemakken voorzien, 

geldt dat ook voor de andere ruimtes, zoals de leefkeuken.  

Uitbreiding van het hospice op de huidige plek was niet mogelijk. Daarom is er 

gekozen voor een nieuwe locatie op een braakliggend gedeelte aan de Grebbeweg. 

Het ontwerp voor het nieuwe hospice is klaar en moet nog door een aantal 

procedures voordat met de bouw begonnen kan worden. Vermoedelijk duurt tot 

eind volgend jaar voordat het hospice echt in gebruik genomen kan worden.  

Het lijkt me ook goed om jullie ook te herinneren aan het inleveren van de 

activiteitenformulieren voor en na de kerkdienst. Het kan ook online.  

Hierbij de link naar het formulier met alle benodigde informatie. Sommige 

activiteiten beginnen al vol te lopen. Gelukkig zijn ook veel die niet gebonden zijn 

aan een maximum. Meld je aan en denk ook na over de betaling        We doen dit 

immers voor hospice Berkenstein! 

Nóg een reminder: heb je een leuke bijdrage (= prijsje) voor de enveloppenloterij 

op de voorjaarsmarkt (14 maart) of voor de bingo van de spelletjesmiddag (11 

maart), dan kan je die inleveren bij Corinne Kleter, ’t Melkhuis 28. Van harte 

aanbevolen! 

Tot ziens bij één van de activiteiten van het 40-dagenproject!  

Hartelijke groet,  

De 40-dagencommissie  

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Bestel-en-intekenlijst-activiteiten-40dgn-2026.pdf
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Van Kerk Binnenstebuiten 

De bloemenactie van ‘Kerk Binnenstebuiten’  

Járen geleden begonnen we met in oktober boeketten bloemen 

uit te delen aan mensen op straat met het verzoek erbij: zo’n 

boeket daar te brengen ‘waar mensen wel een bemoediging kunnen gebruiken’.  

Dat was in oktober omdat we de actie ooit koppelden aan de ‘week tegen de 

eenzaamheid’. Die koppeling lieten we al eerder los. Nu kiezen we voor een andere 

periode in het jaar. September is immers al druk genoeg. Gekozen is daarom: om de 

bloemenactie te houden op 10 en 11 april. Vrijdag de 10e zamelen we weer 

bloemen in die we op zaterdag de 11e uit gaan delen.  

Doet u /doe jij ook weer mee?  

Kerk Binnenstebuiten – oftewel: Lukas, Jacolien, John, Erna en Dirma.  

V.I.S. De Open Hof 

‘Naar de film’ met V.I.S.! Of toch maar niet meer? 

Al jarenlang vertonen wij met V.I.S. minstens twee keer per jaar, 

allerhande films in de kerkzaal. De laatste tijd loopt het aantal 

kijkers hard terug. Daarom onze vraag: gaan we hiermee door of stoppen we?  

Om een goed besluit te kunnen maken vragen we nu uw /jouw mening.  

Moeten we stoppen of moeten we het anders doen? Een ander genre films? Een 

andere avond? (Bv. de vrijdagavond). Eén iemand schreef ons al: “ik denk dat het te 

maken heeft met het grote aanbod aan films op allerlei kanalen. Een film via de kerk 

kan ik ook zien op tv” Hebt u/ heb jij hier een mening over? We horen die graag: 

vis.openhof@pkn-veenendaal.nl  

Bij voorbaat dank: John, Koos en Anke 

Van de CREAclub 

Paaskaarsen 

Onderweg naar onze kerkzaal passeert u de 

plek waar creatief gemaakte kaarsen te koop 

staan. Kaarsen welke voor meerdere gelegenheden 

geschikt zijn. Op weg naar Pasen - in deze 40-dagentijd - komen daar ook 

“Paaskaarsen 2026” bij te staan. Een moment van bezinning en stilte ontstaat 

wanneer we deze aansteken. De kaarsen zijn geprijsd. Bij de kaarsen staat een 

collectebus, waarin uw bijdrage(n) gedaan kan worden. De opbrengst komt ten 

goede aan het 40-dagenproject. Wij wensen u een bewuste opgang naar Pasen. 

mailto:vis.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Van de Eettafel 

Op vrijdagavond 6 maart is er weer de gelegenheid om gezellig 

mee te eten. 

Er wordt weer een heerlijke maaltijd klaargemaakt. 

Kom je ook? Je bent hartelijk welkom! 

Tijd: 18.00-20.00 uur; inloop vanaf 17.30 uur. 

Kosten 5 euro p.p. 

Opgeven voor 3 maart bij Ada Coppoolse, tel. 06 14979693 

Bij voorkeur per email: eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

Vrijdagochtendkring 

Lezing van professor Reitsma. 

Op vrijdagmorgen 13 maart aanstaande zal professor 

Bernhard Reitsma van de PTHU een lezing geven over zijn 

jaren in Libanon en zijn boekje “Adembenemend”  

Daarin haalt hij vele voorbeelden over het leven in het Midden-Oosten 

aan, die mooi licht geven om de gelijkenissen van Jezus beter te begrijpen.  

We beginnen om.09.30 uur; met een inloop vanaf 09.15 uur, in een van de zalen 

van De Open Hof. En we stoppen om 11.00 uur, uiterlijk 11.15 uur. 

Gasten zijn welkom.  

Voor meer Info: ds. Aafke Rijken (0318-522033) 

 

En verder…….  
 

Zijn er voor wie niet zelf naar de kerk kan, gemeenteleden die met 

plezier willen rijden.  Wanneer u vóór donderdagavond 19.00 uur belt 

naar Ria (06-28204776), dan regelt zij iemand die u rijdt. 

…. Kom je via deze link op de Facebookpagina van De Open Hof!  

…. Heeft De Open Hof een eigen YouTube-kanaal met o.a. het lied  
‘Toekomst vol van Hoop’ en de Kennismakingsfilm van De Open 
Hof, waaraan veel gemeenteleden meewerkten. Klik op deze link. 

…. Zijn de leuke, informatieve interviews van de taakgroepen 

op de website terug te vinden. En er zijn er meer in aantocht! 

 

mailto:eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://www.facebook.com/DeOpenHofVeenendaal/
https://www.youtube.com/@openhof9379
https://www.de-open-hof.nl/taakgroepen-doh/
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Agenda: 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 22 feb 09.45-10.45 Eredienst – Ds. Rob van de Wetering De Open Hof 

Zo 22 feb 11.15 
Samen Geloven (voorganger ds. John 

Boogaard) 
Oude Kerk 

Zo 22 feb 15.00-17.00 
(VIS) Meditatief Dansen – op weg naar 

Pasen 
Petrakerk 

Zo 22 feb 17.00-19.00 16-Plusgroep Rozenbottelstr. 7 

Ma 23 feb 19.00-19.35 Lectio Divina De Open Hof  

Wo 25 feb 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 25 feb 19.30-21.00 
(VIS) Vieren en bezinnen in de 

40dagentijd (1e van 2 data) 
Petrakerk 

Za 28 feb 14.00-16.00 High Tea (40 dagen project)  De Deel 27 

Zo 1 mrt 09.45 Drs. Peter de Koning (Heteren) De Open Hof  

Zo 1 mrt 09.45 Crea Verkooptafel De Open Hof  

Zo 1 mrt 11.00 Laagdrempelige Ontmoetingsdienst Spiesheem 54 

 

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Seniorenpastor (80+): Mw. Agatha van Ginkel – avginkel@pkn-veenendaal.nl  

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen voor de oppas graag uiterlijk donderdagavond aanmelden via:  

                        kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. 

https://www.de-open-hof.nl/meditatief-dansen?ldate=2026-02-22
https://www.de-open-hof.nl/meditatief-dansen?ldate=2026-02-22
https://www.de-open-hof.nl/lectio_divina_19?ldate=2026-02-23
https://www.de-open-hof.nl/vis-vieren-bezinnen-1?ldate=2026-02-25
https://www.de-open-hof.nl/vis-vieren-bezinnen-1?ldate=2026-02-25
https://www.de-open-hof.nl/high-tea-26?ldate=2026-02-28
file:///C:/Users/Administrator/Dropbox/WeekInfo/Weekinfo%20concepten/Laagdrempelige%20Ontmoetingsdienst
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:avginkel@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/

