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ORDE VAN HET AVONDGEBED
In deze vieringen blijven we zitten

Maandag 3 april: Jezus in het duister

Meditatief orgelspel

Stilte

Zingen: ‘Als alles duister is’ (3 keer)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft,
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Ondertussen wordt de kaars aangestoken

Opening

Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken
Wees nabij. Laat U vinden en bewaar ons voor het donker
Wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn

Zingen: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ (Liedboek 562)
Ik wil mij gaan vertroosten

in 't lijden van mijn Heer,

die zelf bedroefd ten dode

terneerboog keer op keer

en zocht in zijn ellende

naar troost om voort te gaan,

tot Hem wil ik mij wenden

o Jesu, zie mij aan.

Inleiding op het thema




Vanavond staan we stil bij het lijden van Jezus Christus. Met Psalm
22 uit Jezus een jammerklacht, zijn twijfel. God, is er een uitweg?
Tegelijk kunnen we ook stilstaan bij het lijden in ons eigen leven.
En dat is er veel... Zoveel dat we dat in een jammerklacht uitroepen
naar God. We begrijpen het niet en we zitten vol met vragen...
Waarom, o God?

In zijn lijden kwam Jezus in onze nood en in onze pijn en moeite. In
zZijn lijden neemt Hij deel aan ons lijden. Daar mogen wij troost in
vinden. Er zijn geen antwoorden, maar we mogen vertrouwen dat
God ons ziet en ons hoort! En dat we uiteindelijk, door wanhoop en
dood heen, op weg zijn naar Pasen, waar Gods licht overwint.

Muziek

Luisteren naar: ‘Erbarme Dich’ (Matthdus Passion)

Erbarme Dich, Ontferm U, Heer,

Mein Gott, Mijn God,

Um meiner Zahren willen Omwille van mijn tranen.
Schaue hier, Zie toch,

Herz und Auge weint vor Dir Hart en oog wenen
Bitterlich. Bitter om U

Psalmgebed, gelezen en gezongen

Lezen: Psalm 22:2-3

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en
redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.

‘Mijn God!" roep ik overdag, en U antwoordt niet, s nachts, en ik vind
geen rust.

Zingen: Psalm 22:1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.




Lezen: Psalm 22:20-22

HEER, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp.

Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die
honden.

Red mij uit de muil van de leeuw, behoed mij voor de hoorns van de
wilde stier. U geeft mij antwoord.

Zingen: Psalm 22:8

O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer!

Mijn vege rest zal zonder tegenweer

haast zijn verslonden.

Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij uw trouw!

Brieflezing: Hebreeén 2:16-18

Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen,
Hij is begaan met het lot van de nhakomelingen van Abraham.
Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en
zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn
volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die
verzoening bewerkt voor hun zonden.

Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden
doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Meditatief orgelspel

Evangelielezing: Johannes 12:27-33 (BGT), ‘Jezus in het duister’
Jezus zei: ‘Ik moet nu bijna sterven, ik ben bang. Zal ik bidden:
Vader, red mij van de dood? Nee, want ik ben juist op aarde
gekomen om te sterven.

Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.’
Toen klonk er een stem uit de hemel, die zei: ‘Ik heb mijn macht
laten zien, en ik zal het opnieuw doen.’




De mensen die erbij stonden, hoorden het. Sommigen dachten dat
ze het geluid van de donder hoorden. Anderen dachten dat er een
engel tegen Jezus sprak.

Maar Jezus zei: ‘Die stem sprak niet tegen mij, maar tegen jullie!
Nu is het beslissende moment voor de wereld gekomen! Satan zal
uit de hemel gegooid worden.

En ik zal een hoge plaats krijgen boven de aarde. Dan zal ik alle
mensen die bij mij horen, naar mij toe halen.’

Met die hoge plaats bedoelde Jezus niet alleen de hemel, maar ook
Zijn plaats aan het kruis. Want hij zou aan het kruis sterven.

Stilte
Persoonlijke meditatie

Gebed om licht (Jaap Zijlstra)
U komt mij lieve God, zo nederig nabij,
in dagen van gemis en moeite vindt U mij

U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, - o Heer die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart.

Zingen: ‘Jezus leven van ons leven’ (Liedboek 575)
Jezus leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.




Die gewillig waart ten dode,

in het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden,

hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,
Die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw Kkruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebeden

Zingen: ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ (Liedboek 247)
Blij mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is

mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
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Zegenbede

Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en
ons genadig zijn,

Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven.
Amen.

Uitleidend orgelspel

De collecte bij de uitgang of via de QR-code is voor “Bliss to shine”

De QR-code voor deze collecte vindt U op de laatste pagina

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE
KERK?




ORDE VAN HET AVONDGEBED
In deze vieringen blijven we zitten

Dinsdag 4 april: In Zijn licht

Meditatief orgelspel

Stilte

Zingen: ‘Als alles duister is’ (3 keer)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft,
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Ondertussen wordt de kaars aangestoken

Opening

Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken
Wees nabij. laat U vinden en bewaar ons voor het donker
Wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn

Zingen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (Lied 221)
Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
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Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heett,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Inleiding op het thema

Gisteren stonden we stil bij ‘Jezus in het duister’. Hij, in wie totaal
geen duisternis is, moest als mens duisternis ervaren. Voor ons.
Zodat wij in het licht kunnen en mogen leven. Het thema van
vandaag is ‘In Zijn licht’. Wij, mensen, mogen met God in het licht
leven. Hoe goed is het om met Jezus in het licht te wandelen. Maar,
zo ervaar je het niet altijd. Ook kinderen van het licht hebben te
maken met duisternis, in welke vorm dan ook. Je komt pas weer in
het licht als God Zijn licht laat schijnen in onze duisternis. We
kunnen niet zonder Zijn licht op ons pad. Hij blijft bij ons en leidt ons
door de duisternis naar Zijn eeuwig licht. Gelukkig dooft Zijn licht
nooit.

Muziek
Luisteren naar: ‘Majesty (Here | am)’ van Mannenensemble
Espressione

Psalmgebed, gelezen en gezongen

Lezen: Psalm 119:105,129-135

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel
mijn hart.

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de
eenvoudigen.

Dorstig opent zich mijn mond, zo hunker ik naar uw geboden.

Keer u tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie uw
naam bemint.

Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de
macht van het kwaad, verlos mij van de onderdrukking van mensen,
en ik zal mij houden aan uw regels.
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Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, onderwijs uw dienaar
in uw wetten.

Zingen: ‘Heer, wijs mij Uw weg' (Hemelhoog 420)
Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leidt mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Brieflezing: 1 Johannes 1:5-7

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u
verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg
in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan
zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn
Zoon, ons van alle zonde.

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf
en is de waarheid niet in ons.

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is,
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij
bedrijven.

Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot
een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Meditatief orgelspel

Evangelielezing ‘In Zijn licht’: Johannes 12:34-36 (BGT)
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De mensen zeiden tegen Jezus: ‘Wij hebben uit de heilige boeken
geleerd dat de messias voor altijd bij ons blijft. Maar u zegt dat de
Mensenzoon een hoge plaats moet krijgen boven de aarde. Wie is
die Mensenzoon dan?’

Jezus zei tegen hen: ‘lk zal nog maar kort bij jullie zijn. Ga daarom
nu in mij geloven, want ik ben het ware licht. Dan zal het donker jullie
straks niet in zijn macht krijgen. Want iemand die in het donker leetft,
ziet niet waar hij heen loopt. Geloof in mij, nu ik hier nog ben. Dan
zullen jullie voor altijd bij het licht horen.’

Toen Jezus dat gezegd had, ging hij weg. Hij ging naar een plaats
waar niemand hem kon vinden.

Stilte
Persoonlijke meditatie

Gedicht/gebed
Psalm

Als ik vastgelopen ben

geen uitzicht zie

ontsluit U voor mij een weg

en daar laat U het niet bij

U pakt mijn hand

en gaat mij voor

omgeeft mij met Uw licht en kracht
zo trekt U mij door de duisternis
weer naar de dag

zo vind ik weer de weg

en wat mij ook belaagt

van links of rechts

ik sla het af

zo blijf ik staande op Uw weg

ga ik voort moedig en met vaste tred
gesterkt door Uw liefde, licht en kracht —
(Oeke Kruythof)

Muziek
Luisteren naar ‘Nearer my God to Thee’ door Hauser
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Gebeden

Zingen: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ (Lied 834) (staande)
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Zegenbede
Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en
ons genadig zijn,

Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven.
Amen.

Uitleidend orgelspel

De collecte bij de uitgang of via de QR-code is voor “Bliss to shine”

De QR-code voor deze collecte vindt U op de laatste pagina

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE
KERK?
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ORDE VAN HET AVONDGEBED
In deze vieringen blijven we zitten

Woensdag 5 april: Licht voor de wereld

Meditatief orgelspel

Stilte

Zingen: ‘Als alles duister is’ (3 keer)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft,
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Ondertussen wordt de kaars aangestoken

Opening

Gezegend bent U om het licht voor onze ogen ontstoken
Wees nabij. laat U vinden en bewaar ons voor het donker
Wanneer wij hier in stilte bij elkaar zijn

Zingen: ‘Van U is deze wereld’ (Lied 362:3)
Van U is deze wereld, deze tijd.

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,

uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt —

dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Inleiding op het thema

Terwijl we dichter naderen tot Goede Vrijdag, delen we met elkaar
over duisternis en licht. Zo begonnen we bij de duisternis waardoor
Jezus zich omgeven wist, terwijl er in hem geen duisternis is. We
lazen gisteren over Gods licht dat schijnt in de duisternis van
mensen. Vandaag overdenken we Jezus’ eigen woorden: “Ik ben het
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licht dat naar de wereld is gekomen.” Om ons heen zien we een
wereld waarin nog veel duisternis is: Volken staan tegen elkaar op,
de natuur is van slag, mensen lijden. Jezus werd mens in onze
wereld en ging de weg naar het kruis. Hij, hoop van de volken, liep
deze weg alleen, dwars door het duister naar het licht. Zijn licht
doorbreekt de duisternis. Vandaag kijken we ook al een beetje
vooruit naar Paasmorgen: Dan gloort er licht aan de horizon, licht dat
schijnt voor alle volken. Jezus is het licht voor de wereld. Nu al, en
straks volkomen.

Muziek
Luisteren naar: Wees bij ons (Sela)

Waar bent U God, is ons hart verblind?
Antwoord op ons gebed.

Wij tasten rond, zoeken naar het licht,
naar een waarheid die ons redt.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.

Breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

De vijand fluistert ons leugens in;
trekt ons bij U vandaan.

Geef ons geloof dat standvastig is;
de verzoeking kan weerstaan.

Wees bij ons in de duisternis,
schijn in onze nacht.

breng redding die voor eeuwig is,
schijn in onze nacht.

Wij houden vast aan wat zeker is:

uw rijk komt dichterbij.

U brengt ons thuis in het hemels licht.
Daar is onze nacht voorbij.

Uw licht doorbreekt de duisternis,
schijnt in onze nacht.

Uw waarheid die voor eeuwig is,

leidt ons naar de dag.
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Psalmgebed, gelezen en gezongen

Lezen: Psalm 67:1-4

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.
Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,

moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.

Dan zal men op aarde uw weg kennen,

onder alle volken uw reddende kracht.

Dat de volken U loven, God,

dat alle volken U loven.

Zingen: Psalm 67:2

De volken zullen U belijden
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten

in gerechtigheid,

volken op deze aarde,

die uw arm vergaarde,

die Gij veilig leidt.

Lezen: Psalm 67: 7-8

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.

Moge God ons zegenen

opdat de einden der aarde

ontzag hebben voor Hem.

Zingen: Psalm 67: 3

De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.

God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geett,

Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
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Profetenlezing: Jesaja 9:1-4 (BGT)

Het volk dat nu in het donker leeft,

zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen

in het land waar het nu nog donker is.

Heer, door u is het volk weer groot.

U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook

als ze de oogst van het land hebben gehaald.
Zo blij zijn de mensen ook

als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.
Uw volk werd onderdrukt.

De mensen werden met de zweep geslagen,
de stok kwam op hun schouders neer.

Maar u hebt de zweep en de stok gebroken,
u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

De laarzen van de soldaten

en hun jassen vol met bloed,

die worden in het vuur gegooid,

ja, alles wordt verbrand.

Meditatief orgelspel

Evangelielezing ‘Licht voor de wereld’: Johannes 12:44-50

Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft niet in
Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mijj ziet, ziet Hem
die Mij gezonden heeft.

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in
Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft.

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over
hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te
oordelen, maar om de wereld te redden.

Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter:
alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij
gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe
Ik moest spreken.

Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg,
zeg |k zoals de Vader het Mijj verteld heeft.’
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Stilte
Persoonlijke meditatie

Luthers avondgebed
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag

aan de avond van het leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons

met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen

met Uw woord en sacrament.

Blijf bij ons

wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons

in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

Zingen: O diepe nacht die ons omringt (Lied 599: 1,2, 3-5)
O diepe nacht die ons omringt,

de wereld in uw duister dwingt,

het licht van Christus kleurt de lucht,

Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

De aarde die in 't donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in 't stralen van zijn aangezicht.
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Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.

Aan God de Vader in zijn troon,

en aan zijn eengeboren Zoon,

zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.

Gebeden

Zingen: Alles wat over ons geschreven is (Lied 556: 1, 3 en 5)
Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Zegenbede
Moge de HEER ons zegenen en ons beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en
ons genadig zijn,

Moge de HEER ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven.
Amen.

Uitleidend orgelspel
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De collecte bij de uitgang of via de QR-code is voor “Bliss to shine”
en “Actie Waterpomp”

‘Bliss to Shine’

Deze Veenendaalse organisatie zet zich in voor kankerpatiénten en
hun familie. De naasten en de patiént met kanker doorstaan een
achtbaan van emoties en voelen zich vaak machteloos. Wij vinden
dat zowel de naaste als de patiént meer aandacht en steun verdient.
leder lid van het gezin heeft namelijk te maken met de ziekte en
heeft de behoefte even uit de overleefmodus te stappen, er helemaal
uit te zijn en leuke herinneringen op te bouwen met elkaar.

“Bliss to Shine” organiseert de Blissi Special Day en jaarlijks de
SHINE DAY voor gezinnen die dealen met kanker. De Shine Day
biedt voor alle betrokkenen een activiteit. De Shine Day wordt elk
jaar groter en indrukwekkender. Je voelt je weer even jezelf, tankt
bij, doet en ondergaat leuke dingen en geniet! En je hebt weer
zoveel leuke dingen te vertellen! Neem eens een kijkje op de website
www.blisstoshine.nl. Laten we samen deze collecte tot een succes
maken!

Actie waterpomp

Dit jaar zetten wij ons in voor het vastenproject “Actie waterpomp”
het dorpje Chakuboli in Malawi willen we schoon water toegankelijk
maken.

Een diepwaterbron is van levensbelang, omdat het de gezondheid
en dorps economie stimuleert.

Voor een werkende waterpomp is een bedrag van 5.850 nodig, een
mooi streefbedrag!

De QR-code voor de collecte vindt u op de laatste
pagina.

WILT U DEZE LITURGIE WEER TERUGLEGGEN ACHTER IN DE
KERK?
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Uw gift is bestemd voor de vastenactie
in beide kerken

Protestantse Gemeente te Veenendaal

Wijkkerk De Open Hof




