Samen open en respectvol in gesprek over

Homoseksualiteit en geloven

Een open en informele avond voor
hetero's en homo's om als
christenen samen te denken over
homoseksualiteit en de bijbel

- informatie over homoseksualiteit
- Persoonlijke ervaringen
(van de seminarleiders)
- Bijbelse visie's

- Weerstand en taboe
- Tools voor een open gesprek

Ruimte voor verschillende
meningen, vragen, twijfels en
ervaringen.

‘We zijn €én in Jezus en willen Zijn liefde
uitdragen. Wij geloven dat het God's
opdracht is elkaar te blijven zien als familie

in Christus, ook als meningen uiteen lopen.’

Binnenkort organiseren
wij een seminar bij u/jou
in de buurt!

Datum:

Woensdag 14 mei 2025

Plaats:

Veenendaal

Tijd: 19:30 tot +/- 21:45 uur

De exacte locatie vind je op
www.verscheurd.nl/seminars




