
Paasgroetenactie 2021  -  Doet u mee?  
 

 
Vanuit de Protestantse Kerk in 

Nederland worden ook dit jaar 
weer paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in 

het buitenland gestuurd.  
Voor gedetineerden is het 

bemoedigend als ze een kaart 
krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Ook al 
weet u niet precies wie deze 

kaart ontvangt, toch mag u 

ervan overtuigd zijn dat het 
feit dat er om hen gedacht 

wordt, de gedetineerden erg 
goed doet. Het is een 

feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de gevangenis 

tijdens een kerkdienst worden 
uitgedeeld.  

 
De afbeelding op de paaskaart 

is ook dit keer weer door  
gevangenen zelf ontworpen. 

De verbondenheid van de 
gemeente binnen de muren 

met de gemeente daarbuiten is uitgebeeld in een prachtige kunstwerk, getiteld 

‘Ik ben er voor jou’.  
 

 
Ook onze Wijkgemeente De Open Hof doet 

weer mee aan de paasgroetenactie.  
 

Een kaart versturen kost u 
slechts 2 postzegels en een 

enveloppe en kan tot uiterlijk  
5 maart aanstaande.   

 
Gemeenteleden kunnen kaarten aanvragen bij 

diaken Arie Markerink, telefoon 0318-506170 
of e-mail: ariemarkerink@hotmail.com 

 

De kaart(en) worden dan voorzien van verdere 
instructies bij u thuisgebracht.  

 

mailto:ariemarkerink@hotmail.com

