
Orde van dienst zondag 3 mei 2026  
5e zondag van Pasen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thema: ‘De engel en de steen’ 

 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 217: 1, 2 en 3 De dag gaat open voor het woord des Heren… 
  
Stil gebed, ‘Onze hulp’ en groet 
 
Psalm 72: 3 en 5 Heerse van zee tot zee zijn vrede… 
 
Gebed van verootmoediging en leefregel 
 
Lied 217: 4 en 5 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen… 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kindermoment met kinderlied: Kleuren, kleuren, allemaal kleuren! 
https://youtu.be/PmjVbKDOIlA?si=QRUfEm6K6GL0IdCa 
 
Schriftlezingen (lector): Mattheüs 28:1-10, 1 Korinthe15:12-20, Openbaring 7:9-12   

 
Lied 158: 1 en 2  (Bundel ‘Zingende Gezegend’)   
 
Het graf is leeg - Christus is opgestaan!   
Nu kan het leven lachend nieuw beginnen!   
De hemel zweeg - nu kondigt God ons aan   
het licht dat elke nacht zal overwinnen:   
het rijk dat is en komen zal, weldra -   
halleluja!   
 

De aarde beeft - God zelf schuift aan de kant   
de grafsteen die zijn woord heeft 
doodgezwegen.   
De Vader geeft zijn Zoon de rechterhand   
en geen soldaat, geen legioen houdt tegen   
het rijk dat is en komen zal, weldra -     
halleluja!   

 
Verkondiging:  ‘De engel en de steen’ 
 
Gezang 63: 1, 2 en 3 (Bundel 1938)   
 
Komt, heffen wij een lofzang aan:   

Voorganger Drs. Ramon Pol 
Ouderling  Jeanette Cornelis 
Organist  Erik Westerhout 
Lector  Anneke Veldhuis 
Collecten 1ste Diaconie 

2de  Kerk  
 
Staat je mobiele telefoon op stil? Dankjewel! 

 



de Heer is waarlijk opgestaan!   
Komt, laten wij niet langer klagen!   
De Levensvorst heeft door zijn kracht   
de dood beroofd van zijne macht:   
de laatste vijand ligt verslagen.   
 
Hij, die voor ons zijn leven gaf,   
rees zegevierend uit het graf,   
Hij heeft voor ons de strijd volstreden,   
 

Nu zijn wij met Hem opgestaan,   
nu vangt het nieuwe leven aan,   
dat w' eeuwig in zijn dienst besteden.   
 
Dat dan geen vrees ons hart beknell',   
wij juichen in Immanuël:   
Hij kan en zal ons nooit begeven.   
Hij is met ons in alle nood,   
Hij overwon voor ons de dood,   
wij zullen eeuwig met Hem leven!  

 
 
Afkondiging van overlijden (indien van toepassing), afgesloten met Lied 961, 
Niemand leeft voor zichzelf… 
 
Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader 
 
Collecte 
 
Lied 769: 1, 4 en 5 Eens als de bazuinen klinken… 
 
Zegen 
 
Wilhelmus: 1 en 6 
 
De bloemengroet gaat met een groet van de gemeente naar Mevr.Kuiper- de Vries. 
 
Na afloop van de dienst is iedereen welkom elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of 
fris.  
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