
Orde van dienst Witte Donderdag 
2 april 2026 – 19.30 uur 

 

 
 
 
 
 

 
In deze dienst staat het Heilig Avondmaal centraal,   

anders genoemd: ‘de maaltijd van de Heer’. 
Wie daarvoor wordt uitgenodigd?  

U /Jij: 
die een rotsvast geloof hebt - en die zoekend gelovig bent, 

die zichzelf teleurstelde - of die er met anderen nog niet uitkwam, 
die geprobeerd heeft de Heer te volgen - en die daarin gefaald heeft! 

--- 
Voor ieder van ons is -God-zij-gedankt- plaats aan de tafel van de Heer. 

 
Woord van welkom door Petra Visser, de ouderling van dienst   
 
Psalm 116:1,2,3,4 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’  
 
Moment van stilte  
 
Votum en Groet 
 
Gebed om de geest van God 
 
Lied 906:1,8 ‘God is tegenwoordig’  
 
Johannes 13:1-17, gelezen door Anneke Veldhuis 
 
‘Toon mijn liefde’ (Hemelhoog 401) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 393 ‘Als ik in deze stille tijd’  
 
Gebed 
 
De viering van het Avondmaal  

- Vg: Tafelgebed  
 

… Daarom eren wij uw grote Naam, 
… met hen voegen wij ons in het koor van alle hemelse machten 

Voorganger Ds. John Boogaard 
Ouderling  Petra Visser 
Organist  Wouter Wieldraaijer 
Lector  Anneke Veldhuis 
 

 



 

 
- Staande Lied 985:1 ‘Heilig, heilig, heilig’ 
- Vervolg tafelgebed  

 
… Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 
 

- Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren – totdat Hij komt 

- Vervolg tafelgebed  
- We bidden het Onze Vader  
- Vg: De vrede van Christus zij met u!...  

We wensen elkaar: ’de vrede van Christus’  
- Lied 381:1,2,5 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’ 
- De viering met brood en wijn 
- Gebed 
- Lied 381:6 ‘U wil ik danken’  

 
Lied 571:1,2,3,4 ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’   
 
Zegenbede 
 
Marcus 14:32-42, gelezen door Anneke Veldhuis 
 
Lied 571:5 ‘Tot aan het eind van de tijd’  
 
 
 
 
We verlaten in rust de kerk. 
 
 


