
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 

23 november 2025 
 

“Eeuwigheidszondag” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wilt u vóór de dienst uw telefoon op “stil” zetten a.u.b. 
 
 
 

 
De dienst is ook “on-line” te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers  : ds. John Boogaard en  
   ds. Rob van de Wetering 
   Agatha van Ginkel 
Organist  : Jan Zwart 
Ouderling  : Petra Visser 
Lector  : Wilma Kloet 
Collecten:  : 1ste PKN-pastoraat  
      2de  Kerk 
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In de wijkgemeente De Open Hof gedenken wij; 
 
Mevr. Gré Boomgaardt-Pathuis 
Dhr.   Johannes Cornelis Nagtegaal 
Dhr.   Willem Jan Gerardus van Ojik 
Dhr.   Roelof van Rixoort 
Dhr.   Johan Jan Vermeer 
Dhr.   Franciscus Wilhelmus Kok 
Mevr. Aafje Bénard-van Mastrigt 
Dhr.   Roelof Jacobus Schoeman 
Mevr. Hendrika Cornelia Achterberg-Lokhorst 
Mevr. Janna Hofstede-Barreveld 
Mevr. Anna Astrid Scheper-Diener 
Dhr.   Adrianus Romein 
Mevr. Margaretha van Maanen 
Dhr.   Arie van der Kooij 
Mevr. Johanna Kampman-Jansen 
Dhr.   Jacob Kuiper 
Dhr.   Gerrit Sasper Pieter Groenen 
Mevr. Johanna Janssen-de Lange 
Dhr.   Jan Verhoek 
Dhr.   Jan Harm van Mastrigt 
Mevr. Magdalena Sara van Beek-Bastmeijer 
Mevr. Agnieta van Kooten 
Mevr. Hannie van den Berg-van Wely 
Dhr.   Jan Willem Grobben 
Dhr.   Jan de Wit 
Dhr.   Jan Kleijer 
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Welkom door de ouderling van dienst. 
 
Zingen: Lied 213: 1, 2 en 4 –“Morgenglans der eeuwigheid”  
 
Moment van stilte 
 
Votum en Groet 
 V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 V: die trouw is tot in eeuwigheid 
 G:  en die niet loslaat het werk van zijn handen.  

V: Genade voor jou en vrede 
van God, onze Vader, 
en van de Heer Jezus Christus 

G: Amen 
 
Gebed 
Zingen: Lied 412: 1 en 4 – “Wij loven U, o God, belijden U als Heer “ 
 
Moment met de kinderen 

- Zingen & Luisteren naar het lied ”Toekomst vol van hoop.” 
- Gesprek 

 
Schriftlezing (lector):  Openbaring 7 (NBV21) 
Zingen: Psalm 103: 1 en 8 “Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren” 
 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel  
Zingen: “Wij leven van verwondering”  
Tekst: Alfred Bronswijk, melodie lied 302 
   “Wij leven van verwondering” 
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1. Wij leven van verwondering, 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede 

  
2. Wij leven dwars door vragen heen, 

met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 

3. Wij leven het mysterie uit, 
de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
die ons een God wil heten. 

GEDACHTENIS 
 
Gedicht  
 
Inleiding 
Zingen: “Heer, herinner u de namen” (vers 1) 

Tekst: Kees van der Zwaard, Melodie: Lied 730 – “Heer, herinner u 
de namen”  
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Heer, herinner U de namen,  
ieder die gestorven is.  
Zie ons aan zoals wij kwamen  
uit de diepte, het verlies  
van de mensen, die wij dragen  
op de lippen, in ons hart,  
die wij missen sinds de dagen,  
dat de dood ons huis verwart 

 
Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen 
Door nabestaanden, voor dierbare gemeenteleden die ons zijn 
ontvallen in het afgelopen jaar  
 
Zingen: “Heer, herinner u de namen” (vers 1) 
 
Aansteken van de kaarsen 
Door ieder die dat wil, voor een dierbare die ons is voorgegaan 
 
Zingen: “Heer, herinner u de namen” (vers 1) 
 
Aansteken van de kaars voor mensen die niet genoemd zijn 
- Voor allen die zijn gestorven op de vlucht, door ziektes, 

natuurrampen, terreur of oorlogshandelingen. 
- Voor alle overige mensen van wie vandaag de naam niet is 

genoemd. 

 
Zingen: Lied 726: 1 en 5 – “Hoor, een heilig koor van stemmen”  
 
Bericht van overlijden 
Stilte 
Zingen: Lied 731: 2 – “Zij raken niet vergeten”  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte 
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Slotzang: Lied 728 – “Jezus leeft in eeuwigheid” (Hemelhoog) 
 
Zegen 
 
Gezongen amen 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar Ria Hardeman. 
 

Pastoraat Prot. Kerk – Pastoraat bij rouw en gedachtenis  
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is 
meeleven met elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. 
Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. De Protestantse 
Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in de 
scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van 
rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, 
maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun 
verdriet. In de hectiek van het leven biedt de kerk een moment 

van rust, aandacht en nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit 
een waardevol en hartverwarmend collectedoel. 
Geef tijdens de collecte of maak je bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Collecte Pastoraat november.  
Bedankt voor je gift. 
 
 
 
 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

  
      

       
 
       

Rekeningnummers 
 Diaconie: NL14RABO0395138906 

Kerk: NL70RABO0395138868 
 


