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Woord van welkom door de ouderling van dienst. 
“Heer ik kom tot U” (Hemelhoog 275) 
 
Moment van stilte/ stil gebed 
Woord van Bemoediging en Groet 
“De rivier” (Hemelhoog 294) 
Gebed om de geest van God 
 
Kindermoment; Lied ‘Wij zullen opstaan’ (van Elly en Rikkert) 
 
Jesaja 1:10-20, gelezen door Anneke Veldhuis 
Psalm 62:1,4,6 ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Her’’ 
Matteüs 6:5-14, gelezen door Anneke Veldhuis 
Lied 537:1,2,3 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’  
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 906:1,7,8 ‘God is tegenwoordig’  
 
Wel en wee 
Gebed 
“Heer, uw licht en uw liefde schijnen” (Hemelhoog 679) 
Zegenbede ‘Amen’  
 
 
Lied “Blessing” van Laura Story (Hemelhoog 531) 
1 Wij vragen zegen en levenskracht, voorspoed voor ons gezin, 
bescherming in de nacht.  
Wij vragen vrede, genezing, troost, bidden dat uw sterke hand 
de pijn verdrijft, verzacht. En al die tijd hoort U ons smeekgebed 
en in uw liefde geeft U wat het beste is. 
 

Orde van dienst voor zondag 31 augustus 2025 
Wilt u uw telefoon vóór de dienst op “stil” zetten a.u.b.? 

 
Voorganger:                  ds. John Boogaard 
Organist:      Wouter Wieldraaier 
Ouderling:                          Pieter Mol 
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Collecte:                       1ste Diaconie  
                2de Kerk 
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Refrein 1: 
Want wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen? 
Wat als die slapeloze nachten tonen hoe dichtbij u bent. 
Wat als moeite en strijd uw verborgen zegen zijn. 
 
2 Wij vragen wijsheid, Heer, spreek tot ons. 
Wij zijn verward als U verborgen blijft voor ons. 
U bent toch liefde? U bent toch goed? 
Zijn dan de beloften uit uw woord soms niet genoeg? 
En al die tijd hoort U ons hulpgeroep en smeedt U een beproefd en diep geloof.  
 
Refrein 1: 
Bridge: 
En als het donker het lijkt te winnen worden wij eraan herinnerd,  
wij zien hier, wij zijn hier niet thuis. 
 
Refrein 2: 
Want wat als uw zegen komt door regen en U ons heelt door tranen heen? 
Wat als die slapelozen nachten tonen hoe dichtbij u bent. 
Wat als dit onvervuld verlangen, het verdriet dat ons verlamt, 
wijst op een dorst die groter is, dan deze wereld lessen kan. 
Wat als moeite en strijd, regen en storm, verdriet en pijn, 
uw verborgen zegen zijn. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar mevrouw Huijsman-van Beek 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
U kunt ook geven via de PGV-app, met de vertrouwde collectemunten en met contant geld. 

 
ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

Rekeningnummers
Diaconie: NL14RABO0395138906
Kerk:        NL70RABO0395138868


