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Op deze zondag hopen we met elkaar ‘het heilig avondmaal’ te vieren. 
Voor wie dat avondmaal bedoeld is?  
De avondmaalstafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft, en voor iedereen die Hem meer 
wil leren liefhebben. 
Dus kom als je een rotsvast geloof hebt, maar ook als je zoekend gelovig bent. 
Kom als je jezelf teleurstelde, of als je er met anderen nog niet uitkwam 
Kom als je vaak komt, maar ook als je weinig komt. 
Kom hij/zij die geprobeerd heeft de Heer te volgen, maar kom ook: die daarin gefaald heeft. 
Voor ieder van ons is er, Goddank!, een plaats aan de tafel. 
 
Woord van welkom door Petra Visser, de ouderling van dienst  
Lied 868:1,2,5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 
Moment van stilte/ stil gebed 
Woord van Bemoediging en Groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
V:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, 

in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
G:  Amen 
 
Gebed om ontferming  
Lied 925b ‘Wek mijn zachtheid’ (3x) 
Gebed om de geest van God  
Kindermoment  

- We luisteren naar/zingen mee met ‘Mijn hulp is van U, Heer’ (Marcel en Lydia Zimmer) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Zimmer) - Kerkliedwiki 

- Gesprek met de kinderen 
- De kinderen gaan naar de nevendienst – zij lezen:  Jeremia 38:1-13 

 
Jesaja 63:15 - 64:3 gelezen door Anneke Veldhuis 
Lied 942:1,3 ‘Ik sta voor U, in leegte en gemis’  
Jesaja 65:1-4, gelezen door Anneke Veldhuis 
Lied 859: 1,2 ’Schuldig staan wij voor U, Heer’ 
 
Uitleg en verkondiging 
Lied 859: 3,4 ‘Zwijgend in de eigen schuld’   
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
De viering van het avondmaal 

- Lied 377:1,2,4,5 ‘Zoals ik ben’ 
- Tafelgebed  
- Staande: Lied 405:4 ‘heilig, heilig, heilig’  
- Vervolg tafelgebed 

Voorganger  Ds. John Boogaard 
Ouderling  Petra Visser 
Organist  Erik Westerhout 
Lector  Anneke Veldhuis 
Collecten 1ste KiA Geef vluchtelingen een thuis! 

2de  Kerk  
 
Denk je eraan om je mobiele telefoon op ‘stil’ te zetten? Dankjewel. 

 

 

- Vredegroet: We wensen elkaar ‘de vrede van Christus’  
- ‘Uitnodiging aan tafel’ 
- Viering met brood en wijn 
- Gebed 
- Lied 972:1,5 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’ 

 
Gebed  
Lied 838:1,2,4 ‘O Grote God die liefde zijt’  
 
Zegenbede  
Lied 858: 1,4 ‘Vernieuw in ons, o God’  
 
Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of fris.  
Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet en neem contact op met  
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of  sms:) 06 243 988 36 –  
of via de email: ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 
 
Bloemengroet 
Het boeket van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Vink.  
 
Geef vluchtelingen een thuis! 

Nieuwkomers in Nederland belanden in lange 
procedures en vaak ontbreekt uitzicht op een betere 
toekomst. 
Kerk in Actie steunt (kerkelijke) organisaties die hen 
helpen met informatie, advies en scholing om hun 
zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een 
passend onderkomen te vinden voor wie in een 
asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw 
te beginnen. 
Geef in deze collecte of maak uw bijdrage over  
op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. Veenendaal.  
Bedankt voor je gift! 

 
                                                                                                  
 
 
1e collecte NL14RABO0395138906 
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