
    
 
Op deze zondag vieren we het heilig Avondmaal! Mét kinderen en jongeren.  

 
Voor wie het Avondmaal bedoeld is?  

Deze tafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft 
en voor iedereen die Hem meer wil leren liefhebben. 

Dus, kom, jij die een rotsvast geloof hebt, 
En jij die zoekend gelovig bent. 
Kom, wie zichzelf teleurstelde 

of wie er met anderen nog niet uitkwam 
Kom, degene die hier vaak komt 
en degene die hier weinig komt. 

Kom, degene die geprobeerd heeft de Heer te volgen 
en degene die daarin gefaald heeft. 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. 
 
 
Welkomstwoord door Arendje Beeke, de ouderling van dienst 
 
Psalm 139:1,8 ‘HEER, U doorgrondt mij’ (‘De nieuwe Psalmberijming) 
 
Moment van stilte 
 
Woord van Bemoediging en Groet 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gem: en die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Vg: Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus 
Christus 
in de gemeenschap met de Heilige Geest. 
Gem: Amen 
 
‘Heer leer ons recht te doen’ (van Rikkert Zuiderveld)  
 
Er zijn zoveel stemmen die wij niet meer horen,  
zoveel mensen aan wie onrecht is gedaan.  
Zoveel hartenkreten zijn aan onze oren voorbijgegaan.  
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Er zijn zoveel tranen die wij niet meer drogen,  
zoveel moeders met een kind dat honger lijdt.  
Maar wij sluiten onze moe gekeken ogen van tijd tot tijd. 
 
Refrein: Heer leer ons recht te doen aan zovelen, en altijd te handelen 
als U. Heer leer ons trouw te zijn in het delen, en eenvoudig te wandelen 
met U 
 
Zoveel jongens zijn als kind soldaat geronseld,  
zoveel meisjes in de asfalt-wildernis.  
Zoveel moois waarvan we weten dat hun onschuld gestolen is.  
Er zijn zoveel vaders nooit meer teruggekomen,  
zoveel ouderen van huis en haard beroofd.  
Maar de roze wolk van welvaart waar wij dromen heeft ons verdoofd. 
Refrein.   
 
Zondags horen wij Uw woord en zeggen amen.  
En wij prijzen U om alles wat U doet  
en wij wentelen ons zonder ons te schamen in overvloed.  
Laat Uw woorden weer goed nieuws zijn voor de armen,  
als een balsem op vergeefs geleden pijn.  
Laat de zwakken weer in Uw en ons erbarmen geborgen zijn. 
Refrein.  
 
Gebed om de geest van God 
 
De kinderen komen naar voren en gaan vervolgens naar de nevendienst 
– zij lezen uit Ruth 1. 
 
Lucas 22: 14-20 gelezen door Hans van der Voorde (Vertaling BGT = 
Bijbel in gewone taal) 
 
Lied 381:1,2,4 ‘Genadig Heer’  
 
Uitleg en verkondiging 
 
“Aan tafel” door Sela 
 
Gebed  
 
De viering van het Avondmaal 
- Tafelgebed  



- (….) Vg:  Daarom, Heer onze God, roepen wij tot U - om samen 
met allen die door U zijn geraakt - en die door uw Geest zijn 
bezield  U de lofzang toe te zingen:  
We zingen (staande) Lied 405:4 ‘Heilig, heilig, heilig’ 
 

- Vervolg tafelgebed (…) 
- We bidden het Onze Vader 
- Vg: “De Vrede van de Heer zij met u” 

We wensen elkaar ‘De vrede van Christus’  
- We worden uitgenodigd tot de viering van het Avondmaal 
- Instellingswoorden / ‘korte uitleg’  
- We vieren het Avondmaal met brood en druivensap/wijn 
- Afsluitend gebed 

 
Lied 972:1 ‘Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn’  
 
Aandacht voor de collecte 
 
Lied 704:1,2 ‘Dank, dank nu allen God’  
 
Zegenbede 
 
Beaming Lied 416: 4 ‘Ga met God’  
 
Na afloop van de dienst word je/ wordt u uitgenodigd elkaar te 
ontmoeten bij koffie, thee of fris. Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding 
van deze dienst, aarzel dan niet en neem contact op met  
ds. John Boogaard, tel 543990, of (voor app of  sms:) 06 243 988 36 –  
of via de email: j.a.boogaard@ziggo.nl Voor meer (actuele) informatie 
over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje 
‘Weekinfo’)  
 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar Mevrouw Van Haeringen-Stigter. 
 
 
 
 
 



Collecte Werelddiaconaat 
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh  
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 
cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel 
zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 
overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij 
bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, 
zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in Bangladesh 
om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun dit werk via de collecte of maak 
je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Bangladesh, of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. 
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
U kunt ook geven via de PGV-app, met de vertrouwde collectemunten en met contant geld. 

 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
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