
 
 

 

Orde van dienst 
Zondag 29 oktober 2023 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u uw mobiele telefoon vóór de dienst op “stil” zetten? 
Hartelijk dank! 

 

 
De dienst is ook online te volgen via Kerkdienst Gemist 
 
Voorganger  ds. Coby de Haan 
Organist Jan de Wit 
Ouderling Arendje Beeke 
Lector Wilma Kloet 
Collecten: 1ste Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

2de  Kerk   
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Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 
Zingen: lied 985: 1,2 en 3 Heilig, heilig, heilig 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
vg: onze hulp is in de naam van de heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: God, aan het begin van de dienst belijden wij dat veel dingen ons afleiden van 
u, we zijn vaak bezig met onszelf. 
allen: richt ons hart op wat uw wil is. 
vg: vervul ons met het geloof, dat uw rijk komt. Vervul ons met hoop en liefde. 
allen: om Jezus Christus, onze Heer, te volgen. 
amen. 
 
Zingen Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil 
Kyriegebed 
Zingen lied 281: 1 en 2 Wij zoeken hier uw aangezicht 
 
Gebeden om Gods ontferming afgesloten met:  
Zingen Lied 281: 5 
Omdat we geloven dat Gods ontferming geen einde kent zingen we hem de lof 
toe:  
Zingen lied 305: 1,2 en 3 Alle eer en alle glorie 
 
Kinderlied Als je gelooft in de Here Jezus   
 
Kinderen komen naar voren  
Thema: God redt iedereen die gelooft. 
Het kind van de Zondag steekt de lantaarn aan en de kinderen gaan naar de 
kindernevendienst. 
 
Voorwoord bij de lezingen van de zondag 
Eerste lezing uit het Oude Testament:  Deuteronomium 15: 1-11 - lector 
Zingen Lied 992: 1,2,3 en 4 Wat vraagt de Heer 
Tweede lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10: 17-27 - lector 
Zingen: 912: 1,4,5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer 
 
Preek: Alles verkopen? 
 
Kijk en luisterlied: Leer mij – een Petruslied   
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Gebeden 
Dank- en voorbeden 
Stil gebed 
Samen bidden we hardop het Onze Vader  
 
Aandacht voor de collecte 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
Zingen Lied 589 Halleluja, eeuwig dank en ere (de bundel Hemelhoog) 
 
Zegen – woorden van Franciscus van Assisi 
 
Moge God je zegenen met ontevredenheid 
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties. 
Dat jij onverschrokken waarheid mag zoeken en liefde diep in je hart. 
 
Moge God je zegenen met woede 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van mensen. 
Dat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede voor 
allen. 
 
Moge God je zegenen met tranen 
die mogen vloeien met hen die lijden aan pijn, afwijzing, of het verlies van een 
geliefde. 
Dat jij hen de hand mag reiken en hun pijn in vreugde mag veranderen. 
 
Moge God je zegenen met genoeg dwaasheid 
om te geloven dat jij een verschil kan maken in deze wereld. 
Dat jij, door Gods genade, kan doen wat anderen voor onmogelijk houden. 
 
Allen: amen  
                                                       
Na afloop van de dienst word je/wordt u uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, 
thee of fris.  
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk ook op www.de-open-hof.nl  
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje ‘Weekinfo’)  
 
Bloemengroet 
Het boeket van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar 
Mevrouw Visser-Feitsma. 
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De eerste collecte is bestemd voor  
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen 
dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel, want in de 
Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging 
brengt en onze weg verlicht. Een voorbeeld wat we dankzij leden en donateurs 
doen: 

Kinderbijbels en hulp voor 
vluchtelingenkinderen in Jordanië 
Christelijke Irakese vluchtelingengezinnen in 
Jordanië houden het nog maar net vol. Jordanië is 
in de afgelopen jaren overspoeld door 
vluchtelingen uit omliggende landen. De ene 
crisissituatie volgt de andere in hoog tempo op. 
De hulp voor vluchtelingen die langer in Jordanië 
zijn wordt steeds minder.  
Het Bijbelgenootschap van Jordanië doet wat ze 
kan om te helpen.  
 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op  
NL 74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v.  
Nederlands-Vlaams BijbelGenootschap.  
 
Hartelijke dank voor uw bijdrage!  
 
 

 
1e collecte NL14RABO0395138906 

 

2e collecte NL70RABO0395138868 
 

 

 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

 
 


