
 
 

 

Orde van dienst 
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“Goede Vrijdag” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend, 

 

 
De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers : ds. John Boogaard en ds. Aafke Rijken 
Orgel : Jan de Wit 
Zang : Henk de Koning sr. 
Diaken : Dik van Riessen 
Collecten: : Kerk 
      
 

De QR-code staat op de laatste pagina 
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Welkom 
 
Bemoediging 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 19: 28 t/m 37 
 
Zingen: gezang 189 
 
1Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis,  2 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders.        en Hij hangt er mijnentwege,  
Zoon des Vaders,     mij ten zegen. 
waar is toch uw almacht thans?   Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
waar uw goddelijke glans?    en zijn sterven zaligt mij. 
 
3 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 4  Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis! 
Zou ik dan in droeve dagen           ‘k Heb mij Heer voor dood en leven                                              
troostloos klagen?     U gegeven. 
Als ik naar zijn kruis mij richt,   Laat mij dan in vreugd en pijn 
valt mijn eigen last mij licht.    met U in gemeenschap zijn. 
 

Verkondiging: Het is volbracht! 
 
 
Henk de Koning zingt:  
“Es ist vollbracht”  van J.S Bach, begeleiding door Jan de Wit, onze organist.  
 
Zingen: lied 377: 1 t/m 7 
 
De verzen 1 t/m 4 worden gezongen door Henk de Koning, de verzen  5 t/m 7 
door ons allen. 
 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,   2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
met niets in handen dan dat Gij   mijn angsten en onzekerheid, 
mij riep en zelf U gaf voor mij  mijn maskers en mijn ijdelheid- 
o Lam van God, ik kom.                          O Lam van God, ik kom. 
           
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind  4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
tast ik naar U, die mij bemint,          reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
bij wie mijn ziel genezing vindt-  vervult, verlicht, verwarmt Gij mij- 
o Lam van God, ik kom.   O Lam van God, ik kom. 
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5 Zoals ik ben, in U te zijn    6 Zoals ik ben-Ja, dat ik dan 
en Gij in mij, brood en wijn:     de lengte, breedte, hoogte van 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn-   uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom.     O Lam van God, ik kom. 
 
7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam- 
o Lam, van God, ik kom.    
 
 
Inzameling van gaven 
 
 
Tafelgebed 
 
 
Zingen: lied 641: 1 en 4 
 
1Jezus leeft en ik met Hem!   4 Jezus leeft! Nu is de dood 
Dood, waar is uw schrik gebleven? mij de toegang tot het leven. 
Hem behoor ik en zijn stem       Troost en kracht in stervensnood 
roept ook mij straks tot het leven,      zal de Levende mij geven, 
opdat ik zijn licht aanschouw,  als ik stil Hem toevertrouw: 
dit is al waar ik op bouw.   ‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 
 
Dankgebed 
 
Zegen 
 
Fijn dat u/ jij er was. 
 
Een gezegend Paasfeest gewenst 
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ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
 

 

Rekeningnummer 
  

Kerk: 
NL70RABO0395138868 

 


