
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 
2 april 2023 

6de zondag 40 dagentijd 
 

 
 
 
“Palmzondag” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Thema Bloemschikking 
 
"Uit liefde voor jou” is het thema van de veertigdagentijdkalender van de 
Protestantse Kerk. Als liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de 
ander, dan is dat niet altijd een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte 
wendingen. Met de kronkeltakken, hazelaar en kronkelwilg, maken we iedere 
week een schikking en wordt er iets van symboliek toegevoegd passend bij de 
lezing. 
 
6e zondag. Matteus 26: 1-13 

 
Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen 

 

 
De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers  : ds. R. van Laar 
Muziek : Jan de Wit 
Ouderling : Henny Bokje 
Lector : Dirma van de Wetering 
Collecten: : 1ste Diaconie (Zie pagina 3) 
       2de  Kerk 
 

De QR-codes staan op de laatste pagina 
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Votum en groet 

Aanvangstekst: 1 Johannes 4: 9  

“Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat wij door hem zouden leven”.  

Psalm 84: 1,2 

Lezing van Gods geboden: 1 Petrus 1: 13-23 

Lied 859: 1,4 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met Gods Geest 

Projectlied: “Wie zeg jij dat ik ben?”  Zie voor de “Palmpasentekst” pag.4 

Kinderen komen naar voren. 

Schriftlezing: Jesaja 53: 1-7; Johannes 1: 29-34; Openbaring 5: 6,7 

Gezang 187: 1,2,3 “Daar gaat een lam…” (Liedboek voor de Kerken 1973) 

Verkondiging over Johannes 1: 29 “Daar is het lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt” 

Gezang 188: 1,2 “O lam van God, onschuldig” (Liedboek voor de Kerken 1973) 

Dankgebed en voorbeden 
Kinderen komen terug in de kerk.  

Kinderen lopen een rondje met hun 

Palmpasenstokken door de kerk          

Collecte moment 

Psalm 149: 1,5 

Zegen 

“Amen, Amen, Amen” 

 

Bloemengroet 

De bloemen van deze zondag gaan, met een groet van de gemeente, naar 

Mevrouw Elbertsen-Uil 
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DE	DIACONALE	COLLECTE	OP	2	APRIL	IS		 BESTEMD	VOOR;
	 	 	 	 		

WAT IS ONZE DROOM?  
Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen 
niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis 
veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons 
doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek 
wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. 

HOE HELPEN WE KINDEREN 

Herinneringen maken ons tot wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal 
isolement. Terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven dromen en 
onszelf ontplooien. Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om kind te zijn, 
doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Als er 
thuis dingen misgaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer 
zijn. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en 
duurzaam helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer 
te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn. 
Om onze missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, werken we 
volgens twee pijlers: 

Pijler 1 - Gewoon kind zijn: kinderprogramma’s 

We ontwikkelen impactvolle programma’s die ervoor zorgen dat kinderen uit onze doelgroep 
niet vergeten worden. Deze kinderen bieden we nu een mooi moment en een positieve ervaring 
waarin ze ‘gewoon’ kind kunnen zijn.. Op die manier kunnen angst en zorgen plaatsmaken voor 
plezier maken, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen creëren en hebben zij het 
gevoel dat ze kunnen meedoen. 

Pijler 2 - Veilig en stabiel thuis voor ieder kind: duurzaam betere zorg voor kinderen 

We richten ons ook op het duurzaam en structureel verbeteren van de situatie van kwetsbare 
kinderen in ons land. Dit doen we door middel van programma’s en projecten die bijdragen aan 
een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder 
jagen we de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van kinderen centraal te 
stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op die manier verbetert de kwaliteit van de zorg en  
hulp voor kinderen. Daarnaast laten wij waar mogelijk zien hoe de zorg georganiseerd kan 
worden met meer stabiliteit en aandacht voor kinderen. 
 
Meer informatie op www.hetvergetenkind.nl  
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Wie zeg jij dat ik ben? 

Wie zeg jij dat ik ben, een mens, een profeet? 

Timmerman of Koning, die echte vrede geeft? 

Wie zeg jij dat ik ben als ik de stad in rijd? 

Zittend op een ezel, Hosanna klinkt het blij. 

Veertig dagen vragen, veertig dagen zoeken, 

Veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken? 

U bent de levende Heer, sterker dan de wind. 

Vergeeft onze zonden, en roept ieder kind. 

Het levende brood, genoeg voor iedereen, 

U blijft met ons meegaan, staat altijd om ons heen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
 

 

Rekeningnummers 
 Diaconie: 

NL14RABO0395138906 
Kerk: 

NL70RABO0395138868 
 


