
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 

20 november 2022 
 

“Eeuwigheidszondag” 
 
 

Het thema van de dienst is; 
 

“Troost elkaar” 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers  : Rob van de Wetering 
Organist  : Jan de Wit 
Ouderling  : Annemarie de Mooij 
Lector  : Gerrit Groenen 
Collecten:  : 1ste PKN pastoraat 
      2de  Kerk 
       

De QR-codes staan op de laatste pagina 
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Welkom door de ouderling van dienst. 
 
Zingen: Lied 213: 1, 4 en 5 – “Morgenglans der eeuwigheid.”  
 
Moment van stilte. 
 
Votum en Groet 
 V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 V: die trouw is tot in eeuwigheid 
 G:  en die niet loslaat het werk van zijn handen.  
 

V: Genade voor u en voor jou en vrede 
van God, onze Vader, 
en van de Heer Jezus Christus 

G: Amen 
 
Zingen: Lied 627: 1 en 2 – “Abba, Vader.” (Hemelhoog) 
 
Drempelgebed 
Zingen: Lied 103: 1 en 5 – “Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
Heren.”  
 
MOMENT VAN DE KINDEREN 
Zingen: “Kop op Job” (Het verhaal van Job gezongen door Elly & Rikkert) 
 
Schriftlezing (lector):  1 Thessalonicenzen 4: 13-18  
 
Zingen: Lied 755: 1 en 2 – “Toch overwint eens de genade.”  
 
Overdenking  
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: Lied 91A: 1 en 3 – “Wie in de schaduw Gods mag wonen.”  
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GEDACHTENIS 
 
Gedicht (gelezen door Rieke van de Lagemaat) 
 
Inleiding 
Zingen: “Onze namen staan geschreven.”  
Tekst: Hans Mudde, Melodie: Lied 730 – Heer, herinner u de namen  
 

Onze namen staan geschreven 
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan. 

 
Noemen van de namen en aansteken van de kaarsen 
Door nabestaanden, voor dierbare gemeenteleden die ons zijn 
ontvallen in het afgelopen jaar  
 
Zingen: “Onze namen staan geschreven.” 
 
Aansteken van de kaarsen 
Door ieder die dat wil, voor een dierbare die ons is voorgegaan. 
 
Zingen: “Onze namen staan geschreven.” 
 
Aansteken van de kaarsen voor mensen die niet genoemd zijn 
- Voor allen die zijn gestorven op de vlucht, door ziektes, 

natuurrampen, terreur of oorlogshandelingen. 
- Voor alle overige mensen van wie vandaag de naam niet is 

genoemd. 

 
Luisteren:  “De mensen die we missen.” (door Sela) 
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Indien aan de orde:  

Bericht van overlijden 
Stilte 
Zingen: Lied 961 – “Niemand leeft voor zichzelf.”  

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotzang (staande): Lied 769: 1 en 6 –“Eens, als de bazuinen klinken.”  
 
Zegen 
 
Gezongen “amen” 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar de mevrouw Meijer-Zwikker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

 

Rekeningnummers 
 

 Diaconie: 
NL14RABO0395138906 

Kerk: 
NL70RABO0395138868 

 


