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Voorganger : Bram Rebergen  
Ouderling van dienst : Pieter Mol 
Muzikale begeleiding : Joy 
Collecten (zie info pag. 4) : 1e Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
  2e Kerk 
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Welkom door ouderling van dienst, Pieter Mol 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet  
 
Welkomstlied: Laat het huis gevuld zijn - HH 232  
 
Samenzang: Psalm 122 vers 1 en 3 - NLB 
 
Luisteren naar Joy: Met open Armen – Schrijvers van gerechtigheid  
 
Gebed  
 
Lezen uit de bijbel: Genesis 19 vers 1-11  
 
Samenzang: Tienduizend redenen - Opwekking 733 
 
Kinderen naar voren  
 
Samenzang: Jezus is de goede herder - OTH 531 
 
Aris zingt voor ons: Walking wounded  
 
Thema: De gastvrije kerk  
 
Samenzang: Hij kwam bij ons heel gewoon - Opwekking 268 
 
Collecte  
 
Danken en bidden  
 
Samenzang: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen - Opwekking 334 
 
Zegen  
 
Slotzang: Zegen ons Algoede - NLB 415 
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Na afloop van de dienst wordt iedereen uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij koffie, 
thee of fris. Wilt u, wil jij reageren naar aanleiding van deze dienst, aarzel dan niet 
en neem contact op met Bram Rebergen / info@entochprodukties.nl 
 
De bloemengroet van deze zondag gaat met een hartelijke groet van de 
gemeente naar de heer en mevrouw Taverne. 
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Bij de collecte 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar 
de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland 
toegang krijgen tot de Bijbel, want in de Bijbel horen wij Gods 
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 
onze weg verlicht.  
Dit is bijvoorbeeld wat we dankzij leden en donateurs doen:  
 
Bijbelvertalingen voor Kameroen  
In de moeilijke situatie van armoede en geweld in Kameroen zoeken mensen naar hoop, troost 
en perspectief. De Bijbel, Gods boodschap van liefde voor de mensen, kan daar een heel 
belangrijke rol bij spelen. Veel mensen daar zien uit naar een Bijbel in de taal van hun hart. 
Maar de Bijbel is nog lang niet in alle talen van Kameroen beschikbaar.  

Het drukken en verspreiden van een Bijbel voor onze buitenland 
projecten kost gemiddeld 5 euro. Audiobijbels en braillebijbelboeken 
zijn vaak iets duurder. Met een gift van 5 euro kunnen we dus iemand 
blij maken met een gewone Bijbel. En met een gift van 15 euro kunnen 
we al 3 Bijbels of 1 braillebijbelboek weggeven.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 74 SNSB 0266 
3808 08 t.n.v. Het Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 

 
 

 
  1e collecte : NL14RABO0395138906 
   
  2e collecte : NL70RABO0395138868 
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