
 
 

 

Orde van dienst 
voor zondag 

16 oktober 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
Voorgangers  : ds. L.M. Bal 
Organist  : Gerard Rosier 
Zanggroep  : Joy 
Ouderling  : Wilma Kloet 
Lector  : Anke Smid 
Collecten:   : 1ste Diaconie (de Voedselbank) 
      2de  Kerk 
       

Rekeningnummer Diaconie: NL14RABO0395138906 
Rekeningnummer Kerk: NL70RABO0395138868 

 
De QR-codes staan op de laatste pagina 
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Dienst van Voorbereiding   
 
De ouderling van dienst verzorgt het welkomstwoord/ mededelingen 
 
Intochtslied – Lied 62:1, 5 (staande) 
 
Votum en Groet 
 
Kyriegebed 
 
Gloria – Lied 65:1 en Lied 1005:1, 2, 5 
 
Moment voor de kinderen  
 
Kinderlied – ‘Ik stel mijn vertrouwen ‘(Hemelhoog 338)  
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
 Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij  
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
 
Dienst van het  Woord  
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen – Psalm 111 en Psalm 112 
 
Lied 939 
 
Verkondiging  
 ‘Met mijn God spring ik over de hoogste muur’ (2 Samuël 22:30) 
 
Antwoordlied – Lied 909 
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Dienst van de gaven  
 
Inzameling van de gaven 
 
Dienst van de gebeden 
 
Dank- en voorbeden 
Aangedragen voorbeden uit de gemeente 
 
Stil Gebed, afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied – ‘Ga nu heen in vrede ‘(Hemelhoog 472) 
 
1.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar, 
aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
2.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga dan heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Heenzending en zegen 
 
Gezongen amen 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de 
gemeente, naar;  
de heer en mevrouw Ipskamp en  
de heer Van Maastrigt. 
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ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 

 


