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Orde van dienst
voor zondag
18 september 2022

DE OPEN HOF

Startzondag

De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist”

Voorgangers :  Mevr. Rieke van de Lagemaat
Drs. Ramon Pol

Organist :  Gerard Rosier

Ouderling :  Petra Visser

Lector :  Anneke Veldhuis

Collecten: : 1% Jeugd- en Jongerenwerk
2% Kerk

3% Vredesinitiatief Veenendaal
( zie pagina 4)
Rekeningnummer Diaconie: NL14RAB0O0395138906
Rekeningnummer Kerk: NL70RABO0395138868

De QR-codes staan op de laatste pagina



O Wijkkerk “De Open Hof”

DE OPEN HOF

Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Lied 287:1,2en 5 Rond het licht dat leven doet...
Stil gebed, ‘Onze hulp’ en groet
Zingen: Psalm 146: 1 en 4 Zing, mijn ziel, voor God uw Here...
We horen de heilzame richtlijn van God uit Jakobus 1: 19-27
Zingen: Psalm 133: 1 en 2 (Uit ‘De nieuwe Psalmberijming’)
1. Wat goed is het om eensgezind te leven,

om liefde te ontvangen en te geven,

als broers en zussen bij elkaar.

Het is als olie op Aarons haar

die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

2. Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.

Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft

een toekomst die geen einde heeft.

Gebed bij de opening van de Schriften
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezing: Mattheus 25: 31-46

Zingen: Lied 992: 1, 2, 3 en 4 Wat vraagt de Heer nog meer van ons...
Verkondiging: ‘Omzien naar elkaar’



O Wijkkerk “De Open Hof”

DE OPEN HOF

Zingen: Hemelhoog 395:1,2,3,4en5
1. Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

4. |k zal blij zijn als jij blij bent,

huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen,

tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen,

als wij zingend voor Hem staan.

Als wij Christus' weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
‘Journaal van hoop’ door de 12+ groep

Collectemoment

Zingen: Lied 838:1,2en 4 O grote God die liefde zijt...



Wijkkerk “De Open Hof”

DE OPEN HOF

Zegen, beaamd met: Lied 425 Vervuld van uw zegen...

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan, met een hartelijke groet van de
gemeente, naar de familie Van Hardeveld.

Vandaag is er een derde collecte voor het vredeswerk in Veenendaal van ViV.

ViV is een afkorting van Vredes Initiatief Veenendaal en heeft ten doel vrede te
bevorderen in de ruimste zin van het woord en onder de aandacht te brengen van
mensen in Veenendaal en daartoe ook acties te ondernemen. Vaak in de
Vredesweek, zoals ook dit jaar van 17 t/m 25 september, maar ook later in het
jaar.

Voor meer informatie hierover zie Samen Een nr.16, of de website
www.vredesinitiatiefveenendaal.nl

ViV wordt ondersteund door PAX Nederland, maar niet financieel. Voor de
activiteiten is ViV afhankelijk van giften en donaties en daarom wordt deze derde
collecte van harte bij u aanbevolen.
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