
 

 

 

Het jodendom en christendom  
in de eerste eeuwen 
 
De wegen die uiteengingen…  
Tegenwoordig is het christendom de grootste wereldgodsdienst. Over de hele 
wereld zijn kerken en gelovigen te vinden. Toch begon het christendom heel 
klein: als een beweging binnen een andere godsdienst, het jodendom. Hoe is 
het zover gekomen dat christendom en jodendom afzonderlijke godsdiensten 
werden? Hoe komt het dat het christendom een wereldreligie werd, terwijl het 
jodendom een relatief kleine godsdienst bleef voor één volk? In deze lezing 
gaan we op zoek naar de oorsprong van twee godsdiensten die samen tot op 
de dag van vandaag de cultuur, samenleving en politiek diepgaand 
beïnvloeden. Om dat te begrijpen, moeten we terug naar het begin.  
Dr. Bart Wallet is politiek en religiehistoricus aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, directeur van het HDC Centre for Religious History aan diezelfde 
universiteit en docent joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. 
 
Datum: woensdag 27 oktober 2021 
Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 
Tijd:  20.00 uur exact (koffie en thee vanaf 19.45 uur) 
Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) 
Contact en aanmelding:  Koos de Mooij,  0638434328,  koosdemooij@yahoo.com 
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