Maaltijd De Open Hof in Onder Ons op 11/3 2024

Samen met elkaar vieren deze maaltijd, dit samen zijn,
Samen delen, samen eten vinden wij in Onder Ons zo fijn...
Elkaar zien en begroeten; oog hebben voor elkaar

Daar snakt onze maatschappij steeds meer naar..

Niet alleen, ieder voor zich en individueel, op zichzelf dus DE OFEM HOF
Maar oog hebben voor je naaste, voor je broer of zus

En zo elkaar tevoorschijn luisteren, een open oor en 00g

Daarvoor wil Onder Ons een waar en eerlijk betoog !

Want wat is er mooier in het leven ? I ,
Dan elkaar aandacht en liefde te geven ? ] DUD
Te zeggen; jij bent waardevol, jij bent mooi en uniek o d

Voor wie klinkt dat niet strelend als muziek ? n er
Aardig zijn ervaren, te voelen en te weten o ns

Jij bent jij; je wordt door mij niet vergeten

De wereld is mooier met jou erbij, ja heus

Daarom maken we in Onder Ons deze keus

Om met elkaar te eten en te delen, te vieren het leven

Zo met elkaar omgaan, was en is altijd ons streven

Zie elkaar ! in alle omstandigheden , is onze slogan, jawel
En ook al vergeet je dit gedicht weer snel..

Laat deze twee woorden blijven hangen in uw geheugen
Want : Zie elkaar, daar kan een ieder zich in verheugen

Een goed voorbeeld hierin gaf Jezus zelf in Zijn leven

Door aandacht aan de mensen op Zijn weg te geven.

Daarbij was er voor Hem geen onderscheid

ledereen kon bij Hem zijn of haar verhaal kwijt.

Wat een mooi voorbeeld, een leidraad voor ons allemaal !

Ook voor ons, hier bij elkaar gekomen in deze zaal

Het voorbeeld van Jezus, om dat te volgen in ons leven,

En zo elkaar tijd, aandacht en liefde te geven.

Dan zal het altijd win-win zijn, want wie geeft ,krijgt wat terug,
Dan wordt het leven vreugdevoller en minder stug

Het is goed dat jullie van de Open Hof gekomen zijn,

Jultie welkom heten vinden wij vandaag heel fijn,

Niet alleen maar straks donaties in ontvangst nemen; dank u wel,
En dan ons deurtje weer dicht doen heel snel

Nee, ons idee; jullie deelgenoot maken van onze visie, onze dromen
Datis de bedoeling; hopelijk zijn jullie ook daarvoor gekomen



Om met eigen ogen te zien, te ervaren , te voelen

Wat we met Ontmoetingshuis Onder Ons bedoelen.

Een gastvrij gebouw waar een ieder welkom wordt geheten,
Waar je mag zijn, wie je bent, dat mag je weten,

En waar je ook samen leuke dingen mag beleven met elkaar,
Een schilderij maken, naaien en ook de koffie staat altijd klaar,
Niet het resultaat is belangrijk, ook niet de hoeveelheid, de
kwantiteit,

Wij gaan voor de “Onder onsjes” de van mens tot mens
ontmoeting, de kleinschaligheid

Alleen kan je minder, samen kunnen we meer

Onder de onmisbare Zegen van Onze lieve Heer

Zodat de mensen zeggen; in Onder Ons is het zo fijn

Daar wil ik naar toe; daar moet je zijn !

Een klein gebouw, in het centrum van het Veen ;

Kom met mij mee, dan gaan we er samen heen !

Dank jullie wel voor jullie steun in dit 40 dagen project, deze bijzondere tijd
Hopelijk raken we jullie als vrienden van Onder Ons, nooit meer kwiijt !




