
 
  

 Orde van dienst voor 11 januari 2026  
 
 Voorganger   :  ds. John Boogaard 
 Ouderling van dienst  :  Annemarie de Mooij 
 Lector   :  Wilma Kloet 
 Organist   :  Wouter Wieldraaijer 
 Collecten   : 1e Diaconie, Kerk in Aktie:  
       Noodhulp Oekraïne 
    2e  Kerk 

 
 

Woord van welkom  
 
Zinggen: Psalm 100 (‘De nieuwe psalmberijming’) 
 
Moment van stilte/ stil gebed 
 
Woord van Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Lied 925 - ‘Wek mijn zachtheid weer’   
 we zingen het 3x  
 
Gebed om de geest van God 
 
Kindermoment  
- Lied 
- Gesprek met de kinderen 
- de kinderen gaan naar de nevendienst – ook zij lezen uit Marcus 1 
 
Schriftlezing: Jesaja 42:1 -7 
 
Zingen: “Geprezen zij de Here” (Hemelhoog 581)  
 
Schriftlezing: Marcus 1: 1-13 
 
Zingen: Lied 346: 1, 2, 3, 4 - ‘Roept God een mens tot leven’    
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied 286 - ‘Waar de mensen dwalen in het donker’  
 
Wel en wee 
 
Gebed 
 
Collectemoment 
 
De kinderen komen weer terug  
 
Zingen: Lied 531: 1, 3 - ’Jezus, die langs het water liep’  
 



                                                         Wijkkerk “De Open Hof”
  

 

  
Zegenbede 
 
Be-aming Lied 423: 1 - ‘Nu wij uiteengaan’  
 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van de gemeente 
naar de heer en mevrouw Bokje. 
 
Lauren Daigle “You Say” / “U zegt…” 
 
Ik blijf maar vechten tegen stemmen in mijn hoofd, die zeggen dat ik niet goed 
genoeg ben. 
tegen alle leugens die me vertellen dat ik ‘nooit goed genoeg zal zijn’. 
Ben ik niet meer dan alleen de som van alle hoogte- en dieptepunten? 
Herinner me er nog eens aan alstublieft wie ik ben, want ik wil het weten. 
U zegt dat ik ‘geliefd’ ben, terwijl ik niets voel. 
U zegt dat ik sterk ben, terwijl ik zelf denk dat ik zwak ben. 
en U zegt dat ik vastgehouden word, terwijl ik tekortschiet. 
en als ik er niet bij hoor dan zegt U dat ik de Uwe ben. 
En ik geloof wat U over mij zegt. 
Ik geloof! 
 
Het enige dat nu telt, is alles wat U van me denkt. 
In U vind ik mijn waarde, mijn identiteit. 
… 
 
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten 
Van U is elke mislukking, God, elke overwinning 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekeningnummers voor de collecten: 
Diaconie:  NL14 RABO 0395 138 906  
Kerk:   NL70 RABO 0395 138 868 
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