
 
 

Orde van dienst 
voor 

zondag 
 18 december 2022 

 
 

 
 

4e zondag van advent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit kerkgebouw “De Open Hof” 
De dienst is ook “on-line te volgen via “Kerkdienst Gemist” 

 
 
 
  
Bij de bloemschikking: 
Ik open mijn ziel 
en vul de schaal van mijn leven  
met ontvankelijkheid. 
Hul mij in kleuren 
en geuren van gedroogd stro. 
Ontsteek het vierde licht 
dat gloort in het Noorden. 
 
Hemel en aarde raken verbonden. 
Mensen wereldwijd herkennen 
elkaar in het teken van de bloembol; 
nieuw leven breekt door, 
hoe klein ook het begin. 

Voorganger  : ds. G.J. van Steeg 
Organist  : Wouter Wieldraaijer 
Lector : Anneke Veldhuis-Dam     
Collecten:  : 1e Diaconie, zie pagina 4 
  : 2e Kerk 
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Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 Aansteken 4e adventskaars door Niels, kind van de zondag 
 Esther leest het gedichtje: 
  
 Nu mag het vierde kaarsje aan  
 Vier lichtjes laten horen: 
 Nog een paar nachtjes slapen,  
 Dan wordt het Kind geboren! 
 
Zingen:  Lied 441: 1, 5, 10 

Stil moment 

Votum en groet 
Aanvangstekst 

Zingen:  Ps. 42: 1, 3 

Verootmoediging 
 1 Petr. 1: 13 – 19  
 Zingen: Ps. 25: 3 
 1 Petr. 4: 7 – 10   
 Zingen: Ps. 25: 2 
Gebed 

Schriftlezing:  Gen. 49: 1 – 4, 8 – 10, 16 – 19, 28, 33 
   Matt. 1: 1 - 2, 12 – 16 

Moment met de kinderen  
Projectlied ‘Ik kan niet wachten’: 
In wereld soms zo duister, 
Wordt al eeuwenlang gewacht. 
Op een nieuwe morgen luister, 
Hoor je t lied al door de nacht? 
God belooft een nieuwe morgen, 
 
Al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen 
Komt als kind in onze nacht 
Gloria, gloria, 
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht  
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Gloria, gloria, 
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht 
Gesprekje met kinderen door de leiding van de kindernevendienst 

Zingen: Lied 442: 1, 2 

Prediking 

Kinderen komen terug van hun nevendienst 

Collecten 

Zingen:  Lied 440: 1, 2, 3, 4 

Gebeden 

Zingen:  Ps. 118: 5, 9 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 
 
 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar 
mevrouw De Jong-Goeree 
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Collecte Jeugdwerk  
Jongeren doorleven het kerstverhaal 
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen 
hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster 
volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren 
in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De 
KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw 
manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op 
en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend 
jongeren doen hier elk jaar aan mee. 
 
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte 
of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. 
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk december. 
Meer informatie kerkinactie.nl/kerst. Helpt u mee om deze collecte 
tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 

 
 

rekeningnummer 1e collecte: NL14RABO0395138906 
rekeningnummer 2e collecte: NL70RABO0395138868 

 
ordevandienst.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

 


