
KERKBALANS 2021  
 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen……’ 

 
 

 

 

De komende week kunt u de 
enveloppe met invulformulier  

en folder verwachten. 
 

 

Geloven is gratis. De kerk niet! 
 

Je ziet het elk jaar weer voorbijkomen. Op een groot spandoek tegen de muur 

van je eigen wijkkerk, op posters op de prikborden, of op de bekende 
enveloppe welke de komende week door een groot aantal vrijwilligers bij u, bij 

jou is/wordt bezorgd, om volgende week uw/jouw antwoord weer op te halen. 
 
En dan, bij het ophalen bleek die enveloppe nog dicht te zitten en dus het 

antwoordformulier nog niet ingevuld te zijn. Dat moet dan alsnog halsoverkop 
gebeuren. Wij rekenen op uw medewerking. 

 
Gaat er een belletje rinkelen? Het heeft iets te maken met geld. Geld voor de 

kerk. Maar hoe zit dat nu precies? Kosten mensen geld voor de kerk? En 
hoeveel dan? En geldt dat ook voor jou, voor mij? 

 
De kerk kost meer dan u denkt. Lees de folder maar die ook in de enveloppe 

zit. Uw/jouw financiële bijdrage is nodig om al het werk te kunnen doen, te 
continueren; verkondiging, bezoekwerk in allerlei vormen, clubs, kringen, 

onderhoud van de gebouwen. salarissen etc. 
 

Ga voor uzelf/jezelf maar eens na wat allerlei 
andere activiteiten kosten die u/jij misschien 
uitoefen, en beantwoord dan de vraag:  
 

Geef ik wel (genoeg) voor/aan de Kerk?  
 

Wij rekenen erop dat uw/jouw antwoord zal zijn:  
 

Daar geef ik nu voor! 
 
 

 
Met een hartelijke groet,  

 
De Kerkrentmeesters en 

Commissie Kerkbalans 2021 
 

 

   
 


