
 

 

HipHelpt Veenendaal zet zich in voor alle Veenendalers die 
hulp nodig hebben en zelf geen financiën of netwerk 
hebben om dit zelf te regelen, ongeacht afkomst of 
overtuiging. Hulpvragen van deze mensen komen bij ons 
binnen via telefoon of internet. Vervolgens proberen wij een 
vrijwilliger te vinden die hen wil helpen.  
Al onze vrijwilligers zijn christenen uit de verschillende kerken in 
Veenendaal die met ons samenwerken. 
  
De hulpvragen die wij binnen krijgen lopen uiteen van vervoer 
naar het ziekenhuis, hulp met een voedselpakket ophalen, een 
plank ophangen tot regelmatig koffie drinken met iemand. 
We hebben dit jaar al meer hulpvragen binnen gekregen dan 
heel vorig jaar. Wij zijn daarom hard bezig met het werven van 
meer vrijwilligers binnen de kerken. Zo kunnen we als 
christenen een licht zijn voor nog meer mensen in onze buurt.  
 
HipHelpt Veenendaal is onderdeel van het landelijke HipHelpt, 
een christelijke organisatie die hulp wil bieden aan iedereen die 
dat nodig heeft. HipHelpt Veenendaal is ontstaan door 
samenwerking van bijna alle kerken in Veenendaal. Deze 
kerken willen niet alleen hulp bieden aan eigen kerkleden,  
maar juist ook beschikbaar zijn voor mensen buiten de kerk.   
 


