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Valkenburg Business Consultancy 
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M.m.v.: Ds. André van der Graaf 

Orgel: Thomas van Kruistum en Erik Westerhout 
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1. Welkom 

 
2. Joh. de Heer 210 : 1+2  
 
1. Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
    kom nu tot Hem, die redding u biedt,  
   die ook voor u de hemel verliet, 

hoor naar Zijn roepstem kom! 
 
Refrein: Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon, 

van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; 
als zij vergaad'ren rondom de troon, 
daar waar de eng'len staan. 

 
2. "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem; 

spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
o, luister naar die lief'lijke stem: 
toef langer niet, maar kom!   Refrein: 

 
3. Psalm 43 (Nieuwe Ber.) : 3+4  
 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
   zend mij uw waarheid en uw licht 
   die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
   waar Gij mij woning wilt bereiden. 
   Geef dat ik door U opgericht 
   kom voor uw aangezicht. 

 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
    tot U, o bron van zaligheid. 
    Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
    en dankbaar ruisen alle snaren 
    voor U die al mijn vreugde zijt 
    en eindloos mij verblijdt. 
 
 

4. Gebed 
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"Samen zingen op zondagavond" is er  
D.v. elke 2e zondag van de maand,  

vanaf 19.30 uur in De Open Hof  
(m.u.v. juli en augustus) 

   
De eerstvolgende zangavond is  

op zondag 8 maart 2026  
(m.m.v. drs. Ramon Pol - De Open Hof)   

  
Komende data dit seizoen tot aan de zomer:  

      8 mrt,               
    12 apr., (Paassamenzang),  
    10 mei,  
    14 juni 

  
Bekijk, like en deel onze pagina op Facebook en 

Instagram! 
  

Zoek op: "Samen zingen op Zondagavond"   
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Na afloop van de zangavond bent u  
van harte welkom nog wat na te praten,  

onder het genot van een kopje koffie of thee 
(á 50 eurocent). 

 
   

K       O       L       L       E       K       T       E   
   (aan de uitgang of via de QR-code) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestemd voor "Stichting N.N. Veenendaal"  :  
zij verstrekken voedselpakketten aan mede Veenendalers 

met een minimum inkomen 
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5. Opwekking 263 : 1+2+refrein+3+refrein  
 

1. Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 

2. Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 
 

Refrein: Dank U, o mijn Vader. 
         U gaf uw eigen Zoon, 
         uw Geest als hulp voor ons 
         totdat het werk op aarde is gedaan. 

 

3. Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning 
dienen voor eeuwig en eeuwig.  Refrein:   

 
6. Gezang 47 : 1+3  
 

1. Jezus die langs het water liep 
   en Simon en Andreas riep, 
   om zomaar zonder praten 
   hun netten te verlaten, 
   Hij komt misschien vandaag voorbij 
   en roept ook ons, roept u en mij, 
   om alles op te geven 
   en trouw Hem na te leven. 

 

3. Christus die door de wereld gaat 
   verheft zijn stem niet op de straat, 
   Hij spreekt ons hart aan, heden, 
   en wenkt ons met zich mede. 
   En lokt ook nog zoveel ons aan, 
   tot wie zouden wij anders gaan? 
   Hij heeft en zal ons geven 
   alles, het eeuwig leven. 
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7.Muzikaal intermezzo 
 
 

8. Joh. de Heer 623 : 1+2  
 

1. Ver boven 't prachtig sterrendak, 
daar is een heerlijk oord, 
waar eng'len in hun blinkend kleed 
God prijzen, ongestoord. 
Het "heilig, heilig is de Heer!" 
weergalmt de hemel door; 
straks mengt ook menig kinderstem, 
zich in dat eng'lenkoor. 

 

Refrein: Zo wij geloven in Gods Zoon, 
dan juichen w' ook eens voor de troon; 
dan zien w' elkander zalig weer 
en scheiden nimmer, nimmer meer. 

 

2. 0 God, plant Zelf door uw gena 
die hoop in ons gemoed 
en was ons daartoe rein van schuld 
in Jezus' dierbaar bloed! 
Genaakt dan eens ons stervensuur, 
zo zijn wij voorbereid 
om in te gaan tot Uwe vreugd 
in 't rijk der heerlijkheid. Refrein:  

 
9. Nieuwe Liedboek 416 : 1+2+3+4  
 
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn   
 

 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.   
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 18. Gezang 444 : 1+2+3  
 
1  Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert Uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

3  Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe Vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
   laat ons niet verloren gaan. 

 

19. Sluiting 

 
20. Joh. de Heer 53 : 1+2+6 
 
1.Ga niet alleen door 't leven, 

die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, 
ga niet alleen! (bis) 

 
 

6. En dan, als 't leed der aarde 
voor immer is gedaan; 
als in des hemels gaarde 
uw blijde voeten staan; 
dan ziet g' in 't zalig Eden 
slechts zaal'gen om u heen. 
Dan prijst g' in eeuwigheden 
uw Heer alleen! (bis)  

2.Ga niet alleen; uw Koning 
wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning 
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen, 
als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, 
naar Jezus heen! (bis) 

2  Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
   looft uw liefd' en zingt ervan. 
   Alle eng'len, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   Heilig, heilig, heilig toe! 
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 16. Gedicht 
 
 
17. Nieuwe Liedboek 119A : 1+2+4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 
Ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
Ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
Zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 

 

4. God, laat mij nooit verliezen 
De vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
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 3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
 

10. Meditatief moment 
 
 
11. Gezang 462 : 1+4  
 

1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon, 
   en Christus zal over u lichten! 
   Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
   eer Hij u als rechter komt richten. 
   Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
   Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 

4. Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
   door Christus de doodslaap ontrezen. 
   Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
   't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
   Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon! 
   Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 

12. Psalm 25 (Oude Ber.) : 2+3+6  
 

2. Heer, ai, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt: 
leid mij in uw waarheid, leer 
ijv'rig mij uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
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3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 

Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
die mijn jonkheid heeft bedreven; 
denk aan mij toch in gena, 
om uw goedheid eer te geven. 

 
 

13. Muzikaal intermezzo 
 
 
14. Hemelhoog 707  
 
1. Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed , hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 

 
2. Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Refrein: Welkom in Gods huis, 

Welkom in Gods huis, 
Welkom in Gods huis, 
Welkom welkom thuis 
 

3. Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal 
Met open armen word je ontvangen. Refrein: 
 

  6. Wie heeft lust den Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn god geheiligd zaad 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
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15. Nieuwe op Toonhoogte 497  
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen-in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen-in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 

En weet je wat zo mooi is:  
bij Jezus voel je je vrij  
Om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou.  
Ja Hij houdt van jou en mij. 

 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen-in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet  
 

En weet je wat zo mooi is:  
bij Jezus voel je je vrij  
Om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou.  
Ja Hij houdt van jou en mij. 
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen-in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet  
 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnen-in. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet  

 


