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1. Welkom 
 
2. Joh. de Heer 73 : 1+2  
 

1. Zie ons wachten aan de stromen, 
aan de oever der rivier; 
straks zal onze Bootsman komen, 
en wij varen af van hier. 

 

Refrein: Hoe de storm ook moge woeden, 
op de reis naar d' eeuwigheid, 
Jezus is de trouwe Bootsman, 
die ons altijd veilig leidt. 

 

2. Door de kille, kille stromen, 
gaan wij naar het Godspaleis; 
't eng'lenlied klinkt uit de verte, 
en verkwikt ons op de reis.    Refrein:  

 

3. Gezang 293 : 1+2  
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
   mij geleidt des Heren hand; 
   moedig sla ik dus de ogen 
   naar het onbekende land. 
   Leer mij volgen zonder vragen; 
   Vader, wat Gij doet is goed! 
   Leer mij slechts het heden dragen 
   met een rustig, kalme moed! 

 

2.  Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 
   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom! 
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"Samen zingen op zondagavond"  

is er  
 

D.v. elke 2e zondag van de maand,  
vanaf 19.30 uur  

 
in  

De Open Hof.   
(m.u.v. juli en augustus)  

 
De eerstvolgende zangavond is op 8 februari. 

 
Data t/m de zomer van 2026:  

         8 februari,  
      8 maart,  
   12 april  
  10 mei,    
  14 juni 

 
 
 
 
 

Bekijk, like en deel onze pagina op  
 

Facebook en Instagram! 
 

Zoek op: "Samen zingen op Zondagavond" 
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3. Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg, 

Hij is mijn Gids. 
't Zij door moeras of wel langs struik en heg 
leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 

 
 

Na afloop van de zangavond bent u van harte welkom 
nog wat na te praten, onder het genot van  
een kopje koffie of thee (á 50 eurocent). 

 
 

K       O       L       L       E       K       T       E  
 

Aan de uitgang of via de QR-code 
Bestemd voor: 

 
“ST.N.N. Veenendaal 
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4. Gebed 
 
5. Op Toonhoogte 169 : 1+4  
 
1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
Heere God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem.  

 
4. Door de wereld klinkt een lied, 

tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Heere God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
 
6. Gezang 1 : 1+2+3+4  
 
1.  God heeft het eerste woord. 
     Hij heeft in den beginne 
     het licht doen overwinnen, 
     Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2.  God heeft het eerste woord. 
    Voor wij ter wereld kwamen, 
    riep Hij ons reeds bij name, 
    zijn roep wordt nog gehoord. 
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3.  God heeft het laatste woord. 
     Wat Hij van oudsher zeide, 
     wordt aan het eind der tijden 
     in heel zijn rijk gehoord. 
 
4.  God staat aan het begin 
     en Hij komt aan het einde. 
     Zijn woord is van het zijnde 
     oorsprong en doel en zin. 
 
 
7. Muzikaal intermezzo 
 
 
8. Psalm 33 (Nieuwe Ber.) : 1+8  
 
1. Komt nu met zang en roert de snaren, 
   gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
   Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
   een lofzang in de mond gelegd. 
   Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren 
   't feestlied ingezet! 
   Meldt de blijde mare bij de klank der snaren, 
   steekt de loftrompet. 
 
8 .Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
   Laat te allen tijde 
   uwe liefd' ons leiden, 
   uw barmhartigheid. 
   God, op wien wij wachten, 
   geef ons moed en krachten 
   nu en voor altijd. 
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2.om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 

  
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 

  
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn. 
Halleluja! 
 
 
 

19. Sluiting 
 
20. Joh. de Heer 569 : 1+2+3  
 
1. Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 

wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor, 
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor. 

 
2. 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, 

want 'k had geen Gids; 
ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig bad: 
"Wees Gij mijn Gids". 
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij, 
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij. 



8 

 
16. Gedicht 
 
 
17. Hemelhoog 419 : 1+2  
 

Refrein: God zal met je zijn, God is Im-ma-nu-ël. 
                God zal met je zijn, de God van Is-ra-ël. 
 

 1. Jezus is de bron waardoor je leven mag, 
 Ja, Hij is de Vriend bij wie je schuilen mag. 
 Al maken we fouten, maar hebben berouw, 
 Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw. Refrein: 
  

 2. Jezus is de Koning van ons mensen klein, 
Wil voor ons de Redder van de wereld zijn. 
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan. 
Hij is onze Koning Hij kent onze naam.          Refrein: 

 
 
 
18. Nieuwe Liedboek 973 : 1+2+3+4  
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9. Gezang 442 : 1+2+4   
 
1. Jezus, ga ons voor 

 deze wereld door, 
 en U volgend op uw schreden 
 gaan wij moedig met U mede. 
 Leid ons aan uw hand 
 naar het vaderland. 
 

2. Valt de weg ons lang, 
 zijn wij klein en bang, 
 sterk ons, Heer, om zonder klagen 
 achter U ons kruis te dragen. 
 Waar Gij voor ons tradt, 
 is het rechte pad. 

 
4. In de woestenij, 

 Heer, blijf ons nabij 
 met uw troost en met uw zegen 
 tot aan 't eind van onze wegen. 
 Leid ons op uw tijd 
 in uw heerlijkheid. 

 
 
10.  Meditatief moment 
 
 
 
11. Nieuwe Liedboek 286 : 1+2+3  
 
1. Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de Mens die ieder mens verlicht. 
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Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 
2. Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint.    Refrein: 

 
3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd.   Refrein: 
 

12. Opwekking 687 : 1+4  
 
1. Heer, wijs mij Uw weg 

En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
Om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol 
En moedig mij weer aan 
 

4. Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft  

 
13. Muzikaal intermezzo 

2x 
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14. Gezang 14 : 1+2+5  
 
1. De Heer is mijn Herder! 
   'k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden 
   naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   aan waat'ren der rust. 
 

 5. De Heer is mijn Herder! 
   Hem blijf ik gewijd! 
   'k zal immer verkeren 
   in 't huis mijnes Heren: 
   zo kroont met haar zegen 
   zijn liefde me altijd. 

 
15. Psalm 86 (Oude Ber.) : 3+6 
  
3. Heer, door goedheid aangedreven, 

zijt Gij mild in 't schuld vergeven! 
Wie U aanroept in den nood, 
vindt uw gunst oneindig groot. 
Heer, neem mijn gebed ter oren, 
wil naar mijne smeking horen, 
merk naar uw goedgunstigheen 
op de stem van mijn gebeen. 
 

6. Leer mij naar uw wil te hand'len, 
'k zal dan in uw waarheid wand'len. 
Neig mijn hart en voeg het saam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer, mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven, 
'k zal uw naam en majesteit 
eren tot in eeuwigheid! 

2. De Heer is mijn Herder! 
   Hij waakt voor mijn ziel, 
   Hij brengt mij op wegen 
   van goedheid en zegen, 
   Hij schraagt me als ik wankel, 
   Hij draagt me als ik viel. 


