
 

 

Een ontmoeting met de 16-Plus groep. 

Via de PGV-app werd gevraagd of er vrijwilligers zijn om een keer een warme 

maaltijd te maken voor de 16-Plusgroep. Een keer een extra pan eten maken, is 

voor ons geen probleem en zo maakten wij kennis met deze groep jongeren.  

Zij komen één keer per 2 weken bij elkaar om te praten over school, hun leven en 

het geloof. Dit gebeurt op zondagavond van 17.00-19.00 uur. Ze bespreken een 

Bijbelgedeelte, bidden en eten met elkaar.  

Wij brachten om 18.00 uur het eten en werden uitgenodigd om te blijven. Er waren 

deze middag/avond 12 jongeren, verdeeld over 2 groepen. Wat ons direct opviel 

was dat er een gemoedelijke en open sfeer heerste. Iedereen ging leuk en 

respectvol met elkaar om en er werd niet alleen gepraat en geluisterd, maar ook 

veel gelachen.  

De komen periode wordt er stilgestaan bij de ‘geloofshelden’ die genoemd worden 

in de brief aan de Hebreeërs, hoofdstuk 11. In dit Bijbelgedeelten komen 

verschillende bijbelfiguren voorbij, zoals Abel, Noach, Abraham, Sara en Mozes.  

Deze middag stond Mozes centraal.  

Voor het eten werd er met elkaar gebeden en aan een ieder werd gevraagd om een 

onderwerp voor het gebed in te brengen. Daarna werd er lekker gegeten van het 

eten dat door nog 2 gemeenteleden was verzorgd.  

We vonden het een fijne ervaring om een gedeelte van de bijeenkomst mee te 

maken en om deze jongeren en de leiding te ontmoeten. Een mooie groep jonge 

mensen, die we ook regelmatig in de Open Hof zien.  

Dank en bewondering aan Wendy, Jan Pieter, Mirjam en Arco, 

die veel tijd en liefde geven aan deze groep 16-plusjongeren. 

Wij nodigen iedereen uit om ook een steentje bij te dragen door een keer voor deze 

groep een deel van de maaltijd te verzorgen. Het is zeker de moeite waard! 

 

(Interview: Hans en Klara Wielink) 
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