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Weekinfo De Open Hof 

3e jaargang - nummer 44 - week 15/2024   

Zondag 7 april  2024 - Beloken Pasen  

De kleur van de antependia is wit - symbool voor licht en leven. Feestkleur van de 

overwinning, een nieuw begin! Wit - vanaf Pasen t/m de zondag na Hemelvaart 

 
Kerkdienst 

 

 

Bij de dienst 

Quo vadis  - ‘Waar gaat u heen?’ 

Op deze eerste zondag na Pasen staan we nog één keer stil bij Petrus, die Jezus 

volgde met vallen en opstaan. 

Petrus ontmoet Zijn Heer nadat Hij is opgestaan. Ook Petrus heeft dus Pasen 

gevierd. Maar hoe doe je dat, als je met die verloochening zo gevallen bent, 

gestruikeld over jezelf, je grote woorden?  

In de kindernevendienst beginnen ze met bijbelbasics vandaag met een nieuw 

onderwerp: ‘Samuel’. Het kind Samuel hoort in de nacht, terwijl hij slaapt, een 

stem. Wie roept hem?  Het verhaal vertelt hoe Samuel leert luisteren. 

Dit is een mooi thema: kinderen leren luisteren naar de stem van God in hun leven. 

Persoonlijk vind ik het jammer dat bijbelbasics na 

Pasen stopt met Petrus. Want hiermee slaan ze dat 

belangrijke gesprek tussen de Opgestane en Petrus 

over. We lezen namelijk in Johannes 21: 15-22 hoe 

Jezus persoonlijk Petrus aanspreekt, en daarmee hem 

doet opstaan. Het is Petrus’ eerherstel als volgeling 

van Jezus. 

De evangelist Johannes vertelt hoe Jezus geen oordeel 

uitspreekt, Petrus niet bestraft, maar hem die 

indringende vraag stelt: Heb je Mij lief? 

Ds. Coby de Haan  

Zondag 7 april  - 9.30 uur  

Voorganger: Ds. Coby de Haan  

Orgel: Jan de Wit  

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas (graag aanmelden) en op 

 iedere 1e en 3e zondag van de maand 12-Plus en 16-Plus. 
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Van de Kerkenraad 

Aanvangstijdstip kerkdiensten De Open Hof. 

Zoals u zich vast nog zult herinneren heeft de kerkenraad vorig jaar 

veel aandacht en tijd besteed aan het aanvangstijdstip van de 

kerkdiensten in De Open Hof. Dit naar aanleiding van een verzoek van 

gemeenteleden die afhankelijk zijn van zorg, waardoor ze zodra de kerkdiensten om 

half tien beginnen niet gemakkelijk op tijd aanwezig kunnen zijn. Na onze vraag aan 

alle gemeenteleden om te reageren op de vraag om ook in de zomer om 10 uur te 

beginnen zijn zodanig veel en verdeelde reacties gekomen, dat de kerkenraad in 

september besloten heeft het tijdstip nog niet aan te passen, maar het een jaar te 

laten rusten.  

Vanaf komende zondag beginnen de diensten weer om 9.30 uur, dat maakt de 

situatie actueel. Besloten is dat we de wissel naar 9.30 uur dit jaar voor de laatste 

keer maken. 

Vanaf 1 oktober gaan we het jaarrond de kerkdiensten starten om 9.45 uur. 

Daarmee komt de kerkenraad zoveel mogelijk tegemoet aan alle wensen, die vorig 

jaar door gemeenteleden zijn uitgesproken. En het geeft duidelijkheid voor ons 

allemaal. We hopen dat dit kwartiertje echt het verschil zal maken voor degenen 

die van zorg afhankelijk zijn en niet het verschil zal maken voor degenen die sterke 

voorkeur hebben voor 9.30 uur of 10 uur. Deze beslissing is definitief.  

We vertrouwen erop dat u zich hierin kunt vinden. 

Johan Slok (voorzitter), Henny Bokje (scriba) 

Van de Kindernevendienst 

Dag jongens en meiden, 

Komende zondag is de eerste van twee verhalen over Samuel. 

We lezen hoe God Samuel roept in de tempel. En hoe Samuel 

later Saul tot koning maakt.  

Komende zondag staat 1 Samuel 3:1-18 centraal: God 

roept Samuel. Als Samuel Gods stem herkent, doet hij 

wat God van hem vraagt. We gaan naar het verhaal 

luisteren, doen spelletjes die hiermee te maken hebben 

en maken een puzzel erover. Komen jullie ook? Groetjes 

van Siska en Mirjam 

Van de Diaconie  

Collectedoelen voor zondag 7 april:  

 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Kerk   
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Van Club De Open Hof 

Volgende week hebben we weer ons clubkamp! Van vrijdag 

12 t/m zondag 14 april verblijven we in de Woudegge in 

Otterlo.  

Het thema dit jaar is 'Disney'. Er gaan 26 kinderen mee (bijna 

allemaal!). We doen spelletjes binnen en buiten, gaan knutselen en op zaterdag is 

er een Bonte Avond waar de kinderen hun talenten kunnen tonen. Op 

zondagmiddag sluiten we het weekend af met een kampdienst o.l.v.  

ds. Rob van de Wetering.  

40-dagenproject De Open Hof 

Jan en Jannie Roelofsen van Onder Ons zijn zondag 14 april 

bij ons in de kerk en krijgen dan symbolisch het totaalbedrag 

van het 40-dagenproject overhandigd. Dan wordt dus 

bekendgemaakt wat alle activiteiten hebben opgeleverd. Begrijpelijk 

dat mensen best nieuwsgierig zijn, want het is nú al een prachtig 

bedrag!  

We hopen dat er veel mensen in de kerk zullen zijn om de korte 

afsluiting van het 40-dagenproject mee te beleven! 

Schrijf daarom 14 april in je agenda       ! 

Een hartelijke groet van de 40-dagencommissie 

 

T.O.V. De Open Hof 

Oproep voor mensen uit de middengeneratie (globaal 25 - 60 jr): 

Meld je aan in de PGV app, bij de groep TOV, dan kun je nooit iets 

missen van de activiteiten van en voor de middengeneratie. 

Volgende week zondag 14 april is het weer T.O.V. – Verdiepen. Wil je meer weten? 

Mail dan naar: tov.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Hartelijke groeten, taakgroep TOV! 

 

Van Creagroep De Open Hof 

Na de succesvolle opbrengst van veel producten op de Voorjaarsmarkt 

t.b.v. het 40dagenproject ,is de verkooptafel zondag weer aanwezig 

met ‘van allerlei’ en is de opbrengst weer ‘gewoon voor de kerk’.  Kom 

gerust even kijken; wie weet is er een presentje om weg te geven, of 

voor u zelf.  Fijne zondag & week toegewenst.  

mailto:tov.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Paaskaars 2024 

Tijdens de Paaswake mocht Sverre, samen met de 

ouderling van dienst, de nieuwe Paaskaars de kerk 

indragen en in de standaard zetten.  

De Paaskaars is weer prachtig geïllustreerd en de 

vormgevers vertellen je zelf wat erop is uitgebeeld.  

Beste mensen van De Open Hof,  

Ook dit jaar pakten we graag de creatieve taak op om 

de Paaskaars te illustreren. We lieten beelden in onze 

gedachten komen die voortkomen uit Bijbelverhalen.  

Deze keer de gelijkenis van de Zaaier uit Mattheüs 13:1-9: ‘Hij 

zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, 

viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en 

aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar 

het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het 

geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, 

verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 

Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op 

en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde 

en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander 

dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’. 

De Zaaier staat centraal en strooit met gul gebaar het zaad uit.  

Omdat de kaars rond is ontstaat er tegelijk een omarming. 

Steenachtige plaatsen, de goede bloeiende en vruchtbare aarde, 

onkruid/doorns, en tot slot de vogels: dit alles komt erin voor.  

Na een schets door Ingrid ging Joke aan de slag met was. Ze 

sneed niet álle delen: ook  Annemone en Annemijn droegen bij 

aan het resultaat! Een gezellige ochtend én avond met aandacht 

voor elkaar en het samen creëren gaven ons veel. Samen ook op 

die manier gemeente van Christus zijn! Met iets tastbaars en 

zichtbaars voor allen. Ook leuk te vermelden dat we bij elk 

ontwerp wel een nieuwe uitdaging tegenkwamen. Als je in de 

gelegenheid bent (na de dienst bijvoorbeeld) om de kaars van 

dichtbij te bekijken dan zie je deze keer opgelijmde materialen.   

We wensen ieder Pasen steeds opnieuw te ervaren,  met vernieuwde inspiratie.   

Hartelijke groet, Joke van Dijk en Ingrid van Elburg 
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Schrijfactie Amnesty International – mei 2024 

Schrijfactie: Israël, laat terminaal zieke Walid Daqqah vrij. De Palestijn 

Walid Daqqah heeft beenmergkanker en is terminaal ziek. Hij heeft zijn 

oorspronkelijke gevangenisstraf van 37 jaar uitgezeten, maar kreeg 2 

jaar extra. Daqqah zou geprobeerd hebben telefoons de gevangenis in 

te smokkelen zodat medegevangenen contact konden hebben met hun 

families. Daardoor kan hij zelf zijn familie waarschijnlijk nooit meer zien. 

Niet lang meer te leven. Daqqah is veroordeeld voor het leiden van een groep die 

een Israëlische soldaat doodde. Daarom heeft hij het grootste deel van zijn leven in 

de gevangenis doorgebracht. In maart vorig jaar had hij vrij moeten komen, als hij 

niet 2 jaar extra celstraf had gekregen. Het gaat erg slecht met hem. Dit komt mede 

doordat hij in de gevangenis is gemarteld en geen goede medische zorg kreeg. Zoals 

zoveel Palestijnse gevangenen mag hij sinds het begin van de huidige Gaza-oorlog 

geen bezoek van zijn familie ontvangen. Dit betekent dat hij vrijwel zeker in de 

gevangenis zal sterven, zonder zijn familie te zien. 

Wat kunt u doen? 

Schrijf vóór 1 mei 2024 naar de president van Israël. Roep hem op om Walid 

Daqqah vrij te laten. U kunt de brief a.s. zondag vinden in de gang van De Open Hof 

op de tafel bij de mensen van het welkomstteam of u kunt hem hier downloaden. 

Op de website van Amnesty vindt u meer informatie en goednieuwsberichten.  

Van Eettafel De Open Hof 

Op vrijdagavond 12 april is er weer een eettafel. 

Er wordt een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Kom 

gezellig mee eten, en leuk als je iemand meeneemt. 

Iedereen is hartelijk welkom! 

Tijd:  18.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) Kosten: 5 euro per persoon.  

Fijn als je je opgeeft vóór dinsdag 9 april bij Ada Coppoolse – tel: 06-1497 9693 -

email: eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl 

 

Samen zingen op zondagavond 

Op zondag 14 april  hopen we weer onze maandelijkse 

zondagse zangavond te houden in Wijkkerk De Open Hof.  

Er staan weer mooie liederen op het programma.   

Hartelijk welkom vanaf 19.30 uur in De Open Hof. 

 

 

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Briefschrijfactie-Israel-april-2024.pdf
https://www.amnesty.nl/nieuws
mailto:eettafel.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Gemeentewerk Sectie 2-Wijk Oost    ‘Een week later’… 

Komende zondag 7 april is er om 11:00 uur weer een laagdrempelige 

Ontmoetingsdienst  in het Ontmoetingshuis (Oost) aan de Spiesheem 

54 in Veenendaal. Deze dienst is deel van het missionaire 

gemeentewerk in Oost waarbij onze Wijkgemeente De Open Hof met 

de Baptistengemeente en de Chr. Ger. Bethelkerk samenwerkt onder de noemer 

‘Bloei in Oost’. In de dienst gaat het over zien en gezien worden. Samen zingen, 

overdenken en elkaar ontmoeten, anderen leren kennen. Een dienst waarin we God 

en elkaar ontmoeten, met goede muziek en een goed verhaal.  
Wat mooi is… je kunt gewoon binnenlopen! De deur staat iedere minuut open 

(vóór, tijdens en ná de samenkomst), voor een koffiepraatje, een luisterend oor. 

Pasen is al weer een week 

voorbij…….en misschien lijkt het wel 

of er niets gebeurd is en het leven 

gewoon verder gaat. 

Maar is dat wel zo? Is het wel zo 

gewoon? En hoe zit dat met het 

leven van één van de 

hoofdrolspelers? Met Barabbas die 

zomaar opeens werd vrijgelaten? 

Benieuwd naar het verhaal 

daarachter? Kom dan 7 april naar Bloei in Oost: Ontmoeting, muziek en een goed 

verhaal! Je bent van harte welkom en neem gerust anderen mee! 

(Je bent natuurlijk ook van harte welkom in de dienst van 9.30 uur in De Open Hof) 

Neem voor vragen en opmerkingen contact op met Pieter Mol (Ouderling Sectie 2), 

e-mailadres: pieter.mol@pkn-veenendaal.nl 

Muziek in de classis  

Iona Community Nederland viert de 25ste verjaardag met John Bell 

en veel mooie liederen. Op 14 april a.s. komt de zangmeester van 

de Iona Community, John Bell, met ons zingen. Het wordt een 

middag waarin de Iona Community Nederland de verjaardag viert, 

en nieuwe liederen gepresenteerd worden. Vele Nederlanders zijn 

geraakt door de Iona Community. Met een manier van geloven die 

sociale actie en bewegelijke muziek verbindt. De liederenschat van 

Iona kreeg in de laatste 25 jaar vaste grond in de Nederlandse kerken. In het 

Liedboek uit 2013 zijn vele liederen uit Iona opgenomen. Er komen er steeds weer 

bij zelfs. We zingen het lied, speciaal voor dit jubileumjaar, ‘De stenen roepen’. 

mailto:pieter.mol@pkn-veenendaal.nl
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Met John Bell, die het plezier van zingen overdraagt, Daniël Claas als pianist, 

Willeke Smits, kerkmusicus, componist en cantor, en Roel Bosch als dichter en 

presentator.  De toegang is vrij, opgave niet nodig. Er is een collecte voor de 

onkosten.  14 april 2024, 15.00-17.00 uur, NoorderLichtkerk, Bergweg 92a, Zeist. 

V.I.S. De Open Hof 

Bezoek aan het Grebbeliniemuseum  

Op 21 april, als 4 en 5 mei weer 

dichterbij komen, bezoeken we 

samen het Grebbelinie Bezoekerscentrum, gevestigd in 

het Fort aan de Buursteeg. Dit verdedigingswerk werd 

in 1786 aangelegd. De aarden wallen zijn omgeven door grachten en voorzien van 

opstelplaatsen voor kanonnen. In de Tweede Wereldoorlog liet het Nederlandse 

leger betonnen kazematten bouwen en onderkomens voor pantserafweergeschut. 

De militairen legden loopgraven aan. Deze sporen van de oorlog zijn in en om het 

fort bewaard gebleven. Een Duitse bunker herinnert aan de rol die de linie speelde 

in de Pantherstellung, die de Westwall met het IJsselmeer verbond. We krijgen een 

rondleiding van 60 minuten waarbij we met een gids een wandeling maken over het 

gehele fort, waarbij de Nederlandse kazematten, de loopgraafreconstructies en een 

Duitse bunker worden bezocht.  

Datum: Zondag 21 april, na de dienst Tijd: 11.15 uur Locatie: Buursteeg, Renswoude 

Opgave: Koos de Mooij - 0638434328 – vis.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kosten: €5,- per persoon ter plekke te voldoen.  

Van de PGV Wandelwerkgroep  

Zaterdag 13 april verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep weer een 

afwisselende wandeling. De wandelroute loopt door de bossen van 

Ugchelen en over de Hoog-Buurlose Heide 

ten zuiden van Apeldoorn. Startplek en eindpunt is het Van 

der Valk Hotel Apeldoorn. Hoog Buurlo is een eeuwenoude 

landbouwenclave in het hart van de Veluwe. Dit is een van 

de weinige plekken op de Veluwe waar het landschap van vroeger goed bewaard is 

gebleven. Al sinds de 9de eeuw leven de bewoners hier van de landbouw. 

Akkerbouw, het houden van schapen en het hakken van eikenhout zorgden vroeger 

voor geld in het laatje. Nu telt Hoog Buurlo nog drie bewoners. Totale 

lengtewandeling: ca.15 km. Verzamelpunt: Dennenlaan, naast de Petrakerk. 

Aanvangstijd: 09.30 uur. Van de meerijdende deelnemers wordt 

een(kleine)vergoeding gevraagd. Na de wandeling is er de mogelijkheid gezamenlijk 

nog een kopje koffie, thee of iets anders te nuttigen. Opgeven deelname: uiterlijk 

mailto:vis.openhof@pkn-veenendaal.nl
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tot vrijdag 12 april 20.00 uur, het liefst per mail op het volgende adres hiervoor: 

Graag uw 06-nummer vermelden zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl of anders 

per telefoon: 06-54262516 (René Haverdings). Gezien de lengte van de wandeling is 

het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor onderweg. 

 Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 7 apr 09.30 uur!! Ds. Coby de Haan De Open Hof 

Zo 7 apr 09.30 Verkooptafel Creagroep  De Open Hof  

Zo 7 apr 11.00  Laagdrempelige Ontmoetingsdienst Spiesheem 54 

Zo 7 apr 19.30 Taizé-Viering Petrakerk 

Ma 8 apr 19.30-21.30 
(V.I.S.) Gespreksgroep ‘Twijfel en 
geloofsverandering’(6e van 8 avonden) 

Bunzinglaan 
35  

Di 9 apr 14.00-16.00 Soos De Open Hof  De Open Hof 

Wo 10 apr 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 10 apr 9.30-11.30 Creagroep De Open Hof De Open Hof  

Do 11 apr 20.00 (V.I.S.) Dilemma’s rond het levenseinde Trefpunt 

Vrij 12 apr t/m  Zo14 apr Clubweekend Club De Open Hof Otterlo  

Vrij 12 apr 18.00 Eettafel De Open Hof  De Open Hof  

Za 13 apr 9.30 (V.I.S.) PGV wandeling Dennenlaan 

Zon 14 apr 9.30 Ds. Rob v.d. Wetering - Heilig Avondmaal  

Zon 14 apr 10.45 T.O.V. Tijd voor verdieping  De Open Hof  

Zon 14 apr 15.30-17.15 (V.I.S.) Poeziëmiddag in de Petrakerk Trefpunt 

Zon 14 apr 19.30 Samen zingen op zondag De Open Hof  

 

Kopij voor de weekinfo graag uiterlijk  WOENSDAGAVOND om 19.00 uur sturen 

naar: weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Predikanten: Ds John Boogaard - ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl 

 Ds. Rob van de Wetering - ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl  

 (vrijdag is zijn vrije dag) 

Scriba:            Mw. Henny Bokje - scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl 

Kinderen aanmelden voor de oppas: kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl 

De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

Wilt u weten in welke wijk u woont? Hier vindt u de wijkindeling. Overige linkjes: 

* Website De Open Hof     * Aanvragen login website DOH    * Agenda DOH 

* Pagina Info & Contact DOH           * Website PGV          * Website ZuidWest 

mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/laagdrempelige_ontmoetingsdienst_-_oost_5?ldate=2024-04-07
https://www.de-open-hof.nl/taize-7apr?ldate=2024-04-07
https://www.de-open-hof.nl/twijfel-geloofsverandering-6?ldate=2024-04-08
https://www.de-open-hof.nl/twijfel-geloofsverandering-6?ldate=2024-04-08
https://www.de-open-hof.nl/levenseinde?ldate=2024-04-11
https://www.de-open-hof.nl/eettafel_de_open_hof_3?ldate=2024-04-12
https://www.de-open-hof.nl/pgv-wandeling-13apr?ldate=2024-04-13
https://www.de-open-hof.nl/tov-14apr?ldate=2024-04-14
https://www.de-open-hof.nl/poeziemiddag?ldate=2024-04-14
https://www.de-open-hof.nl/samen-zingen-4?ldate=2024-04-14
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
mailto:ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
mailto:scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
mailto:kinderoppas.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/wijkindeling-doh/
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
https://www.de-open-hof.nl/agenda
https://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/
https://www.petrakerk.nl/

