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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 24 - week 47/2022    

Zondag 20 november 2022  – Eeuwigheidszondag  - de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar - ook wel zondag ‘Christus Koning’ genoemd. 

De kleur van de antependia:  WIT - we herdenken onze gestorvenen  in het 

perspectief van de eeuwigheid - opgenomen zijn in Gods genade - delen in de 

opstanding van Christus - een blij vooruitzicht  (Ps. 1, het 7e couplet) - vandaar wit. 

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

Troost elkaar 

Op Eeuwigheidszondag gedenken we de gemeenteleden die ons zijn ontvallen in 

het afgelopen jaar. Dit jaar is dat op 20 november, aanstaande zondag. Hun namen 

zullen opnieuw in het midden van onze gemeente klinken en voor ieder van hen 

steken we een kaarsje aan. Ook gedenken we op deze dag dierbaren die al eerder 

zijn overleden en overleden dierbaren die geen lid waren van onze gemeente. Het 

gedenken doen we in het licht van Pasen, het licht van onze Heer, Jezus Christus, 

die voor ons de dood heeft overwonnen en leeft! 

We zoeken troost bij liederen, bij een gedicht en bij de woorden van Paulus aan de 

Thessalonicenzen (1 Thessalonicenzen 4: 13-18). Paulus schrijft over de opstanding 

van de doden. De dood is het einde niet voor wie gelooft in Jezus Christus.  

Een boodschap vol hoop! 

Veel mensen zijn ons voorgegaan in het afgelopen jaar.  Veel 

mensen missen een dierbare. Voor hen is het vaak moeilijk, 

en tegelijk troostvol, om op een zondag als deze naar de kerk 

te gaan. Ik hoop daarom dat u met velen komt. Uit respect 

voor de overledenen en tot troost voor de nabestaanden.  

Laten we in liefde om hen heen staan! 

Ds. Rob van de Wetering  

Zondag 20 november - 10.00 uur - Eeuwigheidszondag 

Voorganger: Ds. Rob van de Wetering 

Organist: Jan de Wit 

En er is: Kindernevendienst en kinderoppas (géén 12-Plus!)  
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Even bijpraten 

‘It’s funny how you don’t know what you’ve got until it’s gone’ 

(vrij vertaald: ‘bijzonder hoe je pas echt beseft wat je hebt als dat niet meer is’.)  

Zó wil ik vandaag dit ‘moment van bijpraten’ beginnen: met die zin.  

Omdat ik daar geregeld aan moet denken de laatste tijd. Waarom? Omdat ik 

hier/nu erg herken dat veel van wat voorheen vanzelfsprekend leek, niet 

vanzelfsprekend blijkt te zijn. Waar ik dan aan denk? Aan je snel even aankleden in 

de morgen, aan de trap soms oprennen met de handen vol, aan iets repareren wat 

kapot ging en ook aan iets wat viel even oprapen van de grond, enz. enz.  

Ja, dat voelt raar. Zo vanzelfsprekend als het voor mij altijd was, zo moet ik voor 

veel dingen nu echt de tijd nemen – en soms accepteren dat het dus (even?) niet 

meer gaat!  En dus hulp vragen! Wat vaak best ingewikkeld is, voor mij in ieder 

geval.  

Tegelijk is het besef groot dat, met veel waarvan ik begin juli dacht ‘het kwijt te 

zijn’, het nu eigenlijk best goed /voorspoedig gaat! Ik kan nu gelukkig weer een 

aardig eindje lopen. Ben in Utrecht weer aan het leren fietsen. Merk dat de energie 

weer een beetje terug aan het keren is. Mijn linkerarm kan steeds ook weer een 

klein beetje meer. Veel redenen dus tot dankbaarheid. Ik leer dan ook mijn 

zegeningen tellen – soms echt heel bewust één voor één.  

‘Merk je verandering’ is één van de meest gestelde vragen! Het antwoord is: 

jazeker. Ten opzichte van een paar weken geleden. Én (!) ten opzichte van vóór ik 

ziek werd. Het één is zeer bemoedigend. Het ander leidt nog wel eens tot de nodige 

tranen.  

Ik ben erg blij met alle meeleven dat wij ontvangen mogen. Ik ben dankbaar voor 

ds. Rob als nieuwe collega. Het was fijn de 30e oktober er ‘actief’ bij te hebben 

kunnen zijn. Ik ben ontroerd te zien hoe God ‘middellijk’ werkt zoals ze dat vroeger 

zeiden: door middel van therapeuten, gemeenteleden, medemensen, vrienden, 

familie. Het is in veel opzichten dan ook een erg leerzame tijd.  

Tenslotte wens ik u, jullie, ons een zegenrijke adventsperiode toe. Dat de komst van 

het kind ons tot zegen zal zijn, zodat we ook zelf tot zegen mogen zijn en meer en 

meer zullen worden.  

Een vriendelijke groet!  

Ds. John Boogaard 
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Van de kindernevendienst 

In de Kindernevendienst lezen we drie weken over Job: Job die 

alles kwijtraakt, een gedicht over wijsheid, en God en Job die 

met elkaar spreken. Deze verhalen passen goed aan het einde 

van het kerkelijk jaar (de maand november) de tijd waarin de overleden mensen 

herdacht worden. De verhalen gaan over het lijden van mensen en de grote 

levensvragen die daarbij horen. En over God die in alles aanwezig blijft, en die 

groter blijkt te zijn dan wij kunnen bedenken.  

Deze zondag de laatste van de drie verhalen: God spreekt tegen Job en stelt hem 

vragen. En Job geeft God antwoord: hij beseft dat hij God en het leven nooit 

helemaal zal kunnen begrijpen en het troost hem dat God met hem praat.  

Met de jongste groep richten we ons op het verschil 

tussen God (schepper) en Job (mens). God laat het 

verschil zien aan Job door hem vragen te stellen.  

Met de oudste groep praten we erover hoe God en 

Job met elkaar in gesprek gaan en dat Job daardoor 

getroost wordt 

 

Van de 12-Plusgroep  

Komende zondag is het de 3e zondag van de maand en zou er weer 

een 12-Plusdienst zijn. Maar die is éénmalig een week opgeschoven 

naar zondag 27 november en wel met een speciale reden.  

Volgende week zondag – 1e advent en ook de 1e zondag van het nieuwe kerkelijk 

jaar – wordt in onze kerk de ‘Gedachtenishoek’ in gebruik genomen. In de dienst 

wordt daarover uitleg gegeven. Het is een wezenlijk onderdeel van omzien naar 

elkaar (een belangrijk punt uit het beleidsplan), van vieren met elkaar en rouwen 

met elkaar. Het is fijn om daar als 12-Plusgroep bij te zijn.   

 

Van de kerkenraad 

Coronaregels:   

• Iedereen blijft thuis bij klachten of doet een test. 

• We desinfecteren onze handen bij binnenkomst. 

• We geven géén handen, ook niet aan de voorganger bij de uitgang. 

• Een mondkapje is niet verplicht, maar zeker toegestaan. 
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Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 20 november: 

• 1e collecte is voor het PKN Pastoraat 

• 2e collecte is voor de Kerk 
 

De 1e (diaconale) collecte is bestemd voor PKN Pastoraat  

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp 

die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het 

leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook 

voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een 

luisterend oor en een begrijpend woord. 

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken 

heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen 

ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, 

waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het 

verzorgen van een uitvaart (zoals het gesprek met de 

nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook 

het spreken in het openbaar). Naast de diverse pastorale 

trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en 

gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank 

met suggesties voor het organiseren van pastorale 

activiteiten. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen 

van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

Pastoraat. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

(Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/pastoraat ) 

 

 

Wat vindt u een goed doel voor het 40dagenproject 2023???  Laat het weten!! 

Voor het 40-dagenproject 2023 gaan we een goed doel kiezen. En de 

diaconie vraagt alle gemeenteleden met voorstellen te komen!  U heeft 

nog tot uiterlijk 20 november de gelegenheid om een goed doel aan te 

dragen door het sturen van een email naar diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl 

http://www.protestantsekerk.nl/pastoraat
mailto:diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
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Kledingbank Veenendaal 

De winterkleding al tevoorschijn gehaald? Alles wat 

niet meer past kun je bij de Kledingbank afgeven. De 

Kledingbank is alleen toegankelijk voor klanten van de Voedselbank en geeft, 

kosteloos, herbruikbare kleding en schoenen aan mensen die het hard nodig 

hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.   

Openingstijden inbreng kleding:  maandag t/m donderdag: 09.00 - 12.00 uur  

en dinsdagavond: 18.30 - 20.30 uur aan de Gilbert van Schoonbekestraat 75.   

Meer informatie https://www.de-open-hof.nl/kledingbank/  

Mobieltjes en cartridges inleveren voor het goede doel!! 

Wat fijn dat aan deze actie zoveel gehoor wordt 

gegeven! Er zijn al veel oude telefoons en lege 

cartridges ingeleverd. Zoals gezegd:  

Oude mobieltjes zijn geld waard en 

de opbrengst is voor Kerk in Actie. 

In de Open Hof staat de inzameldoos op de piano in de gang.  

Hulp voor Oekraïne 

Het is bijna zover, het brengen van hulpgoederen naar Polen voor 

de Oekraïners door Jeroen Nagtegaal!  Nog ruim een week.  

En…. u kunt nog steeds spullen brengen of een gift overmaken! 

Daar zijn we erg blij mee! Nog even wat nodig is op een rijtje: 

• Ondergoed (nieuw) 

• Sokken volwassenen (nieuw) 

• Beddengoed 

• Dekens 

• Schoolspullen 

• Houdbaar eten (geen soep, daar is ruim voldoende van) 

• Medicijnen 

Goederen kunnen nog steeds gebracht worden bij Yolande de Meer op de 

Erasmusstraat 3. Wel graag even een afspraak maken via:  06 5475 2976.  Ook kan 

Jeroen zelf, indien nodig, spulletjes bij u ophalen. Bel of app naar:  06 3816 9779. 

Eventuele giften kunnen worden overgemaakt op: NL20 RABO 0327 7723 95, t.n.v. 

J.A. Nagtegaal o.v.v. Oekraïne.  Heel hartelijk dank!        

https://www.de-open-hof.nl/kledingbank/
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Kerk in Actie zoekt collectanten 

EEN DRINGENDE OPROEP AAN ALLEN! 

Van 21 tot 26 november organiseert KIA haar landelijke 

huis-aan-huiscollecte voor Vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken 

zoeken we collectanten. Doe je mee?!! 

Geef vluchtelingenkinderen in Griekenland hoop op een 

beter leven! Doe mee met de collecte en meld je aan als 

collectant bij de collectecoördinator:   

Albert van Laar - Tel: 0318-526513 of 06-54616185 – 

E-mail: a.laar@compaqnet.nl  

Het was weer een fijne… 

……. Kliederkerk afgelopen zondag!!        

Met veel kinderen, ouders en oma's vanuit ZuidWest, De Open Hof en daarbuiten. 

Met leuke activiteiten, o.a. een escaperoom en een planetenstelsel maken, en een 

mooie viering over de schepping. En daarna smullen van pannenkoeken die 

gebakken werden door 10 bakkers uit De Open Hof. Gezellig en lekker!         
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Van Werkgroep V.IS. De Open Hof 

‘Het Lam Gods’ van de gebroeders van Eyck  

 Dinsdag 22 november – 20.00 uur – Wijkkerk De Open Hof 

Dat ik zo enthousiast, geïnspireerd en fanatiek 

kan worden door een altaarstuk uit 1432; daar 

ben ik zelf ook verbaasd over. Toen ik dit 

veelluik in 2021 samen met mijn dochter in de 

St. Baafskathedraal in Gent bezocht, was ik zó 

onder de indruk dat ik een klein boekje kocht 

om nog meer details te begrijpen. Daar kwam 

een jaar later nóg 

een heel dik, groot boek bij, zodat ik werkelijk iets wist 

(nog steeds maar een deel!) over dit altaarsstuk. In 

België heeft dit religieuze kunstwerk bijna zo’n status 

als de Nachtwacht bij ons en ook qua afmeting is het 

vergelijkbaar.  

Ik zie deze avond ook een beetje als een ‘slotstuk’ na 

bijna 20 jaar vrijwilligerswerk voor de V&T/V.I.S -

commissie van de Open Hof, waarmee ik komend 

voorjaar zal stoppen. Ik hoop dat ik op dinsdag 22 

november nog meer mensen enthousiast kan maken 

en hen een mooie, interessante avond kan bezorgen.  

De presentatie begint om 20.00 uur (je kunt vooraf koffie of thee krijgen) in de 

Open Hof. Aanmelden kan bij mij via corinnekleter@outlook.com 

Van Werkgroep V.I.S - ZuidWest 

  Filosofisch café – woe 23 november – 20.00 uur - Trefpunt   

  Onderwerp:  Het spanningsveld tussen spiritualiteit en filosofie.  

   Inleider:  Filosoof Dries Boele 

Opgeven vóór zondagavond 20 nov. Paul Stegenga - paulstegenga@gmail.com 

  

En verder….    
 

• Is er een nieuwe informatiefolder van De Open Hof die u hier kunt inzien:  

www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf   

mailto:corinnekleter@outlook.com
mailto:paulstegenga@gmail.com
http://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/INFO-DOH-NOV-22.pdf
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Agenda 

Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Zo 20 nov 10.00 
Eeuwigheidszondag 

Ds. Rob van de Wetering 
Wijkkerk De Open Hof 

Zo 20 nov 10.00  
Kindernevendienst  en 

kinderoppasdienst (geen 12+) 
Wijkkerk De Open Hof 

Di 22 nov 14.30-16.30 Soos De Open Hof Wijkkerk De Open Hof 

Di 22 nov 18.45-19.45 Club De Open Hof- groep 6,7,8 Clubruimte De Open Hof 

Di 22 nov 20.00 
(V.I.S.) ‘Het Lam Gods’ van de 

gebroeders Van Eijck 
Wijkkerk De Open hof 

Di 22 nov 20.00 (V.I.S.) Filosofisch café Trefpunt, Dennenlaan 5 

Wo 23 nov 09.00-09.30 Ochtendgebed Kerkzaal De Open Hof 

Wo 23 nov 18.30-19.30 Club De Open Hof - groep 3,4,5 Clubruimte De Open Hof 

Do 24 nov 20.00 (V.I.S.) Open Thomaskring Trefpunt, Dennenlaan 5 

Zo 27 nov 10.00 
Eredienst – 1e Advent 

Ds. J. Stelwagen, Leersum 
Wijkkerk De Open Hof 

Zo 27 nov 10.00  
12-Plus, Kindernevendienst  

en Kinderoppasdienst 
Wijkkerk De Open Hof 

 

 

 

 

Stuur uw bijdragen voor de volgende Weekinfo uiterlijk op woensdagavond naar:   

weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl   

* De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl: 

   www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events 

* Website De Open Hof:       www.de-open-hof.nl   

* Aanvragen logincode voor de website:     www.de-open-hof.nl/login/ 

* Info & Contact:        www.de-open-hof.nl/contact 

* Prot. Gem. Veenendaal:       www.pkn-veenendaal.nl  

mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
http://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
http://www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/

