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Weekinfo De Open Hof 
2e jaargang - nummer 43 - week 14/2023  

Zondag 2 april 2023 – Palmzondag - De kerk gedenkt de intocht van Jezus in 

Jeruzalem, waarbij Hij met palmtakken werd toegezwaaid. Het is de 6e en 

laatste zondag van de 40-dagentijd, volgende week vieren we het Paasfeest. 

De kleur van de antipendia is Paars – de kleur van bezinning, toelevend naar Pasen.  

Op Witte Donderdag – als we het Heilig Avondmaal vieren - is de kleur wit, op 

Goede Vrijdag paars. En in de Paasnacht, als we zingend vieren dat de dood is 

overwonnen, wordt paars verwisseld voor wit, de feestkleur van de Kerk.  

 (Op pagina 4 vindt u de vespers en diensten voor de Stille Week.)  

 
Kerkdienst    

 
 

 

Bij de dienst  

‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ 

Elk voorjaar is het raak: pasgeboren lammetjes dartelen in de wei.  

Een mooi gezicht. Je wordt er blij van als je er naar kijkt.  

Maar soms worden ze doodgebeten door een wolf en dat is dan  

weer om  van te schrikken. 

Jezus wordt het lam van God genoemd en hoe onschuldig Hij ook is,  

zijn vijanden spijkeren Hem aan het kruis. Verschrikkelijk.  

Maar wonderlijk, terwijl Hem dit wordt aangedaan  

verzoent Hij de menselijke schuld.   

Hij is het lam van God dat de zonde  

van de wereld wegneemt (Johannes 1: 29) 

Ds. R. van Laar 

  

Zondag 2 april  -  09.30 uur  -   Palmzondag 

Voorganger: Ds. R. van Laar 

Organist: Jan de Wit 

En er is: Kindernevendienst, kinderoppas en 12-plus 
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Van de bloemencommissie  

Het thema  voor de opbouw van de bloemschikking op weg naar Pasen 

is dat van de PKN-40-dagenkalender: ‘Uit liefde voor jou’   

6e zondag:  Mattheüs 26: 1-13  

 Kostbare geuren 

 Voor die Ene 

 Is voor iedereen 

 Het goede doen 

Van de Kindernevendienst 
Dag allemaal,  
Komende zondag is het Palmpasen! Voorin de kerk maken we 
het zesde luikje open. Ook zingen we het projectlied weer. Nu 

met een andere tekst omdat het vandaag Palmpasen is.  Het Bijbelverhaal gaat over 
Matteüs 21:1-11: Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten 
Hem als de lang verwachte koning, de Messias. 

Tijdens de kindernevendienst gaan we met z’n allen een 
palmpaasstok maken! Wanneer we terugkomen van de 

kindernevendienst, lopen we met z’n allen een 
rondje door de kerk, met onze Palmpasenstok, 
zingend Hosanna, hosanna we maken een rij.  
Komen jullie ook, het wordt vast gezellig! 

De muziek van het projectlied kun je horen als je op het plaatje 
hiernaast klikt en wil je meezingen? De tekst voor het couplet 
dat bij Palmpasen hoort kun je hier downloaden.  

Van de Diaconie 

Collectedoelen voor zondag 2 april : 

• 1e collecte is voor Het Vergeten Kind  

• 2e collecte is voor de Kerk 

De 1e collecte op deze zondag is voor Het Vergeten Kind 

Wat is onze droom? 

Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland.  

Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval.  Het Vergeten Kind strijdt voor 

kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn.  Soms is de 

situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen.   

De schikking van vorige week: 

Cirkel vol 

 Ogenschijnlijk  

Dode bloemen, 

Zijn levende  

Herinneringen 

Liefde voor jou 

https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/Projectlied-Palmpasen.pdf
https://www.bijbelbasics.nl/app/uploads/2022/12/Wie-zeg-jij-dat-ik-ben-Combo.mp3
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Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, 

zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief 

kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de 

maatschappij. 

Hoe helpen we kinderen? 

Herinneringen maken ons tot wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een 

sociaal isolement. Terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, 

durven dromen en onszelf ontplooien. Duizenden kinderen in Nederland krijgen 

niet de kans om kind te zijn,  doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen 

en traumatische gebeurtenissen. Als er thuis dingen misgaan, geven kinderen 

zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer zijn. Het Vergeten Kind wil 

dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam 

helpt. Wij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen 

weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.   

Om onze missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, 

werken we volgens twee pijlers: 

Pijler 1 - Gewoon kind zijn: kinderprogramma’s 

We ontwikkelen impactvolle programma’s die ervoor zorgen dat kinderen uit onze 

doelgroep niet vergeten worden. Deze kinderen bieden we 

nu een mooi moment en een positieve ervaring waarin ze 

‘gewoon’ kind kunnen zijn..  Op die manier kunnen angst en 

zorgen plaatsmaken voor plezier maken, vriendschappen 

sluiten, positieve herinneringen creëren en hebben zij het 

gevoel dat ze kunnen meedoen. 

Pijler 2 - Veilig en stabiel thuis voor ieder kind:   

duurzaam betere zorg voor kinderen 

We richten ons ook op het duurzaam en structureel 

verbeteren van de situatie van kwetsbare kinderen in ons 

land. Dit doen we door middel van programma’s en 

projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze 

doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin.  

Verder jagen we de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van 

kinderen centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op die manier 

verbetert de kwaliteit van de zorg en hulp voor kinderen. Daarnaast laten wij waar 

mogelijk zien hoe de zorg georganiseerd kan worden met meer stabiliteit en 

aandacht voor kinderen.  Meer informatie op www.hetvergetenkind.nl  

http://www.hetvergetenkind.nl/
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Diensten in De Open Hof op weg naar Pasen  

Vespers  - aanvang 19.30 uur 

 Maandag 3 april met Rieke van de Lagemaat, dinsdag 4 april  

 met Dirma van de Wetering en  woensdag 5 april met Anne Stelma 

Witte Donderdag - 6 april - 19.30 uur - Avondmaal - Ds. Rob van de Wetering 

Goede Vrijdag - 7 april - 10.00 uur - ochtenddienst - met wie normaliter niet in  

 de kerk kunnen komen -  Avondmaal - Ds. Aafke Rijken en ds. John Boogaard 

Goede Vrijdag - 7 april - 19.30 uur - Ds. Rob van de Wetering 

Stille Zaterdag - 8 april - 22.00 uur - Paaswake - Ds. Rob van de Wetering 

 (In Samen Eén staat dat er samenzang is om 21.45 uur, maar dat is voor 

 Paasmorgen bedoeld. Op Stille Zaterdag komen we in stilte de kerk binnen) 

Paasmorgen - 9 april - 09.30 uur – Paasviering - Ds Rob van de Wetering - 

 m.m.v. JOY - en voorafgaand aan de dienst om 09.15 uur samenzang! 

Van de Commissie Ondersteuning Beleidsplan (COB) 

Buurtgericht koffiedrinken zondag 16 april. 

Zondag 16 april na de dienst willen we, net als anders, koffiedrinken in 

DOH. Alleen toch nét even anders. We verdelen ons deze keer over 9 

ruimtes. U wordt buurtgericht ingedeeld.  Want, zeg eerlijk, kent ú de 

gemeenteleden die bij u in de buurt wonen of zijn komen wonen? Grijp deze kans 

aan om met elkaar in contact te komen.  Voor de kinderen is er 

een activiteit in de gymzaal.  Als half 10 (start van de dienst) 

niet haalbaar is voor u, bent u natuurlijk ook van harte welkom 

om 10.45 bij de koffie!!  Wij kijken uit naar uw komst!  

Van de koffiegroep De Open Hof  

Elke week is het weer een verrassing welke koektraktatie er bij de 

koffie voor ons klaar staat.  En veelal ligt op de koffietafel ook de 

bekende intekenlijst klaar om te worden ingevuld. Het kan gebeuren 

dat de inschrijvingslijst blanco is of dat de voorraad op is. In dat geval kunnen we 

terugvallen op  enveloppen die we aangereikt krijgen, of die ‘zomaar’ bij de 

koffietafel worden neergelegd:  DANK!        

Ook zondag a.s. staat voor ons weer iets lekkers klaar: we laten ons 

verrassen. Wilt u ook een keer trakteren, iets vieren? Het hoeft niet in 

uw ‘uppie’ het kan prima samen met iemand anders die dan zijn / haar 

naam erbij zet.  Gezellig koffiemoment toegewenst!  



 5 

Van de 40-dagencommissie 

Update 40-dagenproject 

Wat gaat het goed, de nieuwe 
tussenstand is € 2000,-.  Dank jullie wel daarvoor!  

Het is alweer het laatste weekend voor Pasen met de laatste 

activiteiten van het 40-dagenproject. Dit weekend is de pubquiz, 

workshop paasbloemstuk en het paasontbijt. En die laatste twee 

activiteiten zijn inmiddels helemaal vol geboekt.  Voor de pubquiz 

kun je je nog aanmelden tot de start van de quiz!!  

Even een terugblik op een volle week! 

* VOORJAARSMARKT (za 25 maart) 

Vanwege het slechte weer hebben we 

binnen gestaan in de Open Hof. Er was 

van alles te koop: violen, paasbrood, 

eieren, noten, paaseitjes, bloemen, 

eigen gemaakte cake en taart, 

gehaakte knuffels. De CREAgroep 

stond er met een kraam en Bliss to 

Shine was ook aanwezig. Het was een 

gezellige drukte. Veel mensen hebben 

koffiegedronken met een vers 

gebakken wafel. Deze morgen hebben 

we veel geld opgehaald!!!!  

Iedereen die geholpen heeft willen 

wij heel hartelijk bedanken. Het was 

een hele mooie, gezellige ochtend. 

* LAN-PARTY (za 25 maart) 

Er werd de hele dag gegamed en de 

jongeren van de 12-plusgroep 

hadden over bezoek bij het spel niets 

te klagen. Met veel plezier lieten ze 

zien welke games er allemaal waren, 

van ‘best goed te doen’ tot heel 

ingewikkeld. Ook legden ze uit hoe de 

games gespeeld worden.        
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* SPONSORLOOP (zo 26 maart) 

Wat was het een feestje bij de 

kidsrun voor Bliss to Shine! Een 

mooie groep van 22 kinderen 

renden enthousiast rondjes in de 

gymzaal onder aanmoediging van 

vele gemeenteleden. 

* LENTEWANDELING  (di 28 maart) 

 

De laatste lentewandeling hadden we  

heerlijk zonnig, fris weer. We hebben met  

15 deelnemers in het natuurgebied van Dragonder-oost gelopen.  

Daarna bij de Anne en Hans koffiegedronken. Bedankt voor de gastvrijheid!       

* PAASKAARS MAKEN (di 28 maart) 

Dinsdagavond zijn er weer mooie Paaskaarsen 

gemaakt door een gezellige groep deelnemers. 

Voor info of vragen spreek ons aan bij de 40-dagentafel in de kerk of mail naar: 

40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl. Hartelijke groet  van de 40-dagencommissie 

Van Kerk Binnenstebuiten 

Palmzondag, 2 april, delen teamleden van Kerk Binnenstebuiten 

na de dienst iets uit. Iets voor uzelf en iets om uit te delen. Het 

heeft te maken met groeien.       Benieuwd? Tot zondag dan! 

 Samen zingen op zondagavond – 9 april in De Open Hof  
Het is dan Pasen: "De Heer is waarlijk opgestaan." De liederen zullen 

worden begeleid op orgel, piano en trompet!  Aanvang 19.30 uur  en 

er is een korte koffie/theepauze voor leuke ontmoetingen.  Welkom!  

mailto:40dagen.openhof@pkn-veenendaal.nl


 7 

Wijkgemeente De Open Hof - Talentenjacht 

Wie onze talentenjacht-enquête al invulde, zag hoeveel activiteiten er 
zijn in de Open Hof! Dank voor de waarderende reacties daarover in het 
opmerkingenveld in de enquête! Daar zijn we blij mee!  

Het zou erg fijn zijn als iederéén hem in gaat vullen. Het kost weinig tijd én het 
verplicht verder tot niets! Je kunt aangeven waar je zelf aan meedoet of.. waar je bij 
helpt. En ook of je mee zou willen helpen en zo ja, waarbij. Verder is het gewoon 

leuk! Dus…. klik op Talenten-enquête De Open Hof  en vul hem in.       Veel dank!! 

HipHelpt zoekt vrijwilligers 

Ook in Veenendaal zetten vrijwilligers, mede vanuit onze PGV 
zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. Wil jij ook 

helpen? Klik op de oproep en de algemene informatie. 

Van de PGV Wandelgroep  

Zaterdag 8 april verzorgt de PGV-Wandelwerkgroep voor u 

weer een wandeling. Er is dit keer gekozen voor het 

Kreelsepad, een klompenpad ten oosten van Ede.  Ontdek 

het prachtige buitengebied van Ede. Wandelen door een 

klein, oud landbouwgebied met vennen te midden van een 

groot heidegebied, oude zandverstuivingen, hoge stuifduinen, eeuwenoude 

grafheuvels en de stuwwallen van de westelijke Veluwe.  De totale lengte van de 

wandeling is ca. 14 km. We starten om 09.30 uur aan de Dennenlaan, naast de 

Petrakerk. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 7 april 20.00 uur. Liefst per mail naar: 

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl  of telefoon: 06-54262516 (René Haverdings). 

Bij opgave per mail, graag uw 06 nummer 

vermelden. Gezien de lengte van de wandeling is 

het raadzaam eten en drinken mee te nemen voor 

onderweg. De PGV wandelwerkgroep neemt u graag 

weer mee op een aantrekkelijke ontdekkingstocht.  

Met een groet van de PGV wandelgroep! 

PGV - V.I.S. activiteiten 

Donderdag 13 april – 20.00-21.30 uur – Petrakerk 

De poppenspeler van Warschau - Een muzikale vertelvoorstelling 

door Trio Wilde Eend over de joodse jongen Mika aan het begin van 

de tweede wereldoorlog (geschikt voor 12+). Hier meer informatie. 

Alle PGV-V.I.S. activiteiten vindt u in de agenda op onze website.  

https://forms.office.com/e/Zx95ZsPR7J
https://www.de-open-hof.nl/uploads/klant531/files/HipHelpt-zoekt-vrijwilligers.pdf
https://www.de-open-hof.nl/hip/
mailto:zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl
https://www.de-open-hof.nl/poppenspeler-warschau?ldate=2023-04-13
https://www.de-open-hof.nl/agenda
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Dag Tijd Omschrijving Locatie 

Vrij 31 mrt 19.45-21.45  Pubquiz De Open Hof 

Za 1 apr 10.00-12.00 Workshop Paasbloemstuk  De Open Hof 

Zo 2 apr 08.00-09.00 Paasontbijt De Open Hof 

Zo 2 apr 09.30 uur Palmpasen  - Ds. R. van Laar De Open Hof 

Zo 2 apr 09.30 Kindernevendienst - kinderoppas -12+ De Open Hof 

Zo 2 apr 09.30 CREA-verkooptafel De Open Hof 

Zo 2 apr 11.15 vertrek (V.I.S.) Wandeling Grebbeberg vanaf De Open Hof 

Ma 3 apr 19.30 Vesper – Rieke van de Lagemaat De Open Hof 

Di 4 apr 14.00-16.00 Soos De Open Hof De Open Hof 

Di 4 apr 18.45-19.45  Club DOH-groep 6,7,8 De Open Hof 

Di 4 apr 19.30 Vesper – Dirma van de Wetering De Open Hof 

Wo 5 apr 09.00-09.30 Ochtendgebed De Open Hof 

Wo 5 apr 18.30-19.30  Club DOH-groep 3,4,5 De Open Hof 

Wo 5 apr 19.30 Vesper – Anne Stelma De Open Hof 

Do 6 apr 19.30 
Witte donderdag – Heilig Avondmaal 
Ds. Rob van de Wetering 

De Open Hof 

Vrij 7 apr 10.00 
Goede Vrijdag – (zie pag. 4 voor info) 
Ds. Aafke Rijken en ds. John Boogaard 

De Open Hof 

Vrij 7 apr 19.30 
Goede Vrijdag – avonddienst 
Ds. Rob van de Wetering 

De Open Hof 

Za 8 apr 22.00  
Stille Zaterdag – Paaswake 

Ds. Rob van de Wetering 
De Open Hof 

Zo 9 apr 09.30 uur 

Paasmorgendienst – met JOY 
Ds. Rob van de Wetering 
Vanaf 09.15 uur - samenzang! 

De Open Hof 

Zo 9 apr 09.30 Kindernevendienst en -oppas De Open Hof 

Zo 9 apr 19.30 Grote Paaszangavond De Open Hof 

 
 

 
 

Bijdragen woensdag vóór 19.00 uur naar:  weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl   

* De kerkdiensten zijn mee te vieren of terug te zien via Kerkdienstgemist.nl 

* Website De Open Hof        * Aanvragen logincode voor de website 

* Info & Contact                     * Prot. Gem. Veenendaal        

 

https://www.de-open-hof.nl/_40-da__workshop_paasbloemstuk?ldate=2023-04-01
https://www.de-open-hof.nl/wandeling-grebbeberg_1_1?ldate=2023-04-02
mailto:weekinfo.openhof@pkn-veenendaal.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/917-De-Open-Hof---Veenendaal/events
https://www.de-open-hof.nl/
http://www.de-open-hof.nl/login/
file:///C:/Users/Truus/Dropbox/WeekInfo/Weekinfo%20concepten/www.de-open-hof.nl/contact
http://www.pkn-veenendaal.nl/

